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12 Eylül'ün üçüncü yılında Batı Avrupa'daki Türkiyeli ilericiler alanlarda 


Faşist cuntaya karşı 


ekmek, barış 
, 
. .. .. . . 
özgürlük için 
Faşist cuntanın idamlarına, işkencelerine ve katliamlarına son eDISK, TÖB-DER, Barış Derneği ve kapatılan bütün demokratik örgütler açılsın e Toplu sözleşme ve sınırsız grev hakkı tanınsın e Faşist MHP dışındaki kapatılan bütün siyasi partiler üzerindeki yasak kalksın e Cuntanın zindanlarındaki politik tutuklulara özgürlük. Genel af ş Kürt ulusu üzerindeki ırkçı, asimilasyoncu baskılara, soykırımına son e NATO'- ya, ABD Çevik Kuvvetleri'ne, onların Türkiye ve" Türkiye Kürdistanı'ndaki üslerine, 


Cemal Kemal Altun'un ölümü, cunta ile Federal | 


Almanya arasındaki kirli'bir 


“insan alışverişi”ni kanıtladı “Cemal Kemal Altun'un. 


Idari Mahkemesi binasının 6. katından kendini atarak intiharı 


e ve 


yeni yapılan ve genişletilen havaalanları- na hayır «e Başta Federal Almanya ve ABD nin verdikleri olmak üzere cuntaya yapılan her türlü askeri ve ekonomik yardıma son e Yabancı düşmanlığına, yabancı işçiler üzerindeki her türlü baskıya hayır. 
Yabancılara eşit haklar tanınmalıdır e İltica hakkının gasbedilmesine, sığınmacıların cuntaya teslim edilmesine hayır e Federal Almanya'daki sosyal kısıtlamalara, yabancı işçilerin geri gönderilme zorlamalarına, işsizliğe, savaş hazırlığına, Federal Alman- 


“Sıcak sonbahar” 
1 Eylül'le başladı 


“1 Eylül Dünya Barış Günü”, Federal Almanya'nın pek çok kentinde düzenlenen yığınsal toplantı, yürüyüş ve miting lerle sonbaharda Batı Avrupa'ya yerleş» 


) omuz omuza. 


ya'ya atom roketlerinin yerleştirilmesine karşı, yerli yabancı işçiler ve barış hareketi omuz omuza e Dünyadaki bütün nükleer silahların imha edilmesi için mücadele ə ABD emperyalizminin kuklası faşist cuntanın, Kürdistan halkının ulusal kurtuluş mücadelesine, Irak devrimci demokratik hareketine ve Ortadoğu halklarına yönelik saldırısı dursun e Federal Almanya'daki tüm neo-faşist ve faşist Türk örgütleri kapatılsın e 

M Yazısı 3. sayfada 


Cenevre görüşmelerini çıkmaza sokan kim? 


lendi. 


talep ediyorlar, 


li gelişmelere yol açtı. Keza pek çok Avrupa kentindeki Türkiyeli ilericiler tarfından da etkili protesto eylemleri düzen- 


4 Eylül Pazar günü Altun'un cenazesi Batı Berlin'de toprağa 
verildi. Ancak anti-faşist gencin ölümünün ardından başlayan tartışma daha sürecek. Federal Alman politikacılan, Batı Berlin Üst Idari Mahkemesi'nin yargıçları, öteki sorumlular ölüm olayının sorumluluğunu birbirlerinin üstüne yıkma yarışında, Bu suç alma yanşi pek çok kirli çamaşırın da ortaya çıkmasına olanak sağladı. En azından Federal Alman hükümeti ile cunta arasında' genel olarak siyasal sığınmacılar için, özel olarak da Cemal Kemal Altun için kirli bir “insan pazarlığı ve alışverişi” yapıldığı artık belgelendi. Ama Federal Almanya demokrat kamuoyunun dikkati de bu konu üstünde yoğunlaştı. Pek çok Alman demokratı, örgütü ve partisi şimdi ısrarlı bir biçimde Federal Sığınma Yasası'nın değiştirilmesini, “iadelerin” durdurulmasını 


MYazısı 6. ve 7. sayfada 


nçveönem- 


BİR SİYASAL SIĞINMACININ ÖLÜMÜ 


| 


Cunta üçüncü yılını taşist bir diktatörlüğe dönüşmüş olarak tamamlıyor. 

Türkiye tarihinde bundan önce de iki kez parlamenter rejim kesintiye uğramıştı. Ama 12 Eylül darbesiyle kurulan diktatörlük, 27 Mayıs'tan ve 12 
Mart'tan farklı olarak yerini tekrar parlamenter rejime bırakmıyor. 12 Eylül'ü, 
1960 ve 1971 yılındaki darbelerden 
köklü biçimde ayıran işte budur. Bu basit bir yönetim biçimi değişikliği değildir. Türkiye'nin politik rejimi değişmiş, yeni bir devlet biçimi, açık terörist bir diktatörlük kurulmuştur. 

12 Eylül'ün üçüncü yılında vanlan 
noktada yeni olan, İşçi sınıfı üzerindeki, emekçiler üzerindeki, onların partileri ve diğer örgütleri üzerindeki terör değildir. Şu son üç yılda, sol güçler için bu açıdan değişen fazla bir şey olmadı. 
Yeni olan, cuntanin terörünü, bugüne kadar işbirlikçiliğin, gericiliğin ana politik temsilciliğini yapmış olan Adalet Partisi'ne kadar vardırmış olmasıdır. 

Türkiye'de burjuvazinin 1950'den 1960'a kadar esas olarak Demokrat Parti, 1960 sonrasinda da Adalet Partisi içinde örgütlenmiş olan tutucu, gerici, emperyalizmin işbirlikçisi kanadı politik olarak ayrışıyor. Diktatörlüğün üçüncü yılı dolarken yeni olan budur. 

Türkiye'nin kaderine el koymuş bulunan bu diktatörlük, elbette yalnızca MGK denilen cuntanın, bir avuç generalin diktatörlüğü değildir. Bu diktatörlük, büyük ve tekelci, aracı ve vurguncu burjuvazinin, büyük toprak sahiplerinin, büyük bürokratların, ordu içindeki 


Nasıl bir rejim? 


Ahmet KARDAM 


militarist kliğin en Amerikancı, eñ işbirlikçi, en gerici, en saldırgan, en şoven kesimlerinin açık faşist diktatörlüğüdür. 

Cuntanın böyle bir nitelik kazanmış olmasi, sol güçlerin bu cuntayı yıkabilmekte şimdi çok daha geniş olanaklara sahip olduklarını gösteriyor. AP'- nin, CHP'nin, MSP'nin ve öteki burjuva partilerinin etkisindeki milyonlar şimdi sol güçleri dinlemeye düne kıyasla çok daha yatkındırlar. 


Türkiye'yi bu faşist cuntadan kurtarmak amacıyla güçlerini birleştirme yönünde yeni adımlar atmaya hazırlanan sol güçlerin karşısına, çoktan beri zaten gündemde olan bir sorun, şimdi daha da yakıcı olarak çıkacaktır. Bu diktatörlüğün yerine halka nasıl bir iktidar, nasıl bir rejim hedef gösterilecektir? 

Bu soruya doğru ve net bir yanıt verilmedikçe sol güçlerin yığınlar için politik bir alternatif haline gelmeleri de, burjuva muhalefetin demokrat, reformist kanadını ortak harekete çekebilmeleri de olanaksızdır. Bu diktatörlükten kurtulmak için yola çıkmak bir şeydir, onu gerçekten yıkabilmek ise başka bir şey. 

CHP yöneticilerinde cuntaya karşı sol 


güçlerle birlikte hareket etmek gibi bir eğilim henüz görülmüyor. Cuntayla pazarlığa oturmak için çırpınan AP yönetiminden ise böyle bir şey beklemek tümüyle hayaldir. 

Ama asıl belirleyici olan bu değil, bugüne kadar bu partilerin peşinden gitmiş olan milyonlardır. Önemli olan, bu milyonların, ekmek için, bariş için, bağımsızlık ve demokrasi için somut bir politik hedefle hareketlenmeleridir. 

Bu faşist diktatörlüğe karşı yiğitçe direnen šol güçler, dünya işçi sınıfının önderlerinden, anti-faşist savaşımın unutulmaz kahramanı Dimitrof'un öğrettiklerini anımsamalıdırlar: Eğer faşizm iktidar olmuşsa, tercih burjuva demokrasisiyle sosyalist demokrasi arasında değil, burjuva demokrasisiyle faşist rejim arasındadır. 

Bu şu ya da bu kişinin, grubun, ya da partinin canı istediği, hoşuna gittiği için yapılan bir tercih değil, yığınların psikolojisinin belirlediği bir tercihtir. Geniş halk yığınlarına hayatın belirlediği doğru hedefler gösterilmezse, onlardan kulaklarını gericiliğin demagojilerine, aldatmacalarına tıkamaları, banış, bağımsızlık ve demokrasi için kendiliklerinden hareketlenmeleri de bèklenemez. 

Eğer AP, yarın faşist cuntanın Anayasası temelinde, içi demokratik özden tümüyle boşaltılmış bir zorbalık rejimi temelinde generallerle anlaşmayı başarabilirse, bunun sorumlusu AP'nin etkisi altına alabildiği yığınlar olmayacak- 


tır. 


Ağustos 

Sendikalar Birliği DGB'nin çeşitli eyaletlerde “Sendikalar atom röketlerine karşı-Banş ve 35 saatlik çalışma haftası için” belgisi altında düzenlediği gösterilerde, 
19 Ekim tarihinde roketleri protesto 
amaciyla uyan grevleri yapılması istendi. 


m Yazısı 16. sayfada 


New York Times: “ABD patentli bir provokasyon” 


ABD, G.Kore uçağının hava sahası ihlalini önceden planladı 


Reagan yönetiminin Sovyetler Birliği tarafından düşürüldüğünü iddiaettiği G.Kore uçağına ilişkin yapılan son açıklamalarda, Sovyet hava sahasına girinceye dek, G.Kore uçağının yanında Typ “RC 135” türü bir casusluk uçağının da uçtuğu bildirildi. 
Casusluk uçağının orada bulunduğu ABD yönetimi tarafından reddedilmedi. Sadece, uçağın Sovyet hava sahasına girmediği belirtilmekle yetinildi. 

Öte yanda Batı'li uçuş uzmanları, Boeing 747 tipi modern uçaklardaki uçuş rotası tayin eden araçların, son olaydaki gibi bir rota şaşmasına yol açmayacak kadar gelişkin olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca uçakta yön tayin edici üç bilgisayarın bulunduğu- nun söylenmesi de, sistem bozukluğundan doğan bir hata olasılığını azaluyor. Bu noktalar üzerinde duran New York Times Gazetesi, olayı “ABD patentli bir provo- 


kasyon” olarak nitelendirdi. 


Mikis Teodorakis'in gazetemize demeci : 


“En karanlık dönemde dahi sesimizi 


duyurmasını bildik” 


WYazısı 8. sayfada 


M Yazısı 9. sayfada 


Çanakkale'de tutuklu 
16 AP ve CHP'li 
liderin Batı kamuoyuna ulaştırdıkları mektup 


“ Militarizmle demokrasi arasında bir savaş başlamıştır. Avrupa milletleri ve ABD bu savaş karşısında tarafsız kalamaz”. 


hissetmeyi ve Batı'nın hakikati anlamasım İstiyor; militağzmin alkışlanmayacağım umuyor ve desteksiz bırakılmasını istiyorlar”. 
“6 Kasım'daki seçimlerde oylar, halkın oylan değil, generallerin istedikleri oylar olacaktır. Türkiye'de hür ve dürüst seçimler yapılmayacaktır”. 
“Bu durumu onaylayanların demokrasinin katline katılmış olmaktan sorumlu olacaklanm belirtmek isteriz”. 
Mektubun geniş özeti 
E 4. sayfada 


Sayfa 2 


Türkiye Postası, 9 Eylül 1983 


ONBEŞ GÜNDE TÜRKİYE 


22 Ağustos 


© Tercüman gazetesi yazan Nazlı Ilıcak ile yazıişleri müdürü Aydoğdu İlter hakkında, Ilıcak'ın “Her gece iki gündüz arasındadır” başlıklı yazısından dolayı açılan davada 1,5 ile 8 yıl arasında hapis cezasi isteniyor. 

© Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödemeleri gereken prim borçlarını süresinde ödemediklerini açıklayarak, kurumun işverenlerden 46 milyar lira alacağı bulunduğunu söyledi. 


23 Ağustos 


© Dışişleri Bakanı Türkmen ani Kibns ziyaretinden döndü. Ziyaretinin nedeninin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Cuellar'ın Kıbrıs konusundaki önerisini görüşmek olduğu bildirildi. 

© SODEP 8 ve Doğru Yol Partisi de 9 
isimli kurucu üye listesini İçişleri Bakanlığı'na bildirerek son şanslarını kullandılar. MGK'nin 21 kurucu üyesini veto ettiği Bizim Parti ise kendini feshetti. 


24 Ağustos 


© Haftalik Nokra dergisi Sıkıyönetim Komutanlığı'nca süresiz olarak kapatıldı. 
© NGK'nin 76 sayılı kararnamesine aykırı davrandığı gerekçesiyle, Erdal Inönü hakkında basına yaptığı bir açıklamadan ötürü savcılık soruşturma açtı, 

© Danışma Meclisi'nin çıkardığı bir yasaya göre, 6 aydan fazla hüküm giymiş kamu görevlisi emeklilik hakkı kazanamayacak, 


25 Ağustos 


© SODEP ve Doğru Yol Partileri kurucu üye sayılarını 30'a tamamlayamadıklanndan seçime katılamayacakları, yalnızca MDP, ANA.P ve HP'nin seçime katılabilecekleri kesinlik kazandı, Seçime katılamayacak partilerin tüzel kişilikleri devam edecek. 


26 Ağustos 


© Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan $ partinin temelli kapatılmasına ilişkin davalardan ilki Anayasa Mahkemesi'nce sonuçlandırıldı. Buna göre, Yüce Görev Partisi'nin varlığına son verildi. 


© Kapatılmış olan Milliye! gazetesi ve Nökta dergisinin yayınına yeniden izin verildi. 

© Danışma Meclisi'nde 12 maddesi kabul edilen Olağanüstü Hal Yasa tasansina göre, valiler dernek ve sendika kapalabilecek, gâzete ve dergilerin yayınlarını durdurabilecek. 


i 27 Ağustos 


© NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sedat Güneral'in yerine Orgeneral Ragıp Uluğbay atandı. 

© 151 üyeli Danışma Meclisi'nin 109 
üyesi siyasi partilere girmiş bulunuyor. 
Bunlardan 72'si MDP'ye kayıtlı. 

© Seçime katılamayan 9 partide yerel seçimlere katılma hazırlıkları başladı. 


28 Ağustos 


© Milliyet gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Son üç yıl içinde } milyon 775 bin memur, Emekli Sandığı'ndan 
55 milyar lira borç para aldı, Memur 
maaşları 16 bin lira ile 39 bin lira arasında değişiyor. 

© Dışişleri Bakanı Türkmen, ABD'nin Türkiye'ye vereceği askeri yardım miktannn azalmaması için Reagan yönetimiyle yoğun temasa geçtiğini söyledi. 


29 Ağustos 


© Evren ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül- Hak, Pakistan'ın, demokrasiye geçiş konusunda, Türkiye'yi örnek aldığım söyledi. 

© Doğru Yol Partisi Başkanı Avcı'nın, Nokta dergisine verdiği bir demeçten ötürü ifadesinin alınabilmesi için, Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafindan dokunulmazlığının kaldırılması istendi. 


30 Ağustos 


© imar Iskan Bakanı Ahmet Samsunlu MDP'ye katıldı. Yapılan açıklamaya göre, Samsunlu Adana ilinde liste başı olarak seçimlere girecek. 


31 Ağustos 


© Çeşitli sanayi mallarına yapılan zam furyası devam ediyor. Son olarak, fayans, galvanizli boru, parke, yedek parça ve duralite yüzde 10 ile yüzde 40 arasında değişen zamlar yapıldı. 

© Yıldız Üniversitesi öğretim görevlisi Atilla Kontrat, Türkiye'de halen 970 bin olan konut açığının önümüzdeki yıl 1,5 milyona ulaşacağını söyledi. 


1 Eylül 


© Mili Güvenlik Konseyi, kapatılan 
Büyük Türkiye Partisi'ne üye olan 10 
Danışma Meclisi üyesinin 6 Kasım'da ya- 


ŞU BİZİM TÜRKİYE 


Evren birilerine kazık attı 


26 Ağustos yün Alat Orman Çiftiği'nde Evren tarafı 

Odanın açılışı yapıldı. Bu mezarlığı Cumhurbaşkanları, devlet başkanları, 


ından “Devlet Mezar 


Soygunun adını ihracat koydular 


Ercan Holding'in, belediyelere sataca-EMAN. otobüsleri için “Başka ülkeye ihracat yapılmış gibi” işlem yapılacak. 
*de üretilen bir otobüs, Tür- 


inmeli i 5 


pılacak milletvekili seçimlerine katlamayacaklarını açıkladı. 

© Seçimlere girmesine izin verilen MDP, Ana.P. ve HP'nin kurucu üyeleri- nin il başkanlarının mesleklere göre dağılımında, sanayiciler ve işadamları birinci sırada yeralıyor. Buna göre, MDP'nin 
67 il başkanından 26'sı, Ana P/'nin 67 il 
başkanından 22'si ve HP'nin 60 il başkanından 19'u sanayici ya da işadamı. 


2 Eylül 


© NATO generali olmakla öğünen eski NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sedat Güneral, emekli olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'ne tayin edildi. 

© 7 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında NATO'nun Akdeniz'de tatbikat yapacağı açıklandı. Tatbikatta, Türkiye'nin yamısıra İtalya, ABD, İngiltere ve Yunanistan da kanlacak. 


3 Eylül 


© istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafindan 10 Ağustos tarihinde yayını süresiz olarak durdurulan Tercüman Gazelesi'nin yeniden yayınına izin verildi. 

© Türkiş enflasyon oranının yüzde 20 
değil, yüzde 30'un üzerinde olduğunu söyleyerek, işçi ücretlerinin aynı oranda artırılmasını istedi. Ancak, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, Türk-iş yetkililerine verdiği cevapta, işçi ücretlerinin artmasının sözkonusu olmadığını bildirdi. 


ığı”nın açılışı yapıldı. Bu mezarlığa Cumhurbaşkanları, devlet başkanları, Atatürkün eski silah arkadaşları gömülecek... 

Yani? 

Yanisi, Evren, Cunta'nın öteki üyelefine atlı kazığını, Kendi devlet mezarlığında sefa sürecek, Cunta'nın öteki üyeleri hava alacak... 


Profesörün 


doktora öğrencisi 


Evren'e yağcılık sırasında, üniversitelerimizin rejime sadık yöneticileri fahri hukuk profesörlüğü payesi vermişlerdi. 
Böylece Cunta başı “profesör” olmuş, hatta cübbe bile giymişti. 

Profesör paşanın “kan” kardeşi, kanlı diktatör Ziya-ülHak Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, kendisine Evren tarafından bir de “fahri doktorluk” payesi verildi. Yani Pakistan diktatörü, Türkiye diktatörü profesör paşanın doktora öğrencisi oldu. 

Ne demeli? Öğrenmenin, öğretmenin sonu yok. Kimi bilim öğretir, kimi zulüm... 


Paran yoksa öl 


Oyun oynarken kolu kırılan $ yaşındaki Ömür Ala adlı çocuk annesi peşin olarak 3binlirarönigen parası ödeyemeyince hastaneye alınmadı. Saatlerce kırık kolunun acısıyla hastane kapısında bekleyen küçücük çocuk, sonunda gerisin geri döndü. 
Hastane yönetimi cunlanın ekonomi politikasını sağlık alanına başarıyla uygulamışlar demektir. Yani “Paran yoksa öl!” 


Damadın ödü patladı 


Tercüman Gazetesi, Evren'in Tunceli gezisiyle ilgili izlenimler aktarırken aynen şöyle vazdı: 

“Ayaş'tan Güdül'e hareketten kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Evren'in konvoyunun başında yol açmakla görevli trafik otosu bir düğün alayım durdurdu. Arabasından inen cumhurbaşkanı, yeni evli çiftin üzerine doğru yürürken damat Naci Yücel'in geri geri gittiği görüldü. Bunun üzerine cumhurbaşkanı Evren ‘Dur nereye kaçıyorsun. Sizi tebrik etmek için geliyorum” dedi, Cumhurbaşkanının yanlarından ayrılmasından sonra uzun bir süre kendine gelemeyen gelinle damat...” diye sürüyor haber. Yoruma gerek var mı? 


Ozal. Haşyazarmız Mehmer Ba. 


ide “videoband d kaydorrirdi. Rek 


de yayınlanan: 
da çekimi yapılar 59 


Dikkat! Güzel sağdakidir! 


$ gi 

Yani Türkiye'de Üretilen bir otobüs, Türkiye'ye ihraç edilmiş olacak. 

Bu sadece Ercan Holding için de geçerli değil. Hangi otomobil, otobüs firması, Türkiye'deki belediyelere bir satiş yaparsa yaşadı demektir. Hem belediyelerden parasını alacak hem de Merkez Bankası'ndan “ihracat vergi iadesi”, “ihracat primi” gibi büyük parasal desteklere sahip olacaklar. Bu bir hükümet kararnamesi olarak geçenlerde yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 

Bir başka türlü de söylenebilir: Adamlar kararlı, devletin tüm kaynaklarını bir avuç tekele aklarıp, ülkeyi soyup soğa- na çevirecekler. Eh, bu minareyi çalan kılıfını da hazırlamalı değil mi? Hazırlamişlar işte... 


Paran yoksa 


Asgari ücretin net 11 bin lirayı çok az geçtiği Türkiye'de ilkokula adımını atan bir çocuk içinana-babalar tastamam 8 bin lira harcamak zorundalar. Üstelik bu en alt stnır. Kimi semtlerde bu 12 bin lirayı da bu-İuyor. Önlük, yaka, çanta, bir defter, bir kalem, bir kalemtraş, bir ilk okuma kitabı bu kadar tutuyor işte, 

Gel de "Affabe'lerin adının “Okuma Kitabı” diye değiştirilmesine hak verme bakalım. Adı üstünde, “okuma”diyorlar, “paran yoksa okuma...” 


Pekiiji, bütün bu dümenleri çeviren kim? 


Cunlanın Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, bir süre önce gizli ve esrarengiz bir Doğu Anadolu gezisi yapt. Gezi basına sızdı ve gazeteciler Türkmen'e “Van'a neden gittiğini” sordular. Pişkin Bakan cevap verdi: “Hiiiç! Van çok güzel bir yer. Size de tavsiye ederim.” 

Ardından Türkmen aniden Kıbrıs'a gitti ve Denktaş'la görüştü. Dönüşte gene soruldu: "Kıbrıs'a neden gittiniz?” Yanıt aynı 


pişkinlikte geldi: “Hiliç... Denktaş ile uzun süredir görüşmemiştik. 
Göreceğim gelmiş. Davet etti, atlayıp gittim. Kıbrıs çok güzel, tavsiye ederim, gidin”. 

Şimdi bir soru da bizden: Madem bu adam Van'a, Kıbrıs'a gezmeye gitti; pekiii, Van'da Çevik Kuvvetler için hava üsleri, Kibns'ta ABD planları doğrultusunda bağımsızlık numaralarını çeviren kim? 


Bunu diyen adama, acaba ne demeli? 


Önce Tercüman gazetesinden kupürünü gördüğünüz haberin girişini okuyalım; “Mersin Idmanyurdu Başkanı ve işadamı Mehmet Fatih Deveci'nin oğlu Fer- o di. 
ruh, Hilton otelinde yapılan düğünle dünyaevine girdi, Esra Cambazoğlu ile evlenen Ferruh Deveci'nin düğününde şişeler- den viski, babasının cebinden inilyonlar aktı. Düğün boyunca havaya attığı beş bin liralıklarla bir deve yükü para dağıtan işadamı Mehmet Fatih Deveci, ‘oğlum için 
20 değil 120 milyonum feda olsun’ dedi.” 

Haberin baştarafı bu kadar. Bir de sonunu okuyalım: 


“Tam 20 milyona patlayan düğünden sonra işadamı Mehmet Deveci, 'az masraf 

la düğün yaptığım için sevinçliyim” de- 
” 


Şimdi bir soru: Bu adama ne denirse en uygun olur? Oha mı? Çüş mü? Yoksa daha ağır bir söz geliyor mu aklınıza? 


4 Eylül 


© Siyasi partilerin, 6 Kasım'da yapılacak seçimlere katılacak olan milletvekili aday listeleri Emniyet Genel Müdürlügü'nde oluşturulan özel bir komisyon tarafından incelenmeye başlandı. Ince-Jemenin sonuçları MGK'ine bildirilecek ve böylece, milletvekili olması “sakıncab” görülenler vetoya uğrayacak. 

© Ençok Danışma Meclisi (DM) üyesi ve eski parlamenterler, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden (MDP) milletvekili 
adayı oldu. Yapılan açıklamaya göre, 60 
eski parlamenter ve 39 DM üyesi MDP'den aday adayı oldular. 


5 Eylül 


© Türkiye'ye savaş uçağı satmak isteyen iki ABD'li bakanın birbirine düştüğü açıklandı. Hava Kuvvetleri Bakanı Verne Orr, Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken'e gönderdiği mektupta F-16'nın üstün niteliklerini anlatırken, Deniz Kuvvetleri Bakanı John F. Lehman F.18”lerin methini yaptı, 
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Sayfa 3 


FEDERAL ALMANYA'DAKİ MİTİNG 10 EYLÜL GÜNÜ KÖLN'DE 


Faşist diktatörlük Batı Avrupa'nın tüm ülkelerinde protesto ediliyor 


12 Eylül'ün üçüncü yılında Batı Avrupa'nın hemen bütün ülkelerinde Türki- 


Gerçek, KKDK, KHE, Kurtuluş ve Devrimci Kurtuluş örgütlerinin katılacağı yü- 


yeli ilericiler, demokratlar, devrimciler »rüyüş ve mitingin faşist Cunta'ya karşı 


geniş ve etkin protesto eylemleri için alanlarda bir araya geliyorlar. Darbenin üçüncü yılında, farklı siyasal parti ve gruplar arasındaki ayrılıkların, ortaklaşa biranti-faşisi eylem düzenleme yönünde engelleyici olmayışı, bu yılın en önemli gelişmesi. Başta Federal Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerindeki eylemlerde hemen tüm siyasi parti ve grupların biraraya gelmiş olmaları özellikle dikkati çekiyor. 12 Eylül dolayısıyla Türkiyeli ilericiler, anti-faşistler tarafından düzenlenen protesto etkinliklerinde dikkati çeken bir başka nokta da barış konusunun, Türkiye'deki faşist cunta ile savaşımla birleştirilmesi yönünde içten ve somut bir yönelimin varlığı. Nitekim geçen yıllardan farklı olarak bu yıl protesto eylemlerinin pek çoğunda ABDatom roketlerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesine kar-Şı çıkan sloganlar da eylem düzenleme komitelerince benimsendi. 


F.Almanya 


Batı Avrupa'daki 12 Eylül miting ve yürüyüşlerinin en önemlisi kuşkusuz Federal Almanya'da. Türkiyeli göçmen işçilerin çok büyük bir kesiminin yaşadiği bu ülkede anti-faşistler, demokratlar 
10 Eylül günü Köln kentinde, Neumarkt 
alanında bir araya geliyorlar. Avrupa Dev-Genç, ATIF, BIRKOM (Devrimci Işçi, Serxwebun, İşçinin Sesi, Emekçi, Birlik Yolu, Cephe, Devrimci Savaş), DIB-FAK, FIDEF, Işçi Gerçeği, Kawa, KKDK - Federasyon, KOÇ-KAK, KOM-KAR, Partizan, Proleter Dayanışma, Tekoşin Taraftarlarının oluşturduğu plat- 
-formun yanısıra DIDF, Denge Komal, 


etkili bir eylemin yanısıra solun güç ve eylem birliğinin oluşturulmasında da katkılı olacağı belirtiliyor. 

Federal Almanya düzeyinde merkezi bir eylem olarak örgütlenen yürüyüş ve miting saat 10.30'da Köln, Eberplaiz'da yürüyüş kollarının toplanması ile başlayacak ve Neumarkt alanına kadar yüründükten sonra burada yapılacak bir mitingle eylem noktalanacak. 

Fransa 

Fransa'da Türkiyeli örgütlerin faşist Cunla'ya karşı protesto eylemi ile Fransız Komünist Partisi Merkez organı 1” Humanite'nin geleneksel bayramı aynı günlere raslıyor, Bu 12 Eylül eylemlerinin daha enternasyonal nitelikli protesto etkinliğine dönüşmesi için uygun koşullâr yaratıyor. 

Bu yıl Fransa'daki Türkiyeli anti-fa-Şistleri biraraya getirecek olan yürüyüş ve miting 10 Eylül günü Paris'te yapılı» yor. Federal Almanya'daki platformun benimsediği bildiriye paralel bir bildiri platformunda bir araya gelecek olan Fransa'daki anti-faşıst örgütler aynı gün VHumanite Bayramı'na katılacaklar ve açacakları standlarla Fransız halkına Cunta'yı ve Türkiye'deki durumu iletme olanağı bulacaklar. 

Fransa'daki 12 Eylül etkinliklerini şu örgütlerin oluşturduğu bir platform düzenlivor: Dev-Genç, BIRKOM, Emeğin Birliği, FTIB, HK, Işçi Gerçeği, Kawa, WÖB, KOÇ-KAK Taraftarları, Mayıs, 

Partizan, Proleter Dayanışma, Tekoşin e Ayrıca Gerçek, Kurtuluş, 
Yolu ve Rızgari Taraftarları da 


Türkiye çeşitli uluslararası kuruluşların gündeminde a'nın Cunta” 


Batı Avru 


eylemi platform dışından destekliyor ve mitinge katılıyorlar. 


Hollanda 

Hollanda'daki Türkiyeli ilericiler bu yılki 12 Eylül'ü protesto etkinliklerine oldukça örgütlü biçimde hazırlandılar. 
Hollanda çapında bir eylem birliği platformunun sağlanmasının ardından, aynı temelde oluşturulan il komiteleri ile mitinge katılımın daha yığınsal olması yönünde çaba gösterildi, 10 Eylül Cumartesi günü saat 14'deki yürüyüş Amsterdam, Beursplein alanından başlayacak. 


Bu amaçla HTIB tarafından yayınla» nan bir çağrıda Cunla'nın bugüne kadar- ki uygulamalarının kisa bir özeti yapildi ve “Uygulamalar açıktır. Faşist Cunta yıkılmadıkça gerçek demokrasiye geçebilmenin olanağı yoktur. Eğer bugünden birleşebilir, savaşabilirsek bunun olanaklı olduğunu kendi deneyimlerimizle görecegiz” denildi. 

Batı Berlin 


Bau Berlin'de 12 Eylül eylemleri için biraraya gelen örgütler, Federal Almanya'daki platformun kabul ettiği bildiriyi ve temeli aynen benimsediler. Nitekim mitinge çağrı bildirisi de Federal Almanya'daki bildirinin dağıtılmasıyla gerçekleştirildi. Batı Berlin'deki eylem öteki 
Avrupa ülkelerinden farklı olarak tam 12 
Eylül günü yapılıyor. Platz der Luntbrücke U-Bahn İstasyonu'nun önünde saat 16.30'da başlayacak olan yürüyüş Oranienplatz'daki mitingle son bulacak. 


Danimarka 


Danimarka Türkiyeli işçiler Birliği'nin düzenlediği 12 Eylül eylemi Kopenhag'da 
12 Eylül Pazarlesi günü saat 18.00'de 


rd 


Amagertorv Alanı'ndan yürüyüşle başlayacak. Nytorv Alanı'nda da miting düzenlenecek. Ayrıca 5-12 Eylül günleri arasında Kopenhag'ın üç büyük alanında Cunta'nın Türk ve Kürt halkları üstündeki baskılarını belgeleyen resim ve fotoğraf sergileri açılarak Danimarka demokrat kamuoyunun dikkatinin Türkiye'deki 


faşist yönetime çekilmesi için çaba harcanacak. 


isveç 
Isveç'te 12 &ylül günü yapılacak olan mitinge BIRKOM, ISTIB Kürdistan Federasyonu, Partizan Yolu, Işçi Gerçeği, Emeğin Birliği ve Kawa örgütleri katılıyorlar. Miting Saat 12.00'de Sergelstorg'da, 


İsviçre 

Isviçre polisi 10 Eylun'de Zürih'te yäpılacak yürüyüş ve mitinge izin vermedi. 
Eyleme, İsviçre'de bulunan tüm Türkiyeli örgütlerin yanısıra Şilili örgütler ve Isviçre'de POCH.PJA,SAP, -Anti-emperyalistler adlı parti ve örgütler kaulacaktı. Bu eylem Şili faşist Cuntası'nın 10. 
Türkiye faşist Cunta'sının da 3. yildönümünde faşizmi protesto etmek amacıyladüzenlenmek istenmişti. 


OYA BAYDAR 


Yorum i= 


Üç yıl önce... Üç yıl sonra... 


12 EYLÜL 1980. 12 Eylül 1983..Üç yıl geçti. Göz açıp kapayana 
kadar değil; ölülerimizin üzerinden, acılarımızın, kanayan yaralarımızın, hasretlerimizin üzerinden geçti. Üç yıl, zindanlarda, yaban ellerinin sürgün köşelerinde, işkence odalarında, acılı ama inançlı fabrikalarda, inleyen yiğit gecekondu mahallelerinde, süngülerin gölgesindeki köylerde üç asır oldu. En yiğit, en güzel evlatlarımız, dostlarımız, savaş arkadaşlarımız, yoldaşlarımız işkence odalarında, darağaçlarında, sokak köşelerinde can verdiler. Üç yıl geçti aradan... 
Üç asır gibi geldi bizlere. Ve bizler bu üç yılda, üç asırda öğrenebileceklerimizi yaşayarak öğrendik. 


“YENİLE yenile yenmesini öğreneceğiz" diyordu Dimitrof. 1923'den 


1946'ya kan seller gibi aktı, acılar dağlar gibi büyüdü, ama yenmesini öğrendiler. Biz de öğreneceğiz. Devrimler hiç bir yerde yenilgisiz hazırlanmadı; tereyağdan kıl çeker gibi olmadı; rahat döşeklerde, sıcak evlerde, kurulu düzenin rehaveti içinde gerçekleşmedi. 
Devrimler, özgürlük ve sosyalizm savaşı, her yerde acılar, şehitler, inanılmaz özveriler üzerinde yükseldi. Biz istisna değiliz. 


ÜÇ yıl geçti aradan. 12 Eylül 1980'de faşistleri alkışlayanların bir bölümü 


bugün cuntanın tutukluları, sanıkları arasında. Cunta eliyle dikensiz gül bahçeleri kurulsun, cunta eliyle Türkiye demokrasi ve ilerleme i güçleri susturulsun, meydan kendilerine kalsın diye bekleyenler kendilerinin de susturulduğunu gördüler. Faşizme heveslenenler bile faşizmden nasiplerini aldılar. Tarihin cilvesi değil sınıf savaşımının ve faşizm olgusunun şaşmaz yasası bu. Ve bugün Türkiye'de, 

5oy U y nen orania pok dana apk, gok dara net m 


EEEE TRR ETON es 


ie Sıkıyönetim 


Tutukevi'nin 
35. koğuşunda 


ölüm orucu 


© 35. Koğuştu 40 tecrit hücresi var. 
Burada tutuklulara sürekli işkence uygulanıyor. 

Diyarbakır Askeri Cezaevi'nin Ünlü 35. koğuşunda kalan çoğu Kürt, ilerici siyasi tutuklular 2 Eylül günün- den itibaren ölüm orucuna başladılar. Tanımlanamayacak kadar kötü koşullarda, daracık hücrelerde üç yildır işkence altında yaşama savaşı verensiyasal tutukluların bu eylemi ağır sansür koşulları yüzünden hapisane dışına ulaşamıyor. 

1 Eylül günü duruşması için mahkeme önüne çıkanlan ilerici tutuklu Celalettin Delibaş tarafından yapılan 

„açıklamada tüm 35. koğuştakiler adına şöyle dendi: 

“35. koğuşta heran işkencevedayak var, Bu durmaksızın sürüyor. Aç ve hastayız. Çoğumuz sakat. Tam üç yıldirbu hücrelerde tutulmaktayız. Darack ve karanlık hücrelerde en az 5 kişi bir aradayız. Kimi hücrelerde 9 kişi bile var. Yatmak değil, ayakta durmak bile sorun burada. Biz ölüm orucuna başlıyoruz!” 

Celalettin Delibaş'ın duyurduğu açlık grevi 2 Eylül günü başladı. Ayni anda Türkiye Barolar Birliği'ne, Başbakanlık'a, tüm gazetelere de bilgi verildi. Ancak cuntanın sansürü alunda hiç bir yerden ses çıkmadı. 

Daha önce aynı koğuşta 4,5 ay kadar kalmış olan devrimci Kürtavukat Şerafettin Kaya'dan aldığımız bilgiye göre 35. koğuş dört katlı. Her katta onar tane daracık ve karanlık tecrit hücresi bulunuyor. Alt kattaki bücrelerde her gün en az 10 santim yüksekliğinde lağım suyu bulunuyor. 
Yemekler bu suyun içinde yeniyor. 
Bu suyun içinde uyunuyor. “Dönekligi kabul etmeyen" ilerici tutukluların velider kadroların özellikle konduğu 
35. koğuşta ayrica düzenli ve sistemli olarak işkence uygulanıyor ve tutuk-Jular hemen her gün gerekçesiz ola- na meydan dayağından geçiriliyor- 


Avrupa nın Cunta ya karşı tutumu değişecek mi 


6 Eylül'de İsviçre'nin Lugano kentinde yapılacak olan Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonu'nun toplantısından itibaren önümüzdeki iki ay boyunca Türkiye, Avrupa'da ve ABD'de çeşitli uluslararası kuruluşların toplantılarının gündeminde yer alacak, Avrupa Konseyi'nin ve Parlamentosu'nun çeşitli toplantılannda Avrupa ülkeleri, Türkiye'deki son 


gelişmeler çerçevesinde Türkiye'ye karşı . 


tavırlarını yeniden gözden geçirecekler. 

12 Eylül 1980'den bu yana, Avrupa ülkeleri yönetimlerinin Türkiye cuntasına karşı tavrı, zaman zaman sosyal demokrat kesimlerin etkisi altında yöneltilen kimi eleştiriler dışında, genel olarak “hayırhah” oldu. Cuntayı, NATO'da istikrarin devamini sağlayacak bir yönetim olarak değerlendirdiler; beklemeyi ve “demokrasiye dönüş takviminin” nasıl uygulanacağını gözlemeyi tercih ettiler. Türkiye demokrasi güçlerinden ve Avrupa demokratik kamuoyundan cuntaya karşi yönelen protestolara kulaklarını ukadılar, 


Türkiye'de demokrasiye dönülmeyeceği daha geniş kesimler tarafından da anlaşılır şekilde ortaya çıktıktan sonrada Avrupa ülkelerinin yönelimlerinde henüz resmi bir tavır değişikliği belirmedi. 
Ancak, kapatılmış olan burjuva partilerinin ve özellikle bu partilerin Demirel ve Ecevit gibi bazi yöneticilerinin tavırlarını dikkate alan Avrupa muhafazakar ve liberal çevrelerinin tutumunda, geçtiği- 


miz ay içinde bazı değişiklikler oldu. Bu” 


değişmelerde başlıca rolü, Türkiye hapisanelerindeki büyük direnişler ve Avrupa'da buna ilişkin sürdürülen dayanışma eylemleri ile Çanakkale'de tutuklu bulunan AP'li ve CHP'li politikacıların yurt dışına gönderdikleri mektup oynadı. 
Muhafazakar ve liberal çevrelerin tutumundaki bu değişmeler önümüzdeki aylarda Avrupa'daki toplantılarda Türkiye'nin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor. Bu çevreler ve Avrupa demokrasi güçleri Avrupa'daki yönetimler üzerinde etkili olabilecekler mi? Avrupa'daki yönetimler, özellikle ABD ile birlikte cuntaya büyük destek sağlamış olan Federal Almanya'daki Kohl ve Ingiltere'de Thatcher hükümeti, cuntayı destekleme- ye devam edecekler mi? Seçimlerden sonra tekrar “Türkiye osülü' de olsa ikti- 


darda seçimle başa gelmiş bir hükümet olduğuna göre Türkiye demokrasiye döndü sayılır” diyebilecekler mi? Yoksa, yeni değerlendirmeler ışığında Türkiye'ye bazı müeyyideler uygulama yoluna gidebilecekler mi? Cuntaya karşı protesto ey— lemlerini yükselten ve Türkiye'nin çeşit-Tuluslararası kuruluşlardan çıkarılması» ni isteyen Türkiye demokrasi güçleri, önümüzdeki kritik aylarda Avrupa Konseyi'nin çeşitli kurullarını etkileyecek çalışmalar yapabilecekler mi? Bu soruların yanıtları önümüzdeki aylarda verilecek. 


Türkiye hangi toplantıların gündeminde? 


é Eylül'de İsviçre'nin Lugano kentinde yapılacak olan Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonu toplantısında, Türkiye'- deki yeni seçim yasası, partiler ve söndikalar yasalarının incelenmesi konusunda karar alınacak. 

12 Eylül'de Paris'te toplanacak olan 
Avrupa Konseyi Tüzük Komüsyonu'nda, Kıbrıs'ın Konsey'in Danışma Meclisi'nde kimler tarafından ve nasıl temsil edileceği konusu görüşülecek. 

15 Eylül'de, Konsey'in Büro toplantı” 
sinda Türkiye'deki 6 Kasim seçimlerine gözlemci gönderilip gönderilmemesi karara bağlanacak. 

16 Eylül'de Paris'te bir araya gelecek 
olan Avrupa Konseyi Siyasi Komisyonu, Türkiye raportörü Stciner'in Türkiye konusundaki ara raporunu görüşecek. 

26 Eylül-6 Kasım arasında Strasbourg'da yapılacak Konsey Genel Kurul toplantısında da Türkiye ve Kibnsüçgün gündemde olacak, Bu toplantıda Türkiye konusunda bir karar alınmayacak. Türkiyeli parlamenterlerin yeniden Konsey'e kabul edilip edilmemesi konusu Ocak ayında görüşülecek. Türkiye aleyhine beş ülke tarafından açılan insan hakları davasında, hem Türkiye, hem de davacı ülkeler adına avukatların dinleneceği oturum Insan Hakları Komisyonu'nda 11-13 Ekim arasında yapılacak. 

NATO ülkeleri temsilcilerinden oluşan Atlantik Asamblesi ise 2-6 Kasım'da Paris'te toplanacak, Türkiye'deki gelişmelerin yanısıra, seçimler için bir gözlemci gönderilip gönderilmeme konusu bu toplantıda yine ele alınacak. 


AMA bizim için böylesine açık, böylesine net olan geniş yığınlar için de açık ve net mi? Faşizme karşı savaşımın kaderini ve sonucunu belirleyecek olan bu soruya verilecek cevap ve bu cevap çevresinde" geliştirilecek savaşım taktikleridir. Faşizme karşı demokrasi savaşımının sonucunu, bugün cuntayla siyasal çelişkiler içinde bulunan, yöntem savaşımı veren Demirel'ler, Ikcak'lar, yani 12 Eylül 1980'de cuntaya alkış tutmuş olan kesimler belirlemeyecektir. Savaşımın sonucunu belirlemeyi onlara bırakırsak, Evren cuntasının yerini bir süre sonra bir başkası alır. Faşizme karşi savaşımın kaderi ve sonucu Türkiye barış ve demokrasi güçlerinin ellerinde olmak, daha doğrusu ellerine geçmek zorundadır. 


KUŞKUSUZ Evren cuntasının karşısındaki siyasal muhalefet, son günlerde, umulmayacak bir oranda genişlemiştir. Evren cuntası bugün . 
büyük sermayenin ve onun siyasal sözcülerinin bir bölümünü bile karşısına almış, gerçek kimliğini iyice ortâya koyarak burjuvazinin en işbirlikçi, tekelci, en şoven, en maceracı ve en gözü dönmüş kesimlerinin siyasal temsilcisi niteliğini açıkça ve kimselerin gözden kaçıramayacağı biçimde kazanmıştır. Tüm sol yanılgılardan sıyrılarak 
12 Eylül faşizminin karşısındaki her gücü sonuna kadar yanımıza 
almak, hesaba katmak tarihsel görevimizdir. Ama bir o kadar önemli olan, asıl kendi gücümüze güvenmek, faşizme karşı aktif savaşımin öncülüğünü 12 Eylül cuntasıyla hedefte birleşenlere bırakma- dan,- ama onları safdışı etmeden ve küçümsemeden- Türkiye bağımsızlık, barış, özgürlük, demokrasi güçlerinin öncülüğünü gerçəkleştirebilmektir. 


İŞİN canalıcı noktasi buradadır. Şimdi görevimiz, cunta karşisindaki muhalefetin böylesine genişlediği bir dönemde kitlelere gidebilmek, kitlelerin yanılgılarını aşabilmelerine yardımcı olabilmek, korku ve sinmişliği yıkabilmek, siyasal gerçekleri gerçekten etkin biçimde açıklayabilmektir. Hiç bir faşist ve zorba yönetim, kitlelere göstermelik şeyler sunmadan, onlann gözünü boyamadan, her türlü yöntemi 


olmamalıdır. Cuntayı, birliğini sağlamış demokrasi güçleri öncülüğünde yığınlar yıkmalıdır. aer DA RR Yİ ancak o zaman gerçekten 


BÜTÜN bunlar hayalci mi? “Evet” demek, önce kendimize, yani Türkiye 


dındaki barış ve demokrasi güçleri bir bütünün parçalan, bizim kavgamızını da destekçilerdir. Biz her yerde varız. Yenile yenile yen- 


Türkiye dünyada mevcut 156 millet içinde, 4'ü Asya'da ve 2'si de Orta Doğu'- da olmak üzere demokrasiyle idare edilen 23 ülkeden biri sayılıyordu. Bugün ise dünyada askeri yönetimle idare edilen 
40 ülkeden birisidir. 

Türkiye aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin ve NATO'nun da üyesidir, 

Türk ordusu, 12 Eylül 1980'de Türkiye'nin teröristlerin ve anarşistlerin zulmü altında daha fazla kalamayacağını söy-İeyerek yönetimi sivil hükümetten devraldı ve Türkiye'nin mümkün olan en kısa zamanda saldırgan faaliyetlerden kurtarılarak demokrasiye döndürüleceğine söz verdi. 

12 Eylül 1980 günü ülkenin üçte birinde zâten sıkıyönetim vardı, Parlamento ordüya bunu sağlaması için zaten Büyük yetkiler vermişti. 12 Eylül 1980 günü ordu, yönetimi sivillerden buna rağmen devraldı. 

Bu bir hükümet darbesiydi. Türkiye'de ve yurt dişinda 1960 ve 1971 darbelerinde olduğu gibi ordunun kışlasına döneceğine, demokratik bir yönetimin tekrar kurulacağına inanılıyordu. 

Bunun gerçekleşeceği. umuduyla 12 
Eylül 1980 harekatı onaylandı ve alkışlandı, Söylemeye gerek yok ki, demoktasiye son verilmesine kimse aldırış etmedi, 


Barış sağlandı mı? 


Kısmi huzura bakıp kendimizi aldatarak bugünkü yönetimin ülkeye barış getirdiğine inanmak zordur. 

Ülkğe getirilen barış, insan'hakları- nın çiğnenmesi karşısında halkın içine düştüğü korkunun sonucudur. 

Ordunun yönetime el koymasından sonra bazı insanlar hakim kararı olmadan gözaltına alındılar ve 90 gün süreyle hakim önüne çıkarılmadılar, 

Polise ve kolluk kuvvetlerine demok- 
““ratik olmayan yetkiler verildi. 

İşkence olağan sorgulama biçimi hali- 


Ingiltere'de yayınlanan The Times Gazetesi'nin 
9 Ağustos günü, Çanakkale'de tutuklu 16 eski 
AP ve CHP'li politikacıya ait bir mektuptan parçalar aktararak söz etmesi, bu mektubun doğru olup olamayacağı konusunda geniş tartışmalara yol açtı. 


Bu sayfada geniş bir özetini aktardığımız mektup 
Demirel'e ve Çanakkale'de tutuklu bulunan 16 
politikacıya ait mi, değil mi? Bu konudaki çeşitli görüşlere rağmen, Çanakkale'den bu içerikte bir mektubun dışarıya çıkartıldığını doğrulayan ipuçtarı da az değil: 

Cunta bugüne kadar bu mektubu yalanlayamadı . 


Eğer böyle bir mektup yazılmamış olsaydı, Demirel ve mektubu yazmış olduğu iddia edilen diğer 
15 politikacı, cuntanın baskı yapmasına bile gerek 
kalmadan herhalde bunu şimdiye kadar yalanlar ve cunta da bütün olanaklarıyla bu yalanlamayı duyururdu. 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Nazlı Ilıcak'ın Tercüman Gazetesi'nin kapatılmasına yol açan “Her Gece Iki Gündüz Arasındadır” başlıklı yazısının girişinin, 16 AP ve CHP'- liye ait olduğu söylenen mektubun girişiyle büyük bir benzerlik göstermesi sadece bir rastlantı mıdır? 


The Times gibi bir gazetenin, doğruluğundan emin olmadığı bir mektubu böyle önem vererek haberleştireceğini ve ardından da bir başyazı konusu yaparak doğruluğunda ısrar edebileceğini düşünmek zordur. 


Gazetemizin bu sayfasında yayınladığımız mektubu, yurt dışına ulaşan Ingilizce'sinden çevirerek özetledik. Elimizdeki metnin Ingilizce çevirisinin bozukluğu, Türkçe'ye çevirmekte bazı zorluklar çıkardı. Bundan ötürü mektubu kelimesi kelimesine değil, savunulan görüşler olarak ele almak daha doğru olacaktır. Mektup metnindeki ara başlıklar tarafımızdan konulmuştur. 


Türkiye Postası, 9 Eylül 1983 
Demirel'in ve Çanakkale'de tutuklu bulunan AP ve CHP'li liderlerin Batı ülkelerine mesajı 


“Türkiye demokrasiye dönmüyor 


Alti aya kadar olan hapis cezaları temyiz edilemez. 

Sanığa ya da avukatına savunmasını hazırlaması için yalnızca 15 gün tanınır, Mahkeme sanığın yokluğunda da duruş mayı sürdürür. Sanık sayısının çok olduğu durumlarda hakim istediği sanıkları duruşmaya çağırır ya da hiç çağırmaz. 

Hakim ve savcı sanığın yokluğunda da karara varabilir. 

Tutuklular gruplar halinde polise ya da kolluk kuvvetlerine gönderilebilirler, 


Asker ülkesi Türkiye 

Türkiye bir asker ülkesi olmuştur. 

Başbakan Bülent Ulusu, darbeyi yapan cuntanın bir üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komulanı'dır. içişleri ve Milli Eğitim 


tirdi. Ülkeyi ve hükümeti işgal ettiler. Siyasi partileri kapattılar. Binalarına el koyup büro malzemelerini satışa çıkardılar. 
Bazı bürokratların hayalci fikirlerini yasa diye yürürlüğe koydular. Grev hakkı ve işçi hakları yeni yasalarla sinırlandı. 

Evren, yurt içi gezilerinde yaptığı konuşmalarda, ülkenin kötü durumda olmasının nedeninin anarşistler ve teröristler olmayıp siyasi partiler ve parlamento olduğunu ima etti. Büyük bir kurtarıcıydı. Atatürk gibi davranmaya başladı. Çok partili sistemi ve demokrasiyi düzeltecekti, Anayasa kendisiydi ve halk da, o ne söylerse kabul etmek zorundaydi . 


Pa Lİ 


nin de içinde yer aldığı bir parti kurdu. 

Buna paralel olarak, AP'nin gerçek demokrat üyeleri bir siyasi partinin ancak millet tarafından kurulabileceğini söyleyerek Büyük Türkiye Partisi'ni kurdular ve kapılarını politikacılara açtılar. 
Bunlar ordunun ve askerlerin vermiş oldukları şeref sözüne inâniyorlardı. 

Cunta'nın hazırladığı ve halk oylamasına sunduğu Anayasa'da şöyle deniliyordu; “Siyasi partiler demokratik hayatin vazgeçilmez unsurlarıdır, Siyasi partiler öncederi İzin almadan kurulurlar,” 


Türkiye ve Türk halkı da bu gerçeği kabul edecektir 

Bu, ülkeye, millete ve Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Türk silahlı kuvvetlerine bir hakarettir, 

Türkiye Pakistan değildir. Bir Ziya Ül Hak'a da ihtiyacımız yoktur. Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bir sömürge olmamıştır. 

Bugün Türkiye, 12 Eylül 1980 öncesin- den daha ağır bir bunalımın içine sürüklenmiştir. 

Vatanperver devlet adamları ve politikacılar bu rim modeline şiddetle karşıdırlar, çünkü bunun ülkeyi içine sürükleyeceği faşizm ya da komünizm (elaketini çoktan görmüşlerdir. 


Batı dünyasına çağrı 

Avrupa, Portekiz ve İspanya'da da benzer bir “Evrenizm”le karşılaşabileceğini unutmuşa benziyor. 

Batı ülkeleri ve ABD Evren'i avuçları patlarcasına alkışlıyor. Böylece NATO” nun önemli bir kanadının istikrara kavuşacağını düşünüyorlar. Halbuki NATO'- nun varlık nedeni, dünyanın bütün ülkelerinde hürriyeti ve insan haklarını korumakr. 

Türkiye tekrar demokrasiye döndügünde Batı'nın bir müttefiği olarak kalmayı sürdürebilecek mi? Türkiye, en kritik günlerde “Evrenizm”"le uzlaşan müttefiklerine inanıp, bu ülkelere tekrar güvenebilecek mi? 

Şu anda aynı kaderi paylaşmış olan solcu ve sağcı liderler bu soruları bütün kalpleriyle “evet” diye cevaplayamıyorlar, 


Militarizmle demokrasi arasında bir savaş başlamıştır. Avrupa milletleri ve ABD bu savaş karşisında tarafsız kalamaz. Demokrasi bizim ortak kültürümüzdür. 

Türkiye, Islam ülkelerinin büyük hayranlık duydukları istisnai bir örnektir. 
Türkiye'de demokrasinin her bakımdan başarıya ulaşması, bir üçüncü dünya savaşında birçok islam ülkesinin kaderini 


e AŞ GA FOTELA DIIN IENE O r rnntan 


ne geldi. 

müş olanların arkadaşlarının ya da akrabalarının önümüzdeki günlerde yeni teröristler olarak ortaya çıkacaklarına kesin gözüyle bakabiliriz. 

Binlerce insan polis ve sıkıyönetim tarafından tutuklanmış, dövülmüş ve işkence görmüştür. Anneler, babalar, eşler ve çocuklar aylarca yakınlarını ne görebilmişler ne de nerede olduklarını öğ- 


renebilmişlerdir. 
6 olan Oo Anayasa'ya 
göre siyasi partiler ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kapatılabilirler. Cunta, Büyük Türkiye Partisi'nin kapatılması kararını imzalayarak Anayasa'yı çiğnedi. 6 Kasım'daki seçimlerde oylar halkın oyları değil, generallerin istediği oylar olacaktır. Türkiye'de hür ve dürüst seçimler yapılmayacaktır. Oylar generallerin seç- 9 


tiği kişiler arasında dağılacaktır. 

Askeri mahkemelere sivil hakimler ve savcılar atanmaktadır. Bunun sonucu olarak ortaya olağanüstü sıkıyönetim mahkemeleri çıkmıştır. 600-700 kişinin, yargılanmakta olduğu davalar bir türlü bitmek bilmiyor. Kaçakçılık davalarına bile askeri mahkemelerde bakılmaktadır. Sivil mahkemeler bütün sorumluluklarını askeri mahkeme üyelerine devretmişlerdir. 

En kötüsü, birçok eski ve değerli hakim şimdi ordunun emri altındadır. Hakimler, sultanların ve padişahların zama» nında bile verdikleri kararlarda çok daha özgür ve bağımsızdılar. 

En önemli yasalar bile beş generalin gizlice aldıkları kararlarla Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmektedir. 

Bu yasaları eleştirmek yasak olduğu gibi, kimlertarafından hazırlandığı da bilinmektedir. 

Sıkıyönetim tarafından verilen cezalar ne tescil edilebilir ne de sanığın iyi hali göz önüne alınarak indirilebilir. 


Bugün yürürlükte 


Kömütanı"dır. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları askeri cuntanın yakın dostu emekli generâllerdir. 

Ankara ve Istanbul belediyelerinin başınâ generaller ve albaylar atanmıştır. 
Bütün şehir belediye meclisleri dağıtılmiş, yerel yönetimlere ordu el koymuştur. 

PTT, TRT, Basın-Yayın, Türk Hava Yolları, Deniz Yolları ve bütün öteki kamu hizmetlerinin genel müdürlüklerine generaller veamiralleratanmıştır. Bütün bakanlıkların ve genel müdürlüklerin genel sekreterleri sıkıyönetim komutanlarının emriyle emekliye ayrılmışlar ve onların yerine askerler getirilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi'nin emri altında çalışan bir araştırma ve inceleme komisyonu hükümet üzerinde terör éstirmektedir. Hükümet üyeleri hiçbir yetkisi olmadan cuntanın emri altında çalışan bürokratlardır. 

Her bakanlıkta cuntanın subayları çalişmakta ve bunlar komüiserlik görevi yapmaktadırlar. 


Cunta 


Ordu politikanın içine girmiş ve ortaya bir cunta çıkmıştır. 

12 Eylül darbesinin amacı terörist ve 
anarşistlerin varlığına son vermekti, Kisa bir zaman içinde generaller darbenin nedenini siyasi partilere ve Üyelerine bağladılar. Bu tutum onları iktidar partisi olmaya yönelen bir cunta haline ge- 


Sosyal demokrat hareketin bir parti biçipiae örgütlenmesi için çaba har- 


cadı, Özellikle Erdal Inönü formülünü üreten kişi olarak dikkati çekti, Tabii bu cuntanın da dikkatini çekti ve... 


Anayasa e e Konuşmak yasaktı. Türk halkının bu Anayasa'yı kabul etmekten başka tercihi yoktu. 

Bu Anayasa ile Evren Türkiye'nin diktatörü oldu. 

Demirel ve Ecevit Anayasa tasarısına şiddetle karşı çıktılar. Ecevit, mevcut koşullar altında demokrasi mücadelesinin devam ettirilemeyeceğini söyleyerek evine kapandı. Demirel ise sesini duyurma- ya çalıştı. Ama Anayasa'ya karşı çıkan her türlü propaganda yasaklanmıştı. Bu terör ve baskı yüzünden olumlu tek adım atmak mümkün olmadı. y 

Anayasa tasarısına “Hayır” demek vatana ihanet demekti. 

Tasarıya karşı gelenler ülkenin her yerinde ya tutuklandılar ya da suçlandılar. 

Anayasa oylamasından elde edilen yüzde 92'lik sonuç, bu koşullar altında sağlandı. 

Evren, 7 Kasım 1982 günü milletin onayını almış bir diktatördü. Anayasa oylaması Türk demokrasisinin mezara sokulduğu gün oldu. 

Batı basını, ayrıntılara girmeden Türkiye'nin demokrasi yolunda olduğuna inandı. Batı dünyasından onaylar, alkışlar ve bravolar gelmeye başladı. 

Siyasi partiler 

Evren'e ve generallerine göre demokrasinin temeli parlamento değil silahlı kuvvetlerdir. Son sözü söyleyecek olan Türk halkı değil, ordudur. 

Evren, 15 Ocak 1981 günü Konya'da yaptığı konuşmada şöyle demişti; “Yönetimi Atatürk ilkelerine bağlı bir hükümete bırakacağız. Bu bir asker sözüdür. Bu bir şeref sözüdür...” 

lik önce bize siyasi partiler kurmamız söylendi. Sonra da, bunları reddetmek- te her hakka sahip olduklarını açıkladılar, 

Demokrat politikacılar demokrasi mücadelesine girerek basına “Partiyi millet kurar. Bizim partimiz hazır” diye açıklamalarda bulundular. Evren bunları duymak istemedi. 

Başbakan Bülent Ulusu, 3 Ocak 1983 
günü, kapatılan AP'nin önde gelen ikinci adamı Dr, Saadettin Bilgiç'i davet ederek yeni kurulacak Merkez Partisi'ni desteklemesini istedi. Ayrıca Demirel'in de desteğini istedi. Bunları da kendisine aktarmasını Evren'in söylediğini açıkladı. 

Daha sonra Sunalp basına bir açıklama yaparak, kendisine bir parti kurma görevi verildiğini söyledi. Ulusu artık arka planda duruyordu, Sunalp,Demirel'in etkileyemeyeceği bazı eski AP üyeleri- 


SÜLEYMAN DEMİREL 
Çanakkale yolcusu 


Cunta sözünde durmadı. Bu partiyi kendilerine düşman gördüler 

Evren ve Ersin, partinin genel başkanı Esener'i çağırarak Sunalp'in partisiyle işbirliği yapmasını istediler, Istanbul valisi de Esener'den ve partinin Istanbul'- daki üyelerinden Sunalp'in partisine katılmalarını istedi. Aldıkları yanıt “Hayır” oldu. 

Generaller Büyük Türkiye Partisi'nin varlığını kendileri için tehlikeli bularak bu partiye ancak on gün tahammül edebildiler. 

Demokratik solcular da bir parti kurma hazırlığı içindeydiler, Erdal Inönü bu çalışmaların içindeydi. Oysa generallerin kendileri de bir parti kurdurtmaktaydılar ve bu maksatla Başbakanın sekreteri Necdet Calp'ten istifa ederek Halkçı Parti'nin başkanı olmasını istemişlerdi. 

Politikacılar Çanakkale'ye gönderilerek askeri bir kampa kapatıldılar, 

Bu sırada 76 yaşındaki dışişleri eski bakanı Türkiye dışında seyahatteydi. Gezisini yarıdakeserek geri döndü ve kusursuz bir vatanperver gibi teslim oldu. 

Bu andan itibaren Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de atmaya başladı. 


Türkiye Pakistan değildir 


Bugün yürürlükte olan Anayasa'ya gore siyasi partiler ancak Anayasa Mahkemesi'nin karariyla kapatılabilirler. Cunta Büyük Türkiye Partisi'nin kapatılması kararını imzalayarak Anayasa'yı çiğnedi. 

Yapılacak seçimlerde Türk halkı ancak Cunta'nın seçtiği adaylara oy verecektir. 
Bunlar ülkeyi 5 yıl süreyle temsil edecekler, yasalar yapacaklar ve hükümeti yöneteceklerdir. 


akl İğ ep Rl yi vaşında birçok islam ülkesinin Kaderini değiştirebilir. 

Batı demokrasileri, demokrasiyle idare edilen müstesna ülkelerden biri olan Türkiye'yi desteklemelidir. 

Türkiye, Polonya'daki direnişi bütür kalbiyle onaylamaktadır. Demirel ve Ecevit'in başlatmış oldukları demokrasi mücadelesi bir sonuca ulaşmıştır ve bu sonuç Walesa'nın direnişinin sonucuna çok yakındır, hatta onun da ötesindedir. 

Türk demokrasisinin gerçek aşıkları, giriştikleri mücadelede yalnız olmadıklarını hissetmeyi ve Batı'nın hakikati anlamasını istiyor, durum üzerinde Batı dünyasıyla konuşmayı arzuluyorlar. Mi-Titarizmin alkışlanmayacağını umuyor 


ve desteksiz bırakılmasını istiyorlar. 
6 nin gerçek aşıkları, 
giriştikleri mücadelede yalnız olmadıklarını hissetmeyi ve Batı'nın hakikati anlamasını istiyor, durum üzerinde Batı dünyasıyla konuşmayı arzuluyorlar. Militarizmin alkışlanmayacağını umuyor ve desteksiz bırakılmasını istiyorlar. Bugünkü durumu onaylayanların demokrasinin katline katılmış olmak- 


tan sorumlu ola- 9 


caklarını belirt- 
6 Kasım'daki seçimlerde oylar, halkın 


mek isteriz. 

oyları değil, generallerin istediği oylar olacaktır. Türkiye'de hür ve dürüst seçimler yapılmayacaktır, Oylar generallerin seçtiği kişiler arasında dağılacaktır. 


COTES sali 


Türk demokrasisi- 


Sonuç olaraf, Türkiye demokrasiye dönme gayreti içinde değildir. Demokrasi ölmüştür. Barış ve huzur demokrasiyi öldürerek değil, onu yaşatarak sağlanmahydi. 

Cunta'mn maskesi düşmüş gerçek yüzü görülmüştür. Bu, Türkiye'yi zayıf düşürüyor ve yıkıcı sonuçlar yaratıyor. Bu durumu onaylayanların demokrasinin katline katılmış olmaktan sörumlü olacaklarını belirtmek isteriz. 


© Barış Der davası savunmalarla sürerken, önümüzdeki günlerde 


davanın g 


Ök yüzünü en iyi ortaya koyan davalardalri olan “Barış Der- 


neği Davası” savun; 


ri ia maka- mi ne kadar iyi ve güzel talep rsa, bunlann ancak TKP'den neş'et edileceğini ileri sürüyor” dedi. Göker sanmasını “Savcılık makamının beklentisi İşçekleşmeyecektir, Çünkü barış insanlık ortak islemi, ortak talebidir” diye biti Sofik Asan “Barışa düşman olan düşüncnsanlığa da düşmandır” diye başladığı hyunmasında “Davanın püf noktasının hk şey- de bir komünist parmağı aranmasınd yattığını, bunun bir soğuk savaş dönemi lişkanlığı olduğunu” söyledi. Uğur Köl |, savunmasını “Bu davada sağduyu ve u 

yargılanıyor” diye özetledi. Aybars UnAn demokrasinin özünün örgütlenme özgü. 


tilmesi ve sürmekte olan kimi bazı davalarla, özellikle TKP davalje birleştirilmesi yoluna gidileceği haber veriliyor 


lüğü olduğunu ifade etti ve barış hareketi- nin gelişmesinin nedeninin güvenli yarınlara duyulan özlem olduğunu belirtti, A/ Taygun “Düşünceden korkmamalıyız” dedi. Profesör Metin Özek, barışı savunmanın birbilim adamının sorumluluğu olduğunu vurguladı. Niyazi Dalyancı “Bizim kişiliğimizde halkımızın savaşsız bir dünya istemi yargılanıyor, uluslararası dayanışma ve kar deşlik istemi yargılanıyor” dedi. Iddianamede, bazı derneklerin gecelerinde Nazım Hikmet'in şiirlerini okumakla suçlanan şair Ataol Behramoğlu, “Çok şükür ülkemizde bugün savunduğumuz bu anlayış gittikçe yaygınlık kazanmakta, Nazım'ın ulusal kültürmozayiğimizin enkopmuz bir parçası olduğu, gerçeği anlaşılmaktadır” dedi. 
Ali Sirmen iddianameye soğuk savaş dönemiyöntemlerinin egemen olduğuna değindi. ODTÜ eski öğretim üyesi Gencay Şay-Jan “Barış insani bir istek olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi, Hūseyin Baş “Barıştan yana olanların yargı önüne çıkarılmasının ilk kez Türkiye'de görüldüğüne işaret etti, Eski milletvekili Mustafa Gazalcı “Nükleer silahların ulaş» tığı korkunç durumda hiç bir insan umurumda mi barış diyemez. Banştan ve öz» gür düşünceden yana olmayı dün parlamentoda savundum, bugün de aynı inanç» 


TÜRKİYE HABERLERİ 


la tekrarlıyorum” dedi. Eski CHP milletvekili ve Köy-Koop Genel Başkanı Nedim Tarhan, Barış Demeği davasının tarihi niteliğini vurguladı, “Barışı savunmak bizlere onur kazandırıyor. Barışı savunmanın yolu sömürüye son vermekten geçer. Sayaşa, silahlanmaya, sömürüye, bağımlılığı hayır demeden barışı savunuyoruz demek hiç bir şey ifade etmez” dedi. Mardin eski bağımsız milletvekili Nurettin Yılmaz “Amaa insanların daha mutlu olmasını sağlamak olan Barış Derneği'ne üye olmaktan gurur duyduğunu” belirtti, Sinema sanalçısı Semra Özdamarsavunmasında “Yaratamayan yok etmek ister” dedikten sonra, ana olarak, sanatçı olarak savaşa karşı olduğunu, savaşın insanı sanık ve savcı olarak ayırmadığını belirtti, Varşova barış toplantısına katıldığını ve barış çabalarının degerini butoplantıda daha iyi anladığını vurguladı. Eski CHP milletvekili Kemal Anadol ise, savunmasında “Dünyanın dört bir yanında barış için savaşan insanların bulunduğunu, bunların savaşa karşı barışın, kavgaya karşı yarışın, açlığa karşı ekmeğin, karanlığa karşı umudun egemenliğini istediklerini, bundan böyle de banş ve özgürlük için aynı çabayı gücü yettiğince harcayacağını” belirtti, 

Barış Derneği davası savunmalarla sürerken, önümüzdeki günlerde davanın genişletilmesi ve sürmekte olan kimi bazı davalarla, özellikle TKP davası ile birleştirilmesi yoluna gidileceği haber veriliyor. 


AYDIN ENGİN 


Sayfa 5 


Tırmıl EE 


Sıcak sonbaharda bir kızıl gül 


Bu yazı, bu gazetenin bir başka sayfasında, bir başka köşesinde yayınlanabilirdi. Örneğin *Frankfurttan Berlin'e-Yolculuk İzlenimleri". 
başlığı ile...Eğer Berlin'e vardığımız- da dal gibi bir delikanlının tabutunun ardısıra yürümeseydik; eğer kah yağmur çiseleyen, kah güneş açan kederli bir Berlin sonbaharın- da, başörtülü bir Anadolu kadınınn sessiz hıçkınklarla sarsılan omuzlarını görmeseydik; eğer Cemal Kemal Altun'un mezarına bir, 


* tek bir kızıl gülü bırakırken gözleri 


dolu dolu bir Alman delikanlıyla gözgöze gelmeseydik... 
... 

1 Eylül Frankfurt, “Antikriegstag". 
Erbabi nasıl çevirir bilemeyiz ama, biz olsak, “Savaşa karşı savaş günü” derdik Türkçe'sinde. 

Kentin kalbinde, kocaman bir alanda Almanı, yabancısı “savaşa karşı savaşıyorlar. Derme çatma sahnede işinin tadını çıkarmasını bilen bir kabare oyuncusu, Eurovision birincilerinden Nicole ile, onun ünlü şarkısı ile dalga geçiyor: 

“Ein Bisschen Frieden, ein Bisschen Liebe” 

Türkçesi: Biraz banş, biraz aşk, diyordu Nicole. Devrimci kabare oyuncusu dalgasını geçiyor: “Biraz açlık, biraz savaş, biraz ölüm, biraz da gebelik." Sonra kurnaz yüzü birden geriliyor. Öfkesiyle haykırıyor kalabalıklara: 

— Biraz değil tam barış...Biraz değil tam...Tam...Kalıcı ve adil bir ba-MIŞ... 

Sonra alabildiğine sükunet dolu yüzü ve kederli mavi gözleriyle bir işçi çıkıyor sahneye, Konuşuyor: 

— Bugün, diyor, bugün başlatıyo-Tuz sıcak sonbahanı...Savaşa savaş açtık. Nükleer ölüm roketleri istemi» 

wrupa'nın tepesinde. Kent 


Besbelli Köln göklerinde yankılanan bu özgürlük türküleri Sultanahmet'- te, Kabaköz'de, Mamak'ta, Diyarbakır'da, Metris'te çınlayacak. Zindanların kör kuytusunda bir savaş arkadaşimız keyifle göz kırpacak yanındakine. 


Essen. 2 Eylül, Aradığımız arkadaşın telefonu cevap vermiyor. Berlin yönüne giden trene de daha çok var. Essen sokaklarını arşınlamalı en iyisi... Uzaklardan, epey uzaklardan bir türkü ulaşıyor bize kadar. 
Sese doğru yürümeli, Kennedyallee. Küçücük bir meydan. Avrupa'nın göbeğinde yüzlerce yıllık bir gelenek  yineleniyor. Bağbozumu şenliği bu. Şaraplar içiliyor. Alanın bir yerine kondurulmuş bir sahnede şaraphane işçilerinden oluşan bir koro, şarap üstüne Alman köylü türküleri söylüyor. Kafalar dumanlı, Sıcak sonbaharın başlangıcında serin, güzel bir Avrupa akşamüstünde şarap ve köylü türküleri...Alanın az ötesinde, şarapsız, türküsüz, alabildiğine sessiz bir grup var. On, bilemedin onbeş kişi. Elele tutuşmuş, kocaman bir halka olmuşlar. Dimdik ve sessiz duruyorlar. Yanlarında bir pano, Panoda bir yazı: “Burada barış için dikiliyoruz. Bizimle bir dakika siz de elele verin...” 


Çam yarmasından da beter, kollan dövmeli, şarap yılışığı bir Alman herit yaklaşıyor bariş halkasına. 
Önce sözle sataşıyor. Sonra ufaktan ufaktan elle...Barışçılar aldırmıyorlar. Sataşmanın dozu da tadı da kaçıyor. Halkadakilerden biri, ufacık tefecik, kıvırcık, sarı sakallı bir delikanlı çıkıyor aradan. Sigarasını Çi” karır gibi yerden bir Coca-Cola şir şesl alıyor. Aile boyu şişeyi, emi 


68 idam istemli 78 sanıklı DISK Davası delillerin okunmasıyla 
sürüyor. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün sanıkların lehine olanlar da dahil tüm delillerin okunmasına ilişkin talebi mahkemece disiplini bozan davranış olarak nitelendi ve Baştürk celseden çıkarıldı. Daha sonra 3 Ağustos duruşmasında da yargici tek taraflı olmakla suçlayan Baştürk 7 gün hücre hapsi cezasina çarplınidı. DISK Davası mahkemenin uygun gördüğü delil- 


Orhan Taylan gene tutuklandı 


Barış Derneği davası sanıklarından ressam Orhan Taylan, budavada tutuksuzolarak yargılanırken, dava sırasında gözaltına alındı. Ankara TKP davasına ilişkin olarak ilk önce gözaltına alınarak Ankara'ya götürülen ve ardından da tutuklanan Orhan Taylan'ın Ankara'da artık iyice ün kazanan bir işkence mahalline götürüldüğü de bildiriliyor. 


TDKP Kırıkkale davası sonuçlandı 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Mahkemesi'nde görülmekte olan 
50 sanıklı Kırıkkale TDKP davasında 9 sanik 6 yıl 8 ay ile 10 yıl 4 ay arası hapse mahkum edildi. 1 sanık hakkında görevizlik karan verilirken 40 sanık da beraat etti. 


THKP-C davasında 
36 beraat 


Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 
Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan 111 sanıklı THKP-C Kurtuluş 
davasında 36 sanık beraat etti; 75 sanık 2 
Yıldan ömür boyuna uzanan hapis cezaları- na mahkum edildi. 


Oktay Akbal 
Sağmalcılar 
Cezaevine konuldu 


Yazar Oktay Akbal Cumhuriyet Gazetesi'nde 6 Ekim 1982'de yayınlanan ve faşist cuntanın Anayasa taslağı konusundaki görüşlerini içeren “Yurttaş Olarak Görevimiz” başlıklı yazısından dolayı çarptırıldığı 3 aylık hapis cezasını çekmek üzere 26 A-Zustos'ta Sağmalcılar cezaevine konuldu. 


değil terör var 


lerin okunması ve “savaş hali” gerekçesi altında tüm hukuk kurallarının çiğnenmesiyle sürerken DİSK'e bağlı iki sendikanın 50 yöneticisi hakkında da yeni bir dava açıldı. Maden-ş sendikasından sonra haklarında dava açilan bu iki sendika DISK'e bağlı Tümka-Iş ve Limter-Iş sendikaları. “Mevcut iktisadi ve sosyal nizamlan değiştirmek"le suçlanan sendika yöneticileri için 6 yıl ile 20 yıl arası hapis cezası isteniyor. 


Her konuda görüş birliğ 


2 Eylül Köln. Tren değiştireceğiz. Bir saatimiz var. Kenti dolanıyoruz. Amaçsız, başıboş ve keyifsiz. Domplatz'da yüzyıllık Köln katedralinin dev kulelerinin gölgesin- de bir grup protestan. Gitar eşliğin- de şarkı söylüyorlar. Yanlarında kargacık burgacık yazılarla dolu bir pano rüzgarda sallanıyor: 

“Barış için türkü söylüyoruz, Katılin, birlikte söyleyelim” 

Gelen geçen. Katılanlar var. Durup dinleyenler. Omuz silkip yürüyenler. 

Biz de yürüyoruz. Neumarkt. Öğle vakti. Koca alan 10 Eylül'ü bekliyor gibi. O gün orada öfkeli, sınıf kiniyle bilenmiş onbinler omuz omuza gelecek. Birlikte haykıracak: “Faşizme karşı omuz omuza!” Besbelli generallerin uykusu kaçacak. 


... 


tiyor. 

San kıvırcık sakallı delikanlı aynı sükunetle bisikletine biniyor, pedallara basıp uzaklaşırken, arkadaşlarını uyarmayı unutmadan... 
— Ambulans çağırın. Fena vurdum adama... 

Essen'de barışı savunanlar dövüşmesini de biliyor. 

see 

Berlin. Bazen çiseleyen bir yağmur. Bazen açan bir güneş. Hava alabildiğine kederli. Cemal Kemal Altun'un tabutunun ardısıra yürüyoruz. Gencecik delikanlı toprağa veriliyor. Cesedi bile cuntaya tutsak değil onun. 

Berlin'de bir mezarlık. Bir mezarın üstünde bir kızıl gül, Sıcak sonbahar başladı. 


sağlandığı açıklandı 


Evren'in “kan” kardeşi Ziya-ül-Hak Ankara'da kendini “evinde” hissetti 


Ağustos ayının sonunda altı günlük bir ziyaret için Ankara'ya gelen Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül-Hak, kendisini ikinci evinde hissettiğini söyledi. Demokrasiye geçiş konusunda Türkiye'yi örnek aldıklarını belirten Ziya-ül-Hak, bu nedenle Milli Güvenlik Konseyi'nin ve Danışma Meclisi'nin işlevlerini de incelediklerini belirtti. 

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce Ziya-ül-Hak, ülkesinde demokrasiye geçiş programı içinde sıkıyönetimi uzalmış ve kendi yetki alanını genişletme yönünde bazı tedbirler almıştı. Ziya-ül-Hak'ın bu girişimlerine karşı, yasaklanmış olan sekiz partinin başlattığı protesto gösterileri sürüyor. Bu gösterilerde çıkan çatışmalarda şimdiye dek 30 kadar kişinin öldüğü bildiriliyor. 

Öte yanda Pakistan, ABD resmi belgelerine göre 1950'den beri Yakın Doğu'da Sovyetler Birliği'ne ve ilerici yönetimlere sahip ülkelere karşı mücadelede stratejik konuma sahip bir ülke olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan Pakistan'a önem veren ve büyük çapta askersel yardım yapan ABD, Pakistan'ı Çevik Güçler için önemli bir üs haline getirmeyi planlıyor. 


Ziya-üt-Hak. Evren'in davetlisi olarak Türkiye'de 


CEMAL KEMAL ALTUN 
(1960-1983) 


Bir hukuk devleti olduğu anayasasında yazılı olan Federal Almanya'da Cemal Kemal Altun'un 13 ay boyunca her gün cunta cellatlarına teslim edilme tehdidi altında yaşaması onun bu yaşama kendi eliyle son vermesinde başlıca etken oldu 


Cemal Kemal Altun'un kendini Berlin Idari Mahkemesi binasının altıncı katından atarak intihar edişiyle noktalanan olaylar dizisi 1981 yılının ilk günlerinde başladı. Türkiye'de Cunta'nın güvenlik güçlerine yakalanmadan, gizli yollardan yurtdışına kaçmayı başaran Cemal Kemal Altun, 10 Ocak 1981 günü Batı Berlin'e geldi. Amacı, binlerce “ekonomik sığınmacı” gibi Federal Almanya'da kalip, bir iş bulup yaşamak değildi. Nitekim bu yüzden de gelir gelmez siyasal sığınma için başvuruda bulunmadı. Ülkedeki durumu gözlemeye ve gelişmeleri izlemey? başladı, Ancak gelişinden kısa bir süre sonra gazetelerden, MHP'nin elebaşlarından Gün Sazak'ın öldürülmesi olayının sanığı olarak Cunta tarafından aranmakta olduğunu öğrendi. 


Kemal Altun tutuklanıyor 

Beklemek ve ülkeye dönme olanaklann araştırmanın anlamı kalmamıştı. 7 
Eylül 1981 günü siyasal sığınma için başvurdu. Siyasal sığınma başvurusu, Fede- 


tun'un derhal Türkiye'ye geri verilmesi de isteniyordu. 

w Berlin Üst Idari Mahkemesi, 9 Eylül günü daha önce “geçici” koşuluyla aldığı kararı kesinleştirdi ve Cemal Kemal Akun'un “ülkesine geri gönderilecek suçlulara ayrılmış özel tutukevinde” sürekli kalmasını kararlaştırdı. Bu arada Cemal Kemal Altun'un kendi isteği üzerine tek kişilik bir hücreye kondu. 

Batı Berlin Üst Idari Mahkemesi'nin, Türkiye resmi makamlarının isteği üzerine başlattığı ve Kemal Alkkun'un ülkesine 
geri verilmesine ilişkin incelemesi 1982 
yılının son günlerinde sonuçlandı. 16 
Aralık günü açıklanan Bau Berlin Üst Idari Mahkemesi kararında Akun'un 


sinin önüne geçmesi için 


lade kararı verenler bu mektubu okumadı mı? 


Bir mektup: Onu Türkiye'ye yollamak ölüme mahkum etmektir! 


Cemal Kemal Altun'un yeğeni ve eski CHP'li parlamenter Ahmet Altun'un oğlu Yalçın Altun Ankara'da gözaltına alındı ve gerek amcası (Cemal Kemal Altun) ve gerekse babası (Ahmet Altun) hakkında bilgi vermesi için ağır işkenceler altında sorgulandı. Yalçın Altun, daha sonra “kanıt yetersizliği"nden serbest bırakıldı. Ancak baskı sürüyordu. 
Çok önceleri aldığı pasaportunu kullanarak yurt dışına çıktı. Yalçın Altun yurt dışında iken, amcası Cemal Kemal Altun'un avukatı Woltgang Wleland'a bir mektup gönderdi ve bu mektupta başından geçenleri ayrıntılı olarak anlattı. Avukat Wieland'dan amcasının Türkiye'ye lade- her şeyi yapmasını isteyen Yalçın Altun çok açık bir anlatımla “bunun bir cinayet olacağı”nı vurguladı. 4 Ağustos 
1983 tarihini taşıyan ve kanımızca bir belge değeri olan bu mektubu avukat Wleland Berlin Idari Mahkemesi'ne sundu. Avukat bu belge ile yargıçlara, Cemal Kemal Altun'un Türkiye'ye geri gönderilmesi durumunda onu nelerin beklediğini kanıtlamayı amaçlamıştı. Gerçekten de bir kanıt ve bir belge değeri taşıyan bu mektubu aynen sunuyoruz. 


Türkiye'ye geri verilmesinin “uygun” bulunduğu belirliliyordu. Ancak altı çizilerek belirtilmelidir ki Bau Berlin Üst Idari Mahkemesi bu aylar süren incelemesi boyunca bir kez bile Al'un'un bilgisine başvurmadı, onu sorgulamadı. Karar dosya üstünden yapılan incelemeyle alındı. 


Bir hukuk zorlaması 

Üst Idari Mahkeme bu kararı verirken 
Federal Anayasa Mahkemesi'nin 1982 
ilkbaharında aldığı bir karara dayanıyordu, Ancak Federal Anayasa Mahkemesi" nin sözkonusu kararının biraz ciddi bir gözle okunması bile Batı Berlin Üst Idari Mahkemesi'nin kararının hukuksal da- 


erkeklik orgânıma asılı olarak elek- 


rik vormmun haciaiilar va nr da. 


yanaklardan yoksunluğunu ortaya koyuyor. Federal Anayasa Mahkemesi, kararında “Idari işlem yalnızca, iade isteğini inceleyen mahkeme (Kemal Altun örne-Binde Batı Berlin Üst Idari Mahkemesi), Türkiye'de iade edilmesi istenen sanığı tehdit eden bir durum bulunmadığına kapaat getirdiği takdirde mümkündür” demekteydi 

Kemal Altun konusunda Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararını sakat bir hukuki yorumlamaya uğratarak kendine gerekçe edinen Batı Berlin Üst Idari Mahkemesi'nin daha önce aldığı pek çok karar da gerek demokrat, gerekse hukukçu çevrelerinde tepkilerle karşılanmıştı. 
Hatia Tagesspiegel gibi liberal eğimli bir 


de 12 gün sürerken sürekli işkence seslerini duymanın 7. ve 8. günde olduğunu sandığım karanlık hafif ışıntılı beton hücremde yalnızlık, Ümitsizlik, yaşama endişem, ilk kez karşılaştığım bu olay 18 yaşımda beni ruhsal bunalıma sürükleme noktasına gelmişti, o nedenle hücremin kapısını yumrukladığımda gecenin geç saatlerinde bir görevlinin sesi duyması Üzerine yanıma geldiğinde yatıştırıcı sinir ilacım rica etmem, yumruk ve tekmelerle kendimi yerde bulmama neden oldu. 

Diğer yandan bazı geceler yan hücremdekiler de bayılıp çok kötü durumda olanları, özel doktorlara . 
götürdüklerini bir kaç kez duydum. 
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Kemal Altun'u 13 ay boy adım adım ölüme ittiler 


lari Mahkemesi yınladığı bir yoverdiği kararlar yuşmayan karar- 
Nitekimadı birdi- a karışmış olan ve kandalın kahramabırakma karan da aştı, 


gazele Batı Berlin Üst hakkında 1977 yılında rumda “Bu mahkeme, 


kendi adıyla anıl ni Garski'yi se aynı mahkemece 


iun hakkında “İade” 
rlin Üst Idari Mahkemesi, karan aldfžı gün dosyayı onaylanması isteğiylefFederal Adalet Bakanlı-Zı'na gönderdi O günlerde SPD'li bir bakanın başındi bulunduğu Federal Adalet Bakanlığfbu kararı onayladı, Ancak karar uygulğnamadı. Cemal Kemal Al tun'un avulğu “yürütmenin durdurulmas” istemiğie Insan Haklar Komisyonu'na başfurmuştu. Yasa uyannca bu komisyondun kararının beklenmesi ge- 


omisyonu, yürütmenin durdurulişlemini yenilememişti ve bu durunda hukuksal açıdan (insancıl açıdan il) Kemal Altun'un iadesi mümkün oluyordu. Kimi çevreler Federal Hükündet'in bu konuda Insan Hakları Komisyonu'nu baskı yaptığını ileri sürdüler. 
Komisyonun, Atun davasını en erken bu sonbaharda ele alması bekleniyordu. 
Ama gerek kalmadı... 


Altun'a sığınma hakkı 

Tam bu sırada a oldukça karıştıran bir gelişme oldu. Türkiye'ye iade istem ve Klin bağımsız olarak yürü- 


mekte olan Kemal Altun'un sıyasal sığın» 


Siyasal sığınma başvurusu, Federal Almanya'da artık kimse için şaşırtıcı ve yadifrgatıcı olmayan bıktırici ve caydırıcı bir hizla (!) yürümeye başladı. Federal Alman siyasal sığınma bürokrasisi- nin bilerek ağırlaştırılmış çarkları bazen dönerek, bazen durarak yürürken, Ankara 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi 
18 Mayıs 1982 günlü kararıyla Cemal Kemal Altun hakkında, Gün Sazak'ın öldütülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle “gıyabi tutuklama” kararı aldı. Siyasal sığınma başvurularında olağanüstü ağır yürüyen bürokrasi çarkları, Cunta ile Alman resmi makamları arasında olağanüstü hızlı yürüdü ve Ankara Sikiyönetim Mahkemesi'nin kararından bir buçuk ay sonra 5 Temmuz 1982 günü Cemal Kemal Akun, Batı Berlin polisince gözaltına alındı. 


Geri yollama tehdidi başlıyor 

Alman polisi genç Altun'u gözaltına aldığı gün Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nin tutuklama kararı da Alman- 
»ya'ya ulaştı. Ancak bu kararda Gün Sazak olayından sözedilmiyor ve Akun'un tutuklanma nedeni olarak böyle bir neden gösterilmiyordu. Altun gözaltına alındığında kendisine yöneltilen iddiala- f reddetti. Ancak bu Alman yargıçlarıncatutuklanmasına engel olmadı. Burada önemli bir nokta var: Cemal Kemal Altun'un tütuklanması ve Berlin Kammergericht (Üst Idari Mahkeme) tarafindan yürütülen soruşturma ile Altun'un siyasal sığınma başvurusu arasında bu aşamada hiçbir ilişki yok. Her iki hukuksal işlem ve süreç birbirinden bağımsız olarak yürümekte, 

Türk idari makamlarının Cemal Kemal Aktun'la ilgili tutuklama isteğini'kabul eden Kâmmergericht (Berlin Üst Idari Mahkemesi) tutuklama kararının ardindan Türkiye'ye bir yazı gönderdi ve Altun'un “suçu” konusunda daha ayrıntılı bilgi istedi. Kuşkusuz böylece Altun'un Federal Almanya'da, Balı Berlin'de olduğu ve halen tutuklanmış bulunduğu Türk askeri makamlarına resmen de bildirilmiş oluyordu. Üst Idari mahkeme aynı günlerde, 22 Temmuz 
1982 günü Cemal Kemal Altun'un geçici olarak “ülkelerine geri gönderilecek suçlulara ayrılmış” özel tutukevinde kalmasıni kararlaştırdı. 


«ve karar: İade 

Türk askeri makamlarının beklenen yanti alışılmıştan çok daha çabuk geldi. 
30 Temmuz günü Federal Hükümet'e 
ulaşan yanı: yazısında Cemal Kemal Al- 


Amcam Cemal Kemal Altun'un 

avukatı olmanızdan dolayı, sizin müvekkilinizin Türkiye'ye gönderilmesi halinde nelerle karşılaşacağını daha iyi anlayabilmeniz için ve bir insan olarak elinizden gelen her şeyi yapacağınıza inanarak bu mektubu yazıyor, bunun sadece ve sadece en küçük, en doğal ve basit hir örnek olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. 
Ekteki belgeden de anlaşılacağı gibi 15.1.1982-321982 tarihleri arasında özellikle Ankara emniyet müdürlüğünde ve Mamak askeri cezaevinde gözaltında bulundum. Yine belgeden anlaşılacağı gibi yasadışı sol örgüt üyesi olmak, 1 Mayıs bildirisi dağıtmak, duvarlara yazı yazmak ve pankart asmak iddialarıyla gözaltında idim ve belgede de belirtildiği gibi bu iddiaları kabul ettim, daha doğrusu kabul ettirilmek zorunda bırakıldım. 

15.1.1982 günü gece 3 dolaylannda evden alındım, otomobilde gözlerim bağlandı ve nereye götürdüklerini bilmediğim, yanılmıyorsam özel olarak hazırlanmış eski bir spor 


rak soğuk su duşu aldırttılar. Gündüzleyin her zaman olduğu gibi yine gözlerim bağlı olarak hücremden alinarak, sağa sola duvarlara çarptinlarak bilmediğim yerlere (veya yere) iki kez götürüldüm, sorgulamaya başlayıp ellerime elektrik verdiler ve beni korkutmaya başladılar. Getirilip götürülürken, hücremde kaldığımda kızl-erkekli işkence sesleri geliyordu, özellikle akşamdan sonra gece geç saatlere kadar sürekli işkence sesleri duyuyordum. Saatini bilmediğim aynı günün gecesi beni ayni şekilde tekrar bilmediğim yere götürdüler ve orada ellerim (tahtaya bağlı) ve ayaklarım bağlı olarak san- 


rıntılarına kadar anlatmamı söylediler, ben hiç bir şey bilmediğimi ve ne anlatabileceğimi söyledim ve yalvarmaya, rica etmeye başladım, buna rağmen elimle birlikte bu kez 


trik vermeye başladılar ve sorgulamaya devam ettiler: “Amcan nerede, yurt dışına nasıl kaçtı, nereden, nasıl pasaport aldı? Baban nasıl yardima oldu? Baban zaten vatan düşmanı”. Amcam hakkında zorunlu olarak ne biliyorsam söyledim, tekrar aralıklı olarak elektrik verme, işkence ve sorgular devam ediyordu amcam, babam ve arkadaşlarım hakkında..O nedenle acıların etkisiyle şimdi de kesin hatırlayamadığım bazı şeyleri uydurmak zorunda 


Buradan konuşmayanın sağ çıkamayacağını, amcamı dünyanın hangi ucunda olsa bulup getirteceklerini ve dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceklerini, bana yaptıklarının hiç bir şey olduğunu, hatta babamı bile getirteceklerini ve işkence edeceklerini söylediler. Bana akılh olmam gerektiğini, kendi canımı, 


birlikte veya faili meçhul cinayet veya yaralama olaylarını benim üzeri- 


mayacak halde elektrik şokunun tesiri nedeni ile kollarımdan tutarak hücreme getirdiler, su içmememi ve spor-kültür yapmamı söylediler. 

Ek belgedeki adı geçen arkadaşla sorgularımız ve işlemlerimiz bu yer- 


lee TE hir ian mek bm ye İçi 


götürdüklerini O Kaç Kez g 
Artık bu seslere ve olaylara alışmış” tım, artık bana da çok normal gözüken olaylar ve sesler haline gelmişti. Tartaklamalar, sorgular, işlemler devam ediyordu, psikolojik işkenceler ve korkutmalar, işkence seslerinden sonra alıştığım sözlerdi. 
İşlemler bitip Mamak askeri cezaevine gönderildikten sonra orada tekme, yumruk özellikle coplams şeklinde dövülme ile birlikte askeri disiplin içerisinde tuvalet temizleme, yerleri süpürme şeklinde görevli askerlerin her istediğini yapmak zorunda bırakıldık. Askeri koğuşta ise bu tür uygulamalar tüm tutuklu ve gö- 


ğımda delil yetersizliğinden serbest bırakıldım, bu arada mahkemeye arkadaşlarımın kolları arasında getitilen topallayan insanları gördüm. 

Tüm bu koşullarda tahliye olduğumda önceden almiş olduğum pasaportumla yurt dışına çıkmayı Zorunluluk hissettim. 

Değerli insan sayın Wolfgang Wieland, tüm bunlar Türkiye'de yaşanan ve yaşanmakta olan gerçeklerin birer parçasıdır. O nedenle bugünkü Türkiye koşullarında amcamın Türkiye'ye gönderilmesi en büyük yanilgıdır, hatta cinayettir, en azından psikolojik ve ruhsal ölümdür. 

Tüm bu ve buna benzer gerçeklerin ışığında elinizden gelen her şeyi ama her şeyi yapmanızı ve bu ta- 


y een mari dalla, 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ma bâşvurusu Zirndorf'da karara bağlandive Federal Sığınma Dairesi, Cemal Kemal Alun'a siyasal sığınma hakkı tanidı. Bu kararın kesinleşmesi için tarafların itiraz etmemesi gerekiyordu, Taraf durumundaki Federal İçişleri Bakanlığı, Haziran 1983'de Zirndor"taki Federal Sr-Zınma Dairesi tarafından verilen “kabul” karanna itiraz etti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İltica İşleri görevlisinin bu itirazı süresi içinde yapıp yapmadığı belli değil. Dosyalarda bu konuda herhangi bir tarihe rastlanmıyor. Ama bili» nen, belli olan şu: Federal litica Işleri görevlisi Cemal Kemal Altun'un Türkiye'ye iadesi ile ona siyasal sığınma hakkı tanınması arasında bir bağ bulunmadığı» m iddia ediyor ve Kemal Akun'un iade edilebileceğini belirtiyordu. 


Mahkeme, cuntadan yana 

Mirazı karara bağlamaya yetkili mahkeme Batı Berlin Idari Mahkemesi idi. 
Davanın ele alınabilmesi için bu mahkemece yürütülmesi gereken ön soruşturma sırasında, daha önce adından sözettiğimiz Bau Berlin Üst Idari Mahkemesi sürekli işi yokuşa sürdü. Bir anlamda olayda taraf gibi davranıyordu. Önce “güvenlik” nedenleriyle Akun'un kendine göre bir ali mahkeme sayılan Batı Berlin İdari Mahkemesi'nde sorgulanamayacağını iddia etii. Ardından Aliun'- un Türkiye'ye iadesini öngören dosyayı bu mahkemeye vermemekte belirgin bir direnç gösterdi. Bati Berlin İdari Mahkemesi sözkonusu dosyaları sonunda Bati Berlin Adalet Senatörlüğü Kanalıyla adeta “zorla” elde etti, Ama dosya sanki “boş”tu. Içinden çıka çıka 21 sayfalık Türkçe bir metin çıktı. Türk askeri makamları tarafından düzenlenmiş olan bu 
21 sayfalık Türkçe metinde, Altun'un 
Gün Sazak olayına karıştığı iddia edili- 


„yordu. Metin Almanca'ya bile çevrilme 


mişti. Batı Berlin İdari Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'ndan, bu yazının çevirisini istedi. Gele gele üç sayfası eksik, kötü, dahası Altun'un aleyhine bir anlatım täşıyan bir çeviri geldi. Mahkeme de, Altun'un avukti da çevirinin bir yeminli çevirmence yapıldığına inanmadılar. Yazının yeminli çevirmene çevirtilmesi bekleniyordu. mn ` 

30 Ağustos 1983 günü Batı Berlin'de 
başlayamayan duruşma işte bu aşamadaydı. Ama daha duruşma başlamadan Kemal Akun yıllardır süren baskıya, sūrekli geri gönderilme tehdidinç dayanamadı ve kendini binarın allınci katından boşluğa bıraktı. Öldü... 
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i 
‘Siyasal sığınma 

çifte ölçüt 

12 Eylül sonrasında Batı Avrupa 
ülkelerinden siyasal sığınma hakkı isteyen Türkiyeli ilerici, demokrat ve devrimcilerin sayıca yüksekliği çeşitli ülkelerdeki siyasal sığınma koşulları, hukuku ve hükümetlerin tutumu üstüne tartışmalar da yoğunlaştı. Bunlar arasında Federal 

Almanya'nın özel va kuşkusuz hiç 

de “saygın” olmayan bir yeri var. 

Siyasal sığınma için başvuran 

Türkiyelilerin inin Federal 

Alman Sığınma 'nce Incelenmesinde izlenen üstüne epey yazılıp çizildi. Bu “inceleme"den çok biktırici ve caydınci bir bürokratik e niteliği taşıyor, Çalışma hi yerme- den, toplama kamplarında son derece elverişsiz koşullarda aylarca- pek çok örnekte görüldüğü üzere yıllarca» bir başvurunun letiimesini başka türlü Se sali 

mümkün değil, 2 

Federai Almanya gibi yakın tarihinde siyasal sığınmaya ilişkin acı, çok aci deneyimler olan, bir ülkede bu insanlık ve hukük dişi tutum nasıl açıklanmalı? © 

Sorunun yanıtı bir kaç yönlü. 

Bir kere Federal Almanya "siyasal 

sığınmacılara” karşı değil, Türkiye 

gibi NATO ülkelerinden, daha genellersek (kapitalist emperyalist sömürü ağının pençesindeki ülkelerden gelen “siyasal sığınma başvuruları"'na karşı. Buna karşılık sosyalist ülkelerden kaçanlara Federal Alman makamları kapıları ar- 


dına kadar açıyor, Özellikle Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin yetiş- 


maksızın iyi yetişmiş hekimleri, 


Kirli çamaşırlar, gizli pazarlıklar, acımasız hesaplar... 


Altun'un ardından tüm sorumlular suçu bir başkasına yıkma yarışında 


e Altun'un ölümünden sonra ortaya çıkan belgelere göre Türkiye'deki Cunta şefleri ile Içişleri Bakanı Zimmermann arasında 
Altun üstüne pazarlık yapılmış ve iadesi kararlaştırılmış 


Cemal Kemal Altun'un ölümünün ardından Federal Alman görevli ve politikacıları arasında “suçu Üstünden atma yarışı” başladı. Bu arada Zimmermann’ kendine tek hedef seçen kimi çevreler de buna çanak tuttular. Böylece herkes elini yıkayıp, Altun'un ölüm sorumluluğunu Zimmermann'ın üstüne yıkıp vicdanını rahatlatma, kamuoyunu yalıştırmayı denedi. Zimmermann'ın ise zaten bu tür endişeleri yok. O yabancı düşmanlığında kararlı, Cunta'ya omuzdaşlık etmekte ısrarlı bir Federal İçişleri Bakani olarak anılmaktan pek hoşnut, 

Bu olumsuzlukların yanısıra Akun'un ölümünden sonra ve Altun'un ölümünden dolayı, bugüne kadar Türkiye'den gelen siyasal sığınmacılara karşı pek sağır olan kulakların açıldığına,süregçlen hukuk ve insanlık dışı uygulamanın hiç olmazsa hafifletilmesine yönelik çabalar gözlendi. Bu konuda bir istemler furyasına tanık olundu. 

Öleden beri Türkiyeli ilericilere, demokratlara omuzdaşlık eden Alman demokratlarının ileriçilerinin, devrimcilerinin, Cemal Kemal Akun olayında gösterdikleri duyarlık ve örgütledikleri protesto etkinlikleri ise olayın altı çizilmesi gereken olumlu yanlarını oluşturdu. 


„~ Zimmermann yine başrolde 


Kuşkusuz Cemal Kemal Altun'u ölü- 


Kemal Altun'un ölümünden sonra Batı Berlin'de düzenlenen protesto gösterisi 


görevlilerinin (Içişleri Bakanlığı Sekreteri Kinkel, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları sözcüleri) haberleri olmadığı, 31 Ağustos günü Federal Parlamento'da, Aktun'- la ilgili oturum sırasında ortaya çıktı. 

Altun'un ölüm sorumluluğunu CSU” nun ve özellikle Zimmermann'in Üstüne yıkıp ellerini yıkamak isteyen FDP'lilerin Adalet Bakanı Engelhard besbelli ki iki yüzlü bir yol izledi. Engelhard, Zimmermann'ın mektubu üstüne yazdığı ve Genscher'e gönderdiği 21 Temmuz tarihli yazıda şöyle diyordu: Adalet Bakanlığı'nın görüşüne göre, lade işleminin gerçekleştirilmemesi için bir neden yok, Sizden iadenin gerçekleşmesini kabul etmenizi rica ediyorum,” 

Böylece Federal Adalet Bakanı Engelhard da Altun'un ölümündeki suçlular kervanında yerini alıyordu. Engelhard'ın lideri ve “liberal” Dışişleri Bakanı Genscher'in ise bu iadeye pek gönüllü olmadığı galiba bir gerçek. Ancak Genscher'- in bu “İnsancıl” tutumundan Cemal Kemal Altun'un hiçbir biçimde haberdar 


Kinkel şimdi yükü Zimmermann'a atmak için “Altun'un avukatı ile görüşüp, ona Türkiye'ye gidip belgeler getirmesini” önerdiğini söylüyor ama Altun'un avukatı “Ama bana belgeleri şu tarihe kadar getirin, o süre içinde Altun iade edilmeyecek diye bir güvence vermeye de yanaşmadı” diyor. 

Buna karşılık Kinkel bir gerçeği itiraf etti: Türkiye ile Federal Alman hükümetleri Altun konusunda açık bir pazarlık yürütmüşlerdi. Sözde güvenceler vermişti cunta, F.Alman Büyükelçiliği temsilcileri Altun'u Türkiye'deki hapishanedeziyaret edip duruma bakacaklardı. 
deral Almanya'nın Ankara Büyükelçi! 
ni ise, Yunanistan'da Albyalar Cuntası döneminde albaylarla kişisel ve iyi ilişkiler kurmasıyla ünlü Onkel yürütmekteydi. 


Cuntadan güvence! 


Federal Hükümetin, Cunta'dan aldığı güvenceler (!) bu kadar da değil, Cunta 


koşulunu getiriyordu. Ama bu hep gözardı edildi. 


Tepkiler 


Altun'un ölümüden sonra Federal Hükümete yönelen bir dizi tepkiye tanik olundu. Bunlar arasında Yeşiller parlamento Grubu en etkin grup olarak dikkati çekti. Yeşiller, Zimmermann'ın istifasını istediler. Bu İsteğin gerekçesi oldukça önemli ve sert. Yeşiller özetle şöyle dediler gerekçelerinde: “Zimmermann Cunta ile anlaşıp İrisanları Türkiye'ye iade ediyor. Batı Almanya bugün, siyasal koguşturmaya uğrayanları işkenceye gönderen tek Batı Avrupa ülkesidir. Yabancılar politikasında köklü bir dönüşüm yapılmah ve tüm İadeler durdurulmalıdır.” 


SPD'li Voigt ve Glotz 


SPD'lilerin tepkilerini ise daha önce Federal parlamento adına Türkiye'ye giden Carstens Voigt ile Glotz dile getirdiler, Voigt iade işlemleri politikasının temelden değişmesini istedi. Glotz ise Alman yakın tarihine dikkati çekerek, Hitler döneminde İsviçre'nin tarafsızlık maskesi alında Alman demokratlarını Hitler'e teslim ettiğini hatırlattı ve Isviçre'nin Alman demokratlarına ve Yahudilere davrandığı gibi davranmaya hakkımız yoktur dedi, 


FDP günah çıkarıyor 

Tercüman gazetesinin “Türklere en yakın ve en dost parti” ilan ettiği FDP ise Akun'un ölümünden sonra günah çıkarmaya başladı. FDP sözcüsü Hirsch bundan böyle siyasal sığınma kararları ile inde isteklerini inceleyen mahkemeletin tek ve aym mahkeme olmasını ve siyasal sığınma davasının, iadeyi engellemeyeceği yolundaki Anayasa Mahkemesi kararının değiştirilmesini istedi, 


Yargıçlar yargılanıyor. ” 


.maksızın İyi yetişmiş hekimleri, mühendisleri, teknikerleri, bilim adamlarını kapmak isteyen Federal Almanya, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nden, Polonya'dan, SSCB'den, o Çekoslovakya'dan, Romanya'dan, o Macaristan'dan kaçan (1) dönekleri bağrına basıyor. Bugün Federal Sığınma Dairesi'ne ulaşan bu “döneklere ait dosyalar” bir kaç hafta içinde sonuca bağlanıyor. Ülkenin en iyi Almanca öğreten okullarının olanakları bu dönekler sürüsünün emrine veriliyor. Dil eğitimini tamamlayanlara gerek eyaletler ve gerekse federal düzeyde kredi mekanizmaları işletiliyor ve bunlann birer “kapitalist” adayı olmalan için olanaklar yaratılıyor. Iş arama gibi sorunlar bu döneklerce bilinmiyor bile. 

Federal Almanya'da bugünler- de gözlenen sıkıntı oyunun doğal akışının özellikle faşist ve benzeri rejimlerden kaçıp gelen ilericilerin, demokratların, evic 


Konunun siyasal tercihlere dayanan bir başka yönü daha var. 
Örneğin Türkiye söz konusu olduğunda, Federal Almanya, hele CDU/CSU iktidarından sonra, Türkiye'de rejim karşıtlarına yönelen ağır bir baskı, işkenceyi kurumlaştıran bir saldırı olduğunu kabule yanaşmıyor. Daha duru bir deyişle Türkiye'deki faşist iktidarın temel ,dayanağını oluşturan emperyalist merkezlerden biri olan Federal Almanya için siyasal sığınma başvurusunda bulunanlar “yardımına koşulacak birer demokrat” değil “siyasal bir düşman" durumunda. 

Böyle olduğu içindir ki, Federal Alman makamları, politikacıları-örneğin- Cemal Kemal Altun'un kişiliğinde korunacak bir demokrat değil, emperyalist-kapitalist sistemin bir düşmanını gördüler. Tutumları bu yörüngede yürüdü. 
Genç Altun'u ölüme iten nedenlerden biri de ve belki de birincisi ovata işte bu uğursuz tutum 

u. 


Kuşkusuz Cemal Kemal Aktun'u ölüme ilen ellerin başında İçişleri Bakani Zimmermann geliyor. Öteden beri Türkiyeli ilericilere, demokratlara düşmanca tutum izleyen Zimmermann, Cemal Kemal Altun olayında faşist Cunta ile tam bir işbirliği içinde olduğunu sakluyamadı. Ölüm olayının ardından ortaya dökülen kirli çamaşırlar arasında en ilginci Zimmermannin, Federal Adalet Bakanı'na yazdığı mektuptu. 

Zimmermann Türkiye gezisinde kapalıkapılarardındaki pazarlıkların tamamlayıp Almanya'ya döner dönmez, FDP'li Adalet Bakanı Engelhard'a bir mektup gönderdi. 21 Temmuz 1983 tarihini taşıyan mektupta “Türk ve Alman polisi arasındaki sıkı işbirliği” vurgulanıyor, Cemal Kemal Altun hakkında 21 Mart tarihinde alınan “Türkiye'ye iade kararı”nın Adâlet Bakanlığınca bir an önce onaylanması isteniyordu. Zimmermann mektubunda, FDP'li Dışişleri Bakanı Genscher'in iade kararının uygulanması için Insan Hakları Komisyonu'nun bu sonbaharda alacağı kararın beklenmesi-eğilimini eleştiriyor ve Adalet Bakanı'na “Sizden özellikle olumlu bir kararayönelmenizi rica ediyorum, Aksi takdirde bunun sonuçlarının Almanya-Türkiye ilişkilerinde yolaçacağı zorluklardan Federal Dışişleri Bakanlığı sorumlu olacaktır” diyordu. 


FDP'li Adalet Bakanı 


Zimmermann'ın bu mektubundan Adalet ve Içişleri Bakanlığı'nın üst düzey 


mal Altun'un hiçbir biçimde haberdar olmadığı da bir o kadar açık. Bunu lçişleri Bakanlığı Sekreteri, Federal Gizli Servis eski Başkanı Kingel de doğruluyör. Hem de “şecaat arzederek”, Kingel, Altun'a yada avukatına Federal Hükümet adına, Insan Hakları Komisyonu kararına kadar iade işleminin durdurulacağına dair güvence vermenin hukuksal sakıncaları olduğunu savundu. Bu hukuksal sakıncaların, Akun'u ölüme ittiğini bildiği halde Kinkel böyle dedi. 


Bir gizli servis şefi 


Akuñ olayında Içişleri Bakanlığı Sekreteri ve Federal Gizli Servis (BND) eski Başkanı Kinkel'in de özel bir yeri var. 
Kinkel, Altun'un avukatı ile bir çok kez görüştü. Ama hiç bir zaman ona Gen- 


fanda büvericeler (bu bilir di değil. Cunta şefleri Federal Hükümet'e iade edilecek sığınmacıları siyasal soruşturma yapılmayacağı konusunda güvence vermişti ve Federal Hükümet Türkiyeli demokratlara değil eli kanlı faşist şeflere inanmayı yeğlemişti. 

Ancak sorun güvence değil, Cunta'nın desieklenmesiydi. Federal Hükümet, Türkiye ile iade ilişkilerinin canlı tutulması gerektiğini savunuyordu ve uyuşturucu kaçakçılarıyla cikili savaşım için bunun zorunlu olduğunu söylüyordu. 

Bu konuda hükümetin elinde bir de hukuksal kılıf vardı. Federal Anayasa Mahkemesi -hem de iki kez- “siyasal sığınma İstemi incelenirken de iade işleminin uygulanabilirliği”ne karar vermiş» ti. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı, iade edilenin kötü muameleye uğrama- 


Hükümeti, siyasal sığınma yasasını ve yabancılar politikasını suçlayan tepkiler arasında 17 Ortodoks ve Katolik kilisesini temsil eden “Kiliseler Yabancı Işçi Sorunları Komisyonu”nun, Polis Sendikasının, Bau Berlin Avukatlar Birliği'nin 
tepkileri özelikle dikkati çekiyor. 300 
Avukatın bağlı olduğu Batı Berlin Avukatlar Birliği'nin açıklamasında, Batı Berlin Üst Idari o Mahkemesi'nin (Kammergericht) tutumu eleştiriliyor ve şöyle deniliyordu: 

“Kammergerieht yargıçları Altun'un iade kararını 16 Temmuz 1982 günü aldılar ve aradan 13 ay geçtikten sonra bir ek kararka Altun'un iade edileceklerin konduğu totukevinde kalmasını öngördüler. Bu yarpelar Altun'u ölüme sevkettiler. Faşist mahkemeleri aktif destekleyen bu yargıçlar, yargıç olarak daha fazla görevleri ba- 


scher'in niyetinden sözetmedi. Gerçi (o yacağının mahkemece kesinleştirilmesi şında kalamazlar.” 
Hukuk ve siyasal çıkarlar Avukat Veronika-Arendt ROJAHN 


Türkiye'deki siyasal kovuşturma nedeniyle Berlin'e kaçmış, bir yıldan fazla bir süre Moabit'te tek kişilik hücrede tutulmuş, sığınma hakkı tanındığı halde Üst Idari Mahkeme ve Federal hükümet tarafından Türkiye'deki askeri diktatörlüğe iade edilmeye mahkum edilmiş, Idari Mahkeme'deki duruşma salonunun kapılarının önüne kadar ağır bir suçluymuş gibi elleri kelepçeli getirilen Kemal Altun, başka bir çıkış yolu göremedi. 

Onunölümünden sorumlu olanlar “üzüntülerini” belirtiyorvebaş- ka suçlular arıyorlar. Mahkemelerin bağımsızlıklarından; hukuk devletinin işleyebilmesinin ana koşullarından biri olan yasal görevlerden bahsediliyor. Iade işleminin en azından Idari Mahkeme'nin veya Strasburg'daki Insan Hakları Komisyonu'nun karanna kadar durdurulmasına ilişkin yurt içinde ve dışındaki sendikaların, insan hakları örgütlerinin ve tek tek kişilerin yaptıkları sayısız çağrı ve hatta yakarma biçimindeki ricalar, Kemal Altun'un ölümüne kadar Federal hükümeti konuya ilişkin olumlu bir adıma yöneltemedi. Federal İçişleri Bakanı ve Federal Adalet Bakanı tarafından alınan iade kararına karşı Dışişleri Bakanı Genscher'in sözde kaygısı, Altun'un ölümüne kadar hiç açıklanmadı. Bu, Altun'un avukatına bile bir kez olsun samimiyetle bildirilmedi. Altun artık bu durumda, her seyin iyiye döneceğine nasıl inanabilirdi? Onun haklarından yana olanların bile anlamadığını, o nasıl anlasındı? 

Berlin Üst Idari Mahkemesi Altun'un iade işlemini ve tutuklulugunun devamını biryıldan fazla sürüncemede bıraktı. Üst Idari Mahkeme'nin yargıçları Türkiye'ye iadenin “uygun” olduğu kararım, Altun'un ve Fransa'da ilticacı olarak yaşayan CHP milletvekili kardeşinin istenen sorgulamasını yapmadan aldılar. Türkiye'de bir siyasal kovuştürma olacağına ilişkin en ufak bir kanıta gerek duy- 


madılar; hatia Altun'a Federal Itica Dairesi tarafından sığınma” 


hakkı tanındıktan sonra bile... Anayasa Mahkemesi'nin 30 Mart 1983'deki, "Yüksek Eyalet Mahkemeleri'nin, iade işlemlerinde, sözkonusu kişi iade edildiği takdirde siyasal kovuşturmaya uğrayıp uğramayacağının titizlikle incelenmesi gerekir” şeklindeki esas hak- 


en Kınıdaki iki karan bile, Üst Idari Mahkeme önemsemedi. Berlin Üst 


M 


Idari Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin görüşlerini gözardı edebilirdi; çünkü Berlin'in özel durumu yüzünden Kemal Altun'a Federal Anayasa Mahkemesi'ne gidenyollarkapalıydı. Federal Anayasa Mahkemesi'ne, Berlin mahkemelerinin aldığı kararlar için itiraz edilemezdi. Yani, Üst Idari Mahkeme ilk ve son merci idi. Üst Heri Mahkeme'yi, bu mahkemenin başsavcısını ve Adalet Bakanı'nı, AItun'un ölümünden önceki günlerde düşündüren tek şey, Altun'un yi de edilmek için tutuklanmasından bu yana geçen tutukluluk süresinin, Türkiye'de kendisini bekleyen cezanın üst sınırını aşmaya başlamış olmasıydı. Adalet Bakanı Engelhard'ın 21 Temmuz 1983'- de Dışişleri Bakanı Genscher'e yazdığı mektupta da buna değiniliyor. Mektupta, Federal hükümet tarafından kabul edilmiş lade işleminin gerçekleştirilmesinin vakit geçirmeden onaylanması rica ediliyor ve şöyle deniyor: 

“Tade hemen, şimdi gerçekleştirilmediği takdirde, iadenin kabulünden bu yana geçen tutukluluk süresinin yasadışı olarak görül. 
mesi gerekir.” 

Federal hükümetin, heniz karara bağlanmamış iade davalan açisından, Kemal Altun'un ölümünden ders çıkarmaya hazır olmasi sadece kamuoyunun baskısına bağlıdır. Türkiye ile iade anlaşmasının en azından, Türkiye'de bir hukuk devletine özgü ilişkiler tekrar kurulana kadar dondurulması istemi, bu istemin bugün üzüntülerini belirtenlerin gündemine alınmasıyla değil; hukuk, ahlak ve insan onuru gibi kavramların “yüksek siyasi çıkarlardan” önde geldiğinin kavranmasıyla gerçekleşebilir. Eğer m'un ölümünün bir anlamı olacaksa, bu yalnız ülkemizdeki bir çok kişinin bu olaydan irkilmesiyle olanaklıdır. Onun ölümü, talihsizlikler zincirinin trajik bir sonucu”değildir. Bu ölüm, geçmişteki deneyimlerinden çıkarak, siyasi sığınma hakkını Anayasa'sına almış, ancak bu hakkı Türkiye ile iade ânlaşması ve siyasi çıkarlar için feda etmiş, insanlık onuru- na aykarı bir politik sistemin doğurduğu bir sonuçtur. Söz konusu olan, sadece Türkiye ile iade anlaşmasını dondurmak değil; sığınma hakkını alanların, ya da sığınma işlemi sürenlerin iade edilemeyeceği şeklinde bir yasal değişiklik yapılmasıdır. 


Sayfa 8 


SANAT/KÜLTÜR 


Türkiye Postası, 9 Eylül 1983 


“En karanlık dönemde dahi 


sesimizi duyurmasını bildik” 


SORU: Yunanistan halkının, Albaylar Cuntası diktatörlüğüne karşı verdiği savaşımda, Yunanlı sanatçıların rolü ve katkısı ne oldu? 


Teodorakis: Yunanistan tarihinin tüm evrelerinde, sanatçılar, edebiyatçılar, genel olarak aydınlar, büyük bir çoğunlukla, yalnızca sanat yapıtlarıyla değil, Yunanistan halkının savaşımlarına etkin bir biçimde katılmalarıyla da, banış, demokrasi, ulusal bağımsızlık, halkların dostluğu ve işbirliği, toplumsal adalet ve ilerleme ülkülerine hizmet etmek yüce görevini yerine getirdiler, 


Bu açidan, Amerikan uşağı, faşist 21 
Nisan 1967 cuntasının, sürgüne, hapise, işkencelere gönderdiği binlerce demokrasi savaşçısı arasında halk ozanı Yannis Ritsos ve büyük tiyatrosu Manos Katrakis gibi seçkin düşün adamlarının bulunması, birçok ünlü ilerici sanatçının yer alması, hiç de garipsenen bir olay olmadı, 


Ayrıca, cuntanın hışmına uğrayan birçok düşün adamı, yaşamlarını kazanabilmek ve özgür ifade olanağı bulmak için Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı. 
Bunlar, yurtdışında bulunan yurttaşlanyla birlikte, cuntanın baskısı altında Bulunan Yunanistan halkıyla dayanışma hareketine çok önemli katkılarda bulundular. 


Cunta, hiç bir Zaman, sanatçıları ve Yunanistan halkını gerçekten susturmayı beceremedi. 

Her zaman için, en katı terör ve en koyu baskı dönemlerinde bile, ilerici sanat ve yazın adamları, seslerini duyuracaklan yöntemleri buldular, 

Özellikle ilerici şarkılar, benim ve diğer bestecilerin besteleri, halk direnişinin simgeleri oldu, 


Türkiye'deki 12 
Eylül Cuntası üçüncü yılını doldururken, 
Yunanistan'daki 
Kara Albaylar 
Cuntası'na karşı direnişin sembollerinden biri olan ve geçtiğimiz aylarda Lenin 
Barış Ödülünü kazanan dünyaca ünlü besteci 

Mikis 
Teodorakis'le konuştuk. 


Cd Tu. TURKIYE COSTAS 


= Mikis 
Teodorakis'in kısa yaşam 


öyküsü 


25 Temmuz 1925'de, Girit asıllı 
bir aileden, Sakız adasında doğdu. 
Çok küçük yaşta müziğe başladı. 
Çocukluğu değişik taşra kentlerinde geçti. Bunlardan'birinde, Tripoliste, 1943 yılında işgalci Mussolini askerlerince bir süre için tutuklandı, Az sonra, Atina'ya geçti ve Ulusal Direniş Gençlik Örgütü (EPONY'a kauldi. 1947 ve 48 yıllarım tutuklu olarâk Makranisos sürs gün kampında geçirdi. 

1950'de Ayna konservatuarını bitirdi ve 1954'de Paris Konservatuarına yazıldı. 1962'ye kadar Avrupa'da Ge çalışmalarını sürdür- 


dü, 1960/624yıllarında, ozan Yannis Ritsos'un #iirlerinden bestelediği “Epitoflos? şarkı dizesiyle, Yunanistan müzik dünyasında yeni bir dönem ağı, 
Yunağistan'a döndükten sonra, 


konserler verdi. 
yılında, aşırı sağcılar tara- 


«Z») adını taşıyan üyeli Demokrat Gençlik Örgitü'nü kurdu. Ertesi yıl, Birleşik l Parti (EDA)'dan milletvekili geçildi. 21 Nisan 1967'de, albaylar 

darbesiyle illegaliteye geçti. Gizlendiği Atina'da Yurtsever Cephe 

Örgütü'nü kurdu ve Cunta'ya karşı 

ilk direniş bildirisini yayımladı. 4ay 

sonra, Ağustos 1967'de yakalandı 

ve Nisan 1970'e kadar, birçok cezaevi, sürgün kampı ve askeri hastanelerde tutuklu olarak Kaldı. 

Cunta ilk günden şarkılarını ya- , sakladı. Dünya demokratik kamuoyunun baskısı karşısında, kara älbaylar, Teodorakis'e 13 Nisan 1970 
günü yurt dışına çıkış izni verdi, 

Bundan sonra, Cunta'nın çökü- 


ger bestecilerin besteleri, halk direnişinin simgeleri oldu 


Bunlar tüm yasaklara karşın, yurdun her köşesinde çalınıyor, söyleniyor, diktatörlüğe karşı verilen savaşımın mesajlarını dört bir yana yayıyor, halkı yüreklendiriyordu. 

Birçok yazar, yönetmen, besteci ve diger sanatçı, örneğin Çağdaş Sinema Dergisi gibi dergilerde, yayınevlerinde, müzik klüplerinde kümelenerek, ilk başlar- da biraz temkinli, sonraları daha yürekli 


ve en sonunda kararlı bir biçimde, sanat- 


konuştuk. 


sal eylemlerine, elbette üslü kapalı, ama Kolayca gözlenebilen, anti-diklatoryal nitelik verdiler. 

Yanısıra, cuntaya karşı açıkça direniş eylemleri de az olmadı. Örnek vermek gerekirse: Cunta yönetiminin ödüllerini reddetmek; cuntanın uluslararası alanda propagandasını yapan etkinliklere katılmamak, cunta yanlısı tutumu ve karanlık rolüyle bilinen Ford Vakfının burs- 


Çeviren: S. KORVER 


BARIŞI KİM TEHDİT EDİYOR? 


Dünyamızda bugün, savaş tehlikesini önleme, silahlanma yarışını durdurma sorunu, yaşamak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Ancak savaşa kar-Şı olmak, tutarlı bir barış savaşçısı olmak için sadece “barışı sevmek” yeterli değil. 

Günümüzde emperyalizm, gittikçe büyüyen barış hareketini zayıflarmak için karşı-propagandayı, özellikleanti-Sovyetizmi, bir haçlı seferi biçiminde yürütüyor. Çarpılmalara ve yalanlara dayanan Sovyet askersel üstünlüğü, “Sovyet tehdidi” ve NATO'nun askeri alanda geri kaldığı savları arkasına gizlenerek, “barışı koruyabilmek için daha çok silah gerekir” tezini işliyor, Boyalı basınından radyosuna ve televizyonuna kadar emperyalizmin kitle iletişim araçlannda her gün tekrarlanan bu tür çarpıtmalara karşı gerçekleri öğrenmek, hertürlü karşı propandayı bilgi ile göğüslemeye hazır olmak da barış mücadelesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Işte, Çağ Yayınları" nın “Barışı Kim Tehdit Ediyor?” isimli 130 sayfalık küçük kitapçığında, emperyalizmin bu alandaki uydurmalarını açığa çıkarabilecek bilgileri, sayısal verileri bulmak mümkün, Savaşı devlet politikasi haline getiren ABD'nin askersel gücünü ve silah-Janma programlarım açıklayan kitap, 
1982 yılında Novosti Press Agency'- 
nin yayınladığı “Qui Menace La Paix” kitabının çevirisi. 


Kitapta bu tür bilgiler dört bölüm halinde sunuluyor. 1. bölümde Pentagon ve NATO'nun, Sovyetler Birliği'nin dış politikası ve askersel üstünlüğü üzerine yaptığı değerlendirmeler ve bunların gerçeklere ne kadar aykırı olduğu sergileniyor. Silahlanma yarışının başını kimin çektiği sorusu yanıtlanıyor. 

2. bölümde ABD silahlı güçlerine ait veriler sunuluyor. ABD savaş sanayiinin, askersel kurumlarının önemi, ABD militarizminin parasal kaynakları ve ABDaskersel stratejisi- nin dünya barışını nasıl tehdit ettiği konuları üzerinde duruluyor. 

3. bölümde, NATO ve Varşova Paktı'nın genel silahlı güçleri ve deniz güçleri kıyaslamalı bir biçimde ele aliniyor. 

4. bölümde, Sovyetler Birliği ve ABD yönetimlerinin silahsızlanma ve silahların sınırlandırılması görüşmelerindeki karşılıklı tavırları inceleniyor. 

Yetkin Sovyet organlarının titiz ça» lışmalarıyla gerçekleştirilen bu kitapta, Sovyet organlarınca sağlanan verilerin dışında Londra Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün ve ABD resmi kaynaklarının verileri de kullanılmıştır. 

Fiyatı 15 Fransız Frankı olan kitaptan satın almak isteyenler, Çağ Yayınları, 23, rue Faldherbe, 75011 Paris, Tel: (1) 3724328 adresine başvurabilirler. 


Na Ty. Tü 


larını kabul etmemek... 

Yunanistan halkının savaşımına, sanatçiların başka bir katkısı da, “siyasi tutuklulara özgürlük” imza kampanyaları oldu. 

Bundan başka, demokrat yazarlara, sa- 


snatçılara ve aydınlara yönelik açılan da- 


valarda; mahkeme salonları, örgütlü.illegal,diktatörlük karşıtı savaşımın sesini duyurduğu kürsülere dönüştürüldü. 


Sinema sanatı, içinde bulunduğumuz çağda, hakim sınıfların çıkarları doğrultusunda yığınları uyuşturmak için kullanılyor. Gerek ülkemizde gerekse Avrupa'daki gösterilen filmlere bir göz atmak yeter. 

Ancak bunların yanısıra namuslu film çalışanları da var, Işçi sınıfına, sömürülen halkın savaşına katkıda bulunan. Bunların birisi de Luis Bunuel. Bunuel elli yılı aşkın bir süre sürekli ticari sinemaya karşı savaş verdi. 

22 Şubat 1900 yılında Aragonien/Ispan- 
ya'da doğan rejisör, bir tüccarın oğludur. 
Saragossa'daki bir yatılı lisede eğitim gördükten sonra 1920 yılında üniversite öğrenimi için Madrid'e gider. Burada Salvador Dali ve Federico Garcia Lorca ile arkadaş olur. 

1928 yılında Fransa'da, üzerinde hala 
tartışılan Anduluşya Köpeği isimli filmini çevirir. 

1932 yılında Ispanya'ya geri dönen Luis 
Bunuel, ilk sosyal eleştiri filmi olan “Las Hurdes” belgeselini çeker. Andulusya tanm işçilerinin güncel çilelerini anlatan bu filmi ile sürrealist düşüncelerine bir son ve- 


mi sü aval Yo dad lomat olarak görev alır. 


YE FOSTÂ 
WVAİİM İNE 


Kasım 1973'teki Politeknik e masına çok sayıda sanatçının katılmasından başka, cunlaya karşı aydınlar tarafından indirilen en önemli darbelerden biri de (Politeknik olayları öncesi dönemde) Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ozan Yorgos Seferis'in “Cunta'nın Yunanistan halkını zorla susturması üzerine, şiirsel yaratıcılığımı yitirmeye başladım” biçimindeki açıklaması oldu. 


Sinema sanatı en büyük ustalarından 


birini yitirdi: 
Luis Bunuel 


83 yaşında öldü 


Franco diktatörlüğü galip gelince ABD'- ye sığınma durumunda kalır, Salvador Dali'nin MeCarthy”e “Bunuel komünisttir” şikayeti üzerine, Bunuel'in ABD'de film çalışmaları yasaklanır. 


Tek çözümü Meksika'ya göçetmekte bulan Bunuel bir kaç küçük film çalışmasın- dan sonra, Mexiko City fakir mahallelerin- deki gençlerin yaşamını konu eden “Los Olvidasos” serisinin çekimini bitirir. 


Arkadaşı Lorca'nın “Bernarda Alba'nın Evi” adlı yapımını sinemaya uyarlar. “Viridiana” filmi ile Cannes'da “Altın Palmiye” ödülü kazanmasına rağmen, hükümet ve kilise ile aralarına tekrar anlaşmazlıklar girer. “Burjuvazinin Gizli Sevimliliği” adlı film ile Oscar ödülünü kazanır. 


Bunuel'in filmleri, ülkesi Ispanya'da da “kamu çıkarları için zararlıdır” gerekçesiyle yıllarca yasaklandı. Yaşamı boyunca vatanı onu kabul edemedi, Geçen yıl yazdığı anılarında bu durum ile acı acı alay eder. 


baylar, Teodorakis'e 13 Nisan günü yurt dışına çıkış izni verdi. 

Bundan sonra, Cunta'nın çökü-Şüne kadar, Avrupa'da ve tüm dünyada, voğun politik çalışmaları ve diktatörlüğe karşı konserleriyle, Yunanistan demokrasi savaşımına katıldı. 

.Cunta'nın çöktüğü gün, 24 Temmuz 1974'te, Yunanistan'a döndü ve politik ve müzik çalışmalarını daha bir hızla sürdürdü. 1978'de Yunanistan Komünist Partisi'nin adayı olarak Atina belediye seçimlerine katıldı. 1981 Ekim ayında, YKP'den milletvekili seçildi. 

Dünyanın önemli çağdaş bestecilerinden biri olarak, birbirinden başarılı yüzlerce halk şarkısı tiyatro, bale, opera, sinema müziği, senfonik müzik yapıtları besteledi, Yapıtları arasında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ulusal Marşı da yer alıyor. 


MUSTAFA 
HAYRULLAHOĞLU 


ABD'nin uluslararası gerginliği artırma çabalarının son örneği 


üney Kore uçağının 
, Sovyet hava sahasını ihlali önceden planlandı 


© Olay konusundaki ilk açıklamaların CIA tarafından yapılması kadar, verilen bilgilerdeki karanlık noktalar da dikkati çekti. Öte yanda, uçağın ışıkları sönüktü ve Sovyet uçakları tarafından yapılan 


hiçbir uyarıya yanıt vermedi. 

ABD Dışişleri Bakanı Shultz, 1 Eylül'- 

, de yaptığı bir açıklama ile New York'tan 

Güney Kore'ye gitmekte olan Güney Kore Hava Yolları'na ait 269 yolcu taşıyan 

“Boeing 147 uçağının Sahalin adası üzerinde Sovyet jet uçakları tarafindan düşürüldüğünü iddia etti. 

Henüz hiçbir izine rastlanmayan uçağın arama çalışmaları Sovyetler Birliği, ABD ve Japonya tarafindan sürdürülürken, ABD anti-Sovyet kampanyayı yükselterek, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirdi. Shuliz'un ardından bir demeç veren Reagan da olayı bir terör eylemi olarak niteleyip, Sovyet- 


YANIT 
BEKLEYEN 
SORULAR 


Boeing 747 sadece sıradan bir 
yolcu uçağı idi ise, arman 3 
CIA tarafından adım adım 

di? 


ABD tarafindan bu denli dikkatle izlenen uçak, normal rotasın- 
* dan 500 kilometre kadar saptığı görüldüğü halde 2,5 saat boyunca niçin hiç uyarılmadı? 


e ABD uçaklarının bu bölgede Demokratik Kore'- nin hava sahasını yüzlerce defa ihlal ettikleri gerçeği ortada iken, bu olayın da Cenevre'de sürdürülen silahsızlanma 


başlaması- 


na beş gün kala olması ayrıca dikkat çekici... 


ler Birliği'nin dünyaya hesap vermesini istedi. 

Gerek olay konusunda verilen bilgiler, gerekse ABD'nin olayın ardından giriştiği kampanya, Amerikan yönetiminin, olayı uluslararası bir sorun haline getirerek, Sovyetler Birliği ile ilişkileri gerginleştirmeyi ve özellikle silahsızlanma görüşmelerini baltalamayı amaçladığını gösteriyor. Ayrıca, uçak Güney Kore'ye ait olmakla birlikte, bu ülkenin olayın başından beri pasif davranması ve hiçbir girişimde bulunmayacağını açıklaması da dikkati çekti. 


Olay nasıl oldu? 

31 Ağustos'u | Eylül'e bağlayan gece 
kimliği belirlenemeyen bir uçak, uluslararası uçuş hattından 500 km. kadar aynlip, Sovyetler Birliği hava sahasına girdi, Sahalin adası ve Okhatsk Denizi Üzerinde uçtu. Uluslararası uçuş kurallarını çiğneyen uçak hiçbir ışık yakmadı, Sovyet Uçuş Kontrol Servisi'nin telsiz sinyallerine hiçbir yanıt vermedi ve kendisi de bağlantı kurmak için hiçbir çaba sarfetmedi. Uluslararası hava kurallann ihlal ederek Sovyet hava sahasi içinde ilerlemeyi sürdürdü. Bu süre de Sovyet uçakları normal sinyallerini kullanarak uçakla ilişki kurmaya ve onu en yakın hava alanına indirmeye çalıştılar. Uçak bunları dikkate almayınca Sa- 


halin adası üzerinde bir Sovyet uçağı izli mermi kullanarak uyarı atışı yaptı, 

Bundan kısa bir süre sonra uçak, Sovyet hava sahasını terkederek Japon denizi yönünde uçuşuna devam etti, On dakika süreyle telsiz araçlarının izleme bölgesinde kaldıktan sonra da izlenemeyerek kayboldu. 


Sovyetler Birliği ne diyor? 

Olay konusunda ilk açıklamaların CIA tarafından yapılmasını ilgi çekici bulan Sovyetler Birliği, ABD tarafindan verilen diğer bilgilerin de uçuşun niteliği ve hattanın bir rastlantı olmadığının düşünülmesine yolaçtığını belirterek şöyle dedi: “Amerikan tarafının sadece Sovyet sınırlarmın ihlali konusunda değil, uçağın tüm uçuşunu büyük dikkatle izlediklerini gösteren bilgiler vermesi de dikkat çekicidir. 
Eğer uçuş, sivil bir uçağın alışılmış ve devamlı kontrol altındaki bir uçuşu ise, © zaman Sovyet hava sahasının ihlalinin sona erdirilmesi ve uçağın uluslararası uçuş hattına döndürülmesi için ABD tarah neden hiçbir önlem almamıştır? Şimdi Sovyetler Birliği'ne çeşitli çirkin saldırılar yönelten ABD'li yetkililer neden olay sırasında Sovyetler'le ilişkiye geçip uçuş hakkında gerekli bilgileri vermeye çalışmadılar? Yeterli zaman olduğu halde her iki önlem de alınmadı. 

Burada Sovyet sınır. 


lanmn, özellikle de 
Doğu sınırlarının Amerikan uçakları tarafından ihlal edil- 


irkiye 


SI 
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“Uçak” gürültüleri neyi boğmayı amaçlıyor? 


1 Eylül Dünya Banş Günü'nün 
ertesi günü ABD'nin tüm dünyaya duyurduğu “uçak” olayı, Asya'nın Doğu'sunda, ABD'nin özellikle Japon adalar ve Güney Kore'de önemli silah depolarıhın ve askersel üslerinin bulunduğu kritik bir bölgede meydana geldi. Sovyetler Birliği'nin de önemli askersel tesisterinin bulunduğu bu bölgede ABD, casusluk faaliyetlerini adet haline getirmişti. Güney Kore ile ABD arasındaki askersel işbirliği ve bölge halklarına gözdağı veren ortak manevralar uzun yıllardır yürütülmekteydi. ABD uçakları Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin hava sahasını 1981 yılında 200, son yedi-sekiz ay içinde ise en az 100 
kere ihlal etmişlerdi. 

Uçak olayına ilişkin ilk açıklamalar Güney Kore tarafından değil de, CIA tarafından yapıldı. Açıklamalar yanıt bekleyen pek çok $oruyu da beraberinde getirdi. Olayin, tam da Avrupa'nın ve dünyanın kaderini tayin edecek silahsızlanma görüşmelerinin birkaç gün öncesine rastlayan titiz zamanlaması, verilen bilgilerin açık biraktığı noktalar ve olayın meydana geldiği bölge düşünüldüğünde, masum yolcuları da taşıyah bu uçağın hiç de öyle “masum” bir işlevi olmadığı ortaya çıkıyordu. Ortada, masum insanların da felaketine yolaçmayı göze alan planlı bir hava ihlali vardı. 

Olayın açıklandığı anda başlatılan Sovyet aleyhtarı kampanya da bu kanıyı güçlendirdi. Bir süredir basın-yayın organlarında kendisin- den sadece roketleri, bombardiman uçaklar, uçak gemileri ve askerleriyle söz ettiren ABD yönetimi, bu seferde insan hakları savunucusu olarak ortaya çıktı. Dışiş- 


Filiz KARDAM 


mek niyetindeydi. Bu tür kaba provokasyonların, sahte insan hakları kampanyalarının, Sovyetler. Birliği ve sosyalist ülkeler konusunda çarpıtılmış bilgilere gaya “Haçlı Seferleri"nin ise tek bir amacı vardı; Terörü Sovyetler Birliği'nin ve sosyalist ülkelerin yönettiği konusunda dünya halklarını ikna etmek. 
Ve böylece emperyalizmin kaba kuvvet politikalarını, olağanüstü sitahlanma harcamalarını, savaş haarlıklarını haklı çıkarmak. 

ABD bu olayı istediği gibi değerlendirebilecek mi? Dünya barış hareketini bir adımcık da olsa geriletebilecek mi? Avrupa'daki müttefiklerini, yeni yerleştirilecek roketler konusunda daha da baskı altına alabilecek mi? Dünya barışını savunmakta kararlı olan herkesin bu sorulara yanıtı “hayır” olmalıdır. 

Kuşkusuz, dünyada ilişkilerin gerginleşmesinden yarar uman, dünya kamuoyunu bu yönde etkilemeye çalışan gerici güçler, bu olaydan da azami yarar sağlamaya çalışmak için ellerinden geleni yapacaklardır. 
Ancak, ABD'nin büyük askersel gövde gösterileri yaptığı, Lübnan'- da bizzat katıldığı, Latin Amerika'da ve dünyanın dört bir yanında teröre dayalı tüm rejimlerin baş destekçisi olduğu günümüz koşullarında, bu çevrelerin ikna edici olması mümkün değildir. Kaldi ki, ABD'nin müttefiki kimi NATO ülkelerinin bile tavrı temkinli olmuş, olayın uluslararası ilişkileri etkilememesi yönünde uyanda bulunmak gereğini duymuşlardır. Dünya barış güçlerinin baskısı ile, ABD, silahsızlanma görüşmelerindeki olumsuz tavrını sürdürse bile, görüşme masasına oturmak gereğini duyacaktır. 

Olay, Avrupa'ya orta menzilli ro- 


Boeing 747'den niçin hiç bir tep- ki gelmedi? Uçak niçin Sovyet uçaklarıyla bir ilişki kurmaya çalışmadı? Sistemlerinde herhangi bir bozukluk var idi ise, o arada Tokyo kontrol kulesi ile bağlantıyı nasıl sürdürebildi?” 


Boeing 747 sadece normal bir yolcu uçağı İdi ise, uçağın 2,5 saat boyunca Sovyet hava sahasını ihlal ettiğini izlediği halde ABD, olası bir felaketi önlemek Için neden Sovyetler Birliği ile bir İlişki kurup gerekli bilgileri vermeye çalışmadı? 


Sovyetler Birliği Avrupa'daki roketlerinin önemli bir kısmını imha etmeye hazır! 


277 Ağustos'da Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Y.Andropov, Cenevre'de 6 Ey- 
1üi'den itibaren yeniden başlayacak olan silahsızlanma görüşmelerine yeni bir öneri getirdi. Bu öneriye göre Sovyetler Birliği, Batı Avrupa'ya yeni ABD roketleri yerleştirilmediği takdirde, Avrupa'- daki orta menzilli roketlerin sayısını Ingiliz ve Fransız roketlerinin sayısına indirecek, bu sayının dışında kalan roketlerini ise imha edecek. Imha edilecek röketler arasında Sovyetler Birliği'nin SS-20'ler diye tanınan modem roketlerinin bir kısmı da yeralıyor. 

Bu durumda Sovyetler Birliği Avrupa'daki 514 orta menzilli roketinden 
350 kadarını imha edecek. Ayrıca Andropov. bu roketlerin hiçbirisinin Çin'e karşı Uzak Doğu'ya yerleştirilmeyeceğini de vurgulayarak, Çin'in de silahsızlanma görüşmelerinde aktif tavır almasını istedi. 

Yeni öneri, Cenevre görüşmelerini içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak önemli bir adım olarak dünya kamuoyun- da olumlu yankılara yolaçtı, 


Bir adım daha ileri 

Hatırlanacağı üzere Andropov, Avrupa'ya yeni ABD roketleri verleştiril meJiği takdirde Sovyetler Birliği un de roket sayısını İngiliz ve Fransiz roketlerinin sayısına indireceğini söylemişti. O zaman ABD ve NATO çevreleri Sovyet- 


ler Birliği'nin Avrupa'dan söktüğü roketleri Urallar'ın arkasına taşıyacağı iddiasini ortaya alarak öneriyi ciddiye almamişlardı. Sonöneribu türiddialarınorta- ya atılma olanağını da ortadan kaldırdı. 
Ancak Reagan yönetimi, öneriyi “Avrupa barış güçlerini etkileme yönünde bir propaganda gösterisi” olarak değerlendirip soğuk bir biçimde karşıladı. Görüşmelerin yeni bir turunun başlıyacağı dönemde, anlaşma yönünde iyi niyetler taşımadığını göstermiş oldu, 


Geniş destek 


DDR Devlet Başkanı Erich Honecker tarafından büyük destek gören öneri, Federal Almanya'da SPD'li politikacılar arasında da olumlu yankıları yolaçtı. 
SPD yöneticileri, “artık ABD'nin de görüşmelerde esneklik gösterme zamani gelmisir” diyerek Koh! hükümetinden ABD'ye baskı yapması yönünde talepte bulundular. 

Geçtiğimiz günlerde Federal Almanya SPD milletvekilleri ile DDR Halk Meclisi'nden bazı üyeler arasındaki görüşmelerde de bu konu üzerinde duruldu vebarışın sağlanması yönünde iki Alman devletinin sorumluluğu vurgulandı. Her iki taraf da, roketler yerleştirilmeye başlandıktan sonra görüşmelerde anlaşma- ya varmanın büsbütün zorlaşacağından hareketle, “roketler yerleşeceğine, görüşmeler sürmelidir” diyorlar. 


rastlanan bir olay olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Bu nedenle ABD hükümeti bir çok defa protesto edilmiştir. 
Bu bilgiler ışığında, bu sınır ihlalinin önceden planlanmış bir eylem olarak degerlendirilmesi gerekiyor. Sivil uçak örtüsü altında belli casusluk eylemlerinin gerçekleştirilebileceği açıkça düşünülmüştür”. 


timi, bu seferde insan hakları savunucusu olarak ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Shultz ve Başkan Reagan en ciddi ve en endişeli ifadelerini takınarak, bu “terör eylemi"- nin hesabınin sorulmasını istediler. 
Hemen ardından savrulan misilleme tehditleri ise, Reagan yönetimi” nin gerçek: niyetini iyice açığa çtkardı. Reagan yönetimi dünyanın pekçok yerinde, özellikle Ortadoğu'da, yıllardır Israil aracılığıyla sürdürdüğü gibi insanların felaketi temelinde bir dış politika yürütmeyi planlıyordu. Olayı, Iki Ülkenin, Güney Kore ile Sovyetler Birliği'nin arasindaki bir olay olmaktan çıkanp, uluslararası bir sorun haline getir- 


duyacaktır. 

Olay, Avrupa'ya orta menzilli roketlerin yerleştirilmesinin protesto edileceği önümüzdeki sonbaharın, gerçekten “sıcak” geçeceğini gösteriyor. “Sıcak” sonbaharda dünya barışını en güçlü bir biçimde sävunmaya hazırlanan Avrupa bariş güçleri, gericiliğin büyüklü-küçüklü her türlü provokasyonuna da haar olmalıdırlar. ABD'nin, dünyamız» da tutarlı ve kalıcı bir barışın sağlanması için çalışan insanların güçlü sesini, “uçak” gürültülerine, görünmeyen denizaltı hikayelerine boğmasına, bu uğurda masum insanların felaketini de göze alması- na izin verilmemelidir. 


Şili'de diktatörün sonu yaklaştı 


Şili'de faşist Pinochet rejiminin 10, yıldönümü olan 11 Eylül yaklaşırken, muhalefetin bazı sözcüleriyle yaptığı görüşme sonucu diktatör, sıkıyönetimi kaldıracağını, yasaklanmış olan siyasi partilerin bir kısmının da çalışmalarına yılbaşından itibaren izin verileceğini açıkladı. Aynca, yeni Içişleri Bakanı Jarpa, kendisiyle görüşen “Demokratik İrtifak” temsilcilerine, programlarında yeralan diğer taleplerin de zaman içinde yerine getirileceğini söyledi. Muhaliflerin programında, sürgünlerin geri dönmesi, basın ve düşünce özgürlüğünün sağlanması, işlerine son verilmiş olan bakır işçilerinin geri alınması, son ulusal protesto gününde 27 kişinin ölümüne yol açan olayların açıklığa kavuşturulması tälepleri yer alıyor. 

Ancak, Şili'de bugünkü koşullarda sıkıyönetimin kaldırılması diktatörün gücünün tükendiği anlamına gelmiyor. Bu tür manevralarla Pinochet'in, kendisine karşı yönelen protesto gösterilerinin gücünü kırmak, muhalefetin bir kısmını yatıştırmak amacını taşıdığı Üzerinde duruluyor. Pinochet'in manevra yapabileceği bir diğer alan da, sürgündeki politikacıların geri dönmesine ilişkin... Pinochet'in en başta, aralarında Hristiyan Demokratların en önemli politikacılarının yer aldığı bir grubun dönmesine izin vere- 


ceği belirtiliyor. Hristiyan Demokratlar arasında bazı liderlik kavgalarının çıkacağını uman Pinochet, buruva muhalefetinin en güçlü kanadını bu yolla zayıflatmayı hesaplıyor. Öte yanda, aralarında solun önemli kişileri ve özellikle de komünistlerin yer aldığı bazı sürgüncülerin geri dönmesine izin vermemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın bir liste hazırladığı da bildiriliyor, 

Diktatör Pinochet, taktik baz» manevralarla teröre dayalı iktidarını sürdürmeye daha ne kadar devam edebilecek? Şili halkı son dört protesto gününde gösterdiği kararlı direnişi sürdürüp, daha güçlü ve daha geniş birliktelik içinde diktatörlük rejimine son darbeyi vurabilecek mi? 


Son eylemlerle birlikte Şili'de muhalefetin örgütlenme düzeyi de yükseldi. Bir süre önce Hristiyan Demokratlar, sosyalistler, sağ cumhuriyetçiler, sosyal demokratlar ve radikallerin meydana getirdiği “Demokratik Iti-Jak'ın kurulmasından sonra, Ağustos ayının 30'unda da soldaki dört partinin bir araya geldiği açıklandı. 11 Eytül 1973 tarihinden bu yana yasaklanmış olan ve Başkan Allende döneminde “Unidad Popular" meydana getiren bu partiler, Şili Komünist Partisi, Sol Hristiyanlar, MAPU ve Sosyalistler'in bir bölümünden meydana geliyor. Soldaki güçlerin örgütlülük düzeyi, örgütlü direnişe katabildikleri yrgınlar ve Pinochet'e karşı çıkan burjuva partilerinsbu muhalefeti sürdürmeleri, diktatörlük rejiminin çöküşünde belirleyici rol oynayacak. 

Dünya demokrasi güçleri Şili'deki olayları, pasif gözlemciler olarak izlemiyorlar, 10 yıldır süren zulüm ve yoksulluğa son vere kararlılığında olan Şili halkıyla dayanışma, önümüzdeki günlerde Avrupa barış güçlerinin toplantılarında da özel dikkat çekilen konulardan birini oluşturacak. Türkiyeliter de 12 Eylül'ün yıldönümündeki protesto gösterilerinde Şili halkıyla dayanışmayı Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmayla birlikte gündeme alacaklar. 


Sayfa 10 


DÜNYA HABERLERİ 


e Eğer Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin, Polonya'nın ve Çekoslovakya'nın kendi atom roketleri olsaydı, ABD ne yapacaktı? Bun- 


Türkiye Postası, 9 Eylül 1983 


ABD ve NATO'ya göre Fransız ve İngiliz roketleri -hem var, hem yok! 


Cenevre görüşmelerini çıkmaza sokan 


ların hesaba katılmamasına razı olacak mıydı? 


6 Eylül'de tekrar ba; 
nevre silahsızlanma gi kez de sonuç alınamazsa, NATO ülkeleri Batı Avrupa'daki beş ülkeye Pershing-2 ve Cruise roketlerini yerleştirmeye başlayacaklar. İngiltere'ye yerleştirilecek olan Cruise roketlerinin başlıklarının hir kısmının Welford Hava üssüne daha şimdiden getirildiği söyleniyor. Federal Almanya'ya yerleştirilecek olan Pershing-2 roketlerinin ise yerlerinin saptandığı ve 
15 Aralık'a kadar bir kısmının yerleştirilmiş olacağı biliniyor. 

NATO, Aralık 1979'da aldığı “Ikili Karar"da, bir yandan ABD ile Sovyetler. 
Birliği arasındaki silahsızlanma görüşmelerinin sürdürülmesini öngörürken, 
öte yandan da bu görüşmelerden 1983 
yılına kadar bir sonuç alınamazsa ABD roketlerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesini kararlaştırmıştı. 

30 Kasım 1981'den beri Cenevre'de 
süren orta'menzilli atom silahları konusundaki görüşmelerden bu güne kadar bir sonuç alınamadı. 


Cenevre'deki görüşmeleri çıkmaza sokan kimdi? ABD mi, yoksa Sovyetler Birliği mi? Yeryüzünde yeni bir silahlanma anaforunu başlatacak olan ABD roketlerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesinin eşiğinde, şimdi bütün dikkatleri üzerinde toplayan temel sorulardan biri de bu oluyor. 


Roket “tekeli” 


ABD ve NATO ülkeleri, Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da orta menzilli roketler alanında üstünlüğe sahip olduğunu, hatta bu alanda “tekel” bile sayılabileceğini ileri sürdüler. Sovyetler Birliği'nden gelen önerileri reddetmeleri de, kendi getirdikleri “çözüm” önerileri de hep bu iddiaya dayandırıldı. 


1983 yılı başlarında 
Avrupa'da orta menzilli nükleer silahlar 


Sovyetler Birliği 


Karadan atılan roker 496 
Denizden atılan roket 18 
Nükleer bombardıman uçağı 461 


Toplam 975 


ABD 
Karadan atılan roket z 
Denizden atılan roket - 
Nükleer bombardıman uçağı 723 


İngiltere 


Karadan atılan roket - 
Denizden atılan roket 6 
Nükleer bombardıman uçağı $5 


Fransa 
Karadan atılan roket 18 
Denizden atılan roket 80 
Nükleer bombardıman uçağı 46 


Toplam: 986 


Kaynak: Military Superiority-A Dangerous Obsession (Askersel Üstünlük-Tehlikeli bir saplantı), Novosti Press, Moskova, 1983, s. 18. 


“Sovyet üstünlüğü” hesabı 


© ABD ve NATO, silahsızlanma görüşmelerinde Fransız ve İngiliz roketlerinin de hesaba katılmalarına karşı çıkıyor. Oysa bu silahlar Hi- 
"roşima'ya atılan bombanın yüzlercesine eşit. 


“NATO nükleer potassiyelinin bir paiyası ve tamamlayıcısı” olarak değerlendirilmekte, hatta Sovyetler Birliği'nin Ingiltere'nin savunma gücünü dikkate alması gerektiği önemle vurgulanmaktadır. 

Fransa Cumhurbaşkanı F. Mitterand da bu konuda “Atlantik Birliği içinde ABD'nin sadık bir müttefiki olarak Fransa'nın nükleer gücünün müttefiklerin ortak savunma gücünün önemli bir parçası olduğunu” söylemektedir. 


Oysa, Cenevre görüşmelerine gelince , 


iş değişmekte, bu sefer Ingiliz ve Fransız atom roketlerinin NATO'dan tümüyle “bağımsızlığı” ilan edilmekte ve bu ülkelerin kendi karar yetkileri konusu ön plana çıkarılmaktadır. 


© NATO ülkeleri ve özellikle ABD tarafından ileri sürülen ikinci bir iddia, Sovyetler Birliği'nin orta menzilli SS-20 roketlerine karşılık Ingiliz ve Fransız roketlerinin sadece stratejik savunma silahları olduğu, nitelikleri farklı olduğu için de birbirleriyle eşitlenemeyeceğidir. 

Ancak bunun böyle olduğu Kabul edilse bile, bu durum Fransız ve Ingiliz roketlerinin Sovyetler Birliği'ni hedefledigi ve bu ülkenin topraklarındaki hedeflere ulaşabilecek nitelikte oldukları gerçeğini ortadan kaldırır mi? 


© NATO çevrelerinin bir diğer iddiası ise ABD ve Sovyetler Birliği'nin atom gücüyle kıyaslandığında Ingiliz ve Fran sız roketlerinin dikkate alınamayaci kadar önemsiz olduğudur. 

Bu önemsiz (!) kısım, 162 roket, 100 
kadar nükleer bombardıman uçağı, yaklaşık 500 savaş başlığı (bomba yükü)'dür. 
Bu da NATO'nun Avrupa'daki nükleer gücünün dörtte birinden daha fazladır. 
Dahası, birkaç yüz tane Hiroşima demektir! 

Kaldı ki Ingiltere ve Fransa kendi atom güçlerini hiç deönemsiz saymıyorlar, Ingiltere eski Savunma Bakanı J, Nott'a göre, Trident-2 roketleriyle yüklü bir tek 


kim ? 


ABD'ye göre İngiliz ve 
Eransız roketleri iki egemen ülkenin bağımsız stratejik savunma silahlarıdır. 
Bunun için de bunların, Avrupa savunması ile hiçbir ilgisi yoktur, Oysa, bu ülkelerin de içinde olduğu NATO ittifakı çerçevesinde böyle birşey düşünülebilir mi? 
Eğer her NATO ülkesi “bağımsız” ve sadece kendisini korumakla yükümlü ise, o zaman bu askersel ittifak niçin ve nasıl varlığını sürdürebilmektedir? Yoksa 
NATO'da çifte standardlar mı geçerlidir? 


Avrupa'da NATO üyesi üç ülke, ABD, Fransa ve Ingiltere orta menzilli atom silahlarına sahip iken, nasıl oluyordu da ABD, Sovyetler Birliği'nin bu alanda “tekel” olduğunu ileri sürebiliyordu? 

Bu soru bugüne kadar yanıtını bulamadı, 


ABD Donanması'nın en büyük uçak gemisi ve dünya denizlerindeki en büyük nükleer bombardıman uçağı taşıyıcısı olan "Nimitz", 40'ı nükleer olmak üzere 80-105 arasında savaş uçağı taşıyabiliyor. 


“Sovyet üstünlüğü” hesabı 


ABD, Sovyetler Birliği'nin orta men zilli roketler konusunda üstünlüğünü iddia ederken, NATO'nun Avrupa'daki atom gücünün önemli bir bölümünü, yani İngiliz ve Fransız atom roketlerini hesaba katmaya yanaşmadı. 
© ABD'ye göre Ingiliz ve Fransız roketleri iki egemen ülkenin bağımsız stratejik savunma silahlarıdır. Bunun için de Ingiliz ve Fransız atom silahlarının Avrupa savunması ile, Avrupa'da nükleer güce sahip olmayan diğer ülkeleri korumakla ilgisi yoktu. 

Oysu, bu ülkelerin de içinde olduğu NATO ittifakı çerçevesinde böyle birşey düşünülebilir mi? O zaman “NATO'nun varlığının önemi nedir”, diye sormak gerekmez mi? Eğer her NATO ülkesi “ba kimsiz” ve sadece kendisini korumakla yükümlü ise, o zaman bu askersel ittifak niçin ve nasıl sürebilmektedir? 

Kaldı ki, NATO anlaşmasının 5. Maddesine göre bu üyeler, herhangi bir müttefike saldırı sözkonusu olduğunda bunu tüm üyelere yönelmiş bir saldırı saymak ve birarada hareket etmek konusunda kendilerini bağlamışlardı. 
NATO'da çifte standartlar mi geçerlidir? 
Ingiliz ve Fransız roketlerinin madem NATO'yla bir ilgisi yoktur, ozaman ABD Savunma Dairesi raporlarında Ingiliz ve Fransız roketlerinden niye “Batı'nın nükleer gücü” olarak söz edilmektedir? 

Ingiltere ve Fransa açısından da durum böyledir. Ingiliz hükümetinin resmi belgelerinde İngiltere'nin atom roketleri 


giltere eski Savunma Bakanı J, Nott'a göre, Trident-2 roketleriyle yüklü bir tek denizaltı, Sovyetler Birliği'nin önemli bir bölümünde 100'den fazla hedefi vurabilir. Fransa Savunma Bakanlığı'na göre ise, Fransız atom gücü, megatonla ifade edildiğinde, ABD ve Sovyetler Birliği'nin atom gücünün küçük bir bölümünü meydana getirmekle birlikte, imha gücü açısından, “olası bir saldırgam” durdurmak ve caydırmak için yeterlidir. 


Nükleer bombardıman uçakları da hesap dışı 


Fransız ve Ingiliz roketlerinin yanisira ABD, orta menzilli atom bombası yüklü 
700 kadar Amerikan bombardıman uça» 
Binin da görüşmelerde hesap dışı bırakıl» ması gerektiğini savunuyor. Bombardıman uçakları, Avrupa sularında yada Akdeniz'in Avrupa'ya çok yakın bölgelerindegörevlialtı kadar ABD uçak gemisinde bulunuyor. ABD, bu bombaların karadan çıkışlı olmadıkları, yani roketlerden değil de uçaklardan atıldıkları gerekçesiyle hesap dışı bırakılmalarını istiyor. 

“Bir insan için roketten atılan bir nükleer bomba tarafından öldürülmekle, savaş uçağından atılan bir bomba sonucu ölmek arasında ne fark olabilir?” 

Geçtiğimiz Nisan ayı başındaki basın toplantısında Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromyko, ABD'nin iddialarının gerçek dışı olduğunu bu soru ile açıkladı, Ayrıca, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaları uçaklar bırakmamış mıydı? 


1977'den beri Atlantik'de ve Akdeniz kıyılarında ABD'nin gövde gösterisini yapıyor. Özellikle bu bölgedeki geri kalmış ülkeleri baskı altında tutmayı amaçlıyor. 


ABD'nin Batı Avrupa ya yerleştirmeyi planladığı Pershing-2 roketleri, 2500 kilometrelik bir menzile sahip olup, hedefe isabet güçleri de çok yüksektir. Pershing-2'ler atıştan 5-6 dakika sonra Sovyetler Birliği'ndeki hedeflerine ulaşabilirler. NATO'ya bağlı birçok Avrupa ülkesine orta menzilli roketlerini yerleştirmek isteyen ABD'nin bu dayatması, Avrupa'nın güvenliği kaygısyla ortaya çıkmamıştır. Tersine ABD, Sovyetler Birliği'ne karşı bir saldın durumunda kendi topraklarına yönelecek karşılığın etkisini azaltmak istemektedir. 
ABD bu roketleri, Sovyetler Birliği'nin uluslararası balistik roketlerine ve Batı bölgelerin- 
deki diğer yaşamsal hedeflerine karşı saldırı amacıyla kullanmak istiyor. Avrupa'ya 572 
yeni ABD roketinin planlandığı şekilde yerleştirilmesi durumunda NATO, Varşova Anlaşması ülkelerinin orta menzilli silahlarına kıyasla yüzde elli ve hatta nükleer savaş başlığı açısından daha da fazla üstünlük elde edecektir. Şimdi her iki tarafin orta menzilli sistemleri birbirine yaklaşık olmakla birlikte, NATO'nunkiler yüzde elli oranında daha fazla başlık taşıyabilecek niteliktedirler. Yeni roketlerin yerleştirilmesiyle Avrupa'da nükleer silah dengesi NATO'nun lehine bozulmuş olacak, bu da ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki stratejik güçler dengesini de bozacaktır. 


Ama ABD her nasıl oluyorsa, Sovyetler.Birliği'nin Asya'daki orta menzilli silahlarının görüşmelerde hesaba katılması gerektiğini savundu. Oysa Asya'daki Sovyet toketleri, Japonya, Güney Kore ve Hint Okyanus'undaki ABD üslerine ve nükleer silah depolarına karşı Sovyetler Birliği'nin güvenlik önlemleriydi Bunların Avrupa ile hiçbir ilgisi yoktu. 

Dahası, ABD, Varşova Paktı'na ait ot- ta menzilli olmayan taktik hava silahlarının da Sovyetler Birliği'nin gücüne dahil edilmesini istedi. 


Kim çıkmaza sokuyor? 


Böylece Cenevre görüşmelerinde bugüne dek tartışmalar iki ayrı yaklaşım üzerinden yürüdü; 

1. Başta Ingiliz ve Fransız roketleri olmak kaydıyla NATO'nun Avrupa'daki nükleer potansiyelinin önemli bir kısmını hesaba katmayan, buna karşılık Sbvyetler Birliği'nin Asya'daki orta menzilli silahlarının da görüşmelerde dikkate alınmasını öneren ABD yaklaşımı. 

2. Avrupa'da NATO'nun ve Varşova Paktı'nın tüm orta menzilli atom silahlarının hesaba katılmasını öneren Sovyetler 


Birliği'nin yaklaşımı. Ancak Sovyetler Birliği İngiliz ve Fransız atom gücünün hesaba katılmasını önerirken, görüşme masasında taraf olmayan bu ülkelerin silah sayısının azaltılması yönünde herhangi bir öneriyi de bu görüşmelerde gündeme getirmiyor. 

Bu temelden hareketle ABD ancak Sovyetler Birliği'nin orta menzilli tüm foketlerini imha etmesi koşulu ile Avrupa'ya yeni atom roketlerinin yerleştirilmesinden vazgeçilebileceğini söyledi. 
“Ya da” dedi, “önce yeni roketleri (en azindan bir kısmını) yerleştirelim, sonra karşılıklı azalırız”. Ve daha görüşmeletin başından beri niyeti sonuç almak degil, görüşmeleri uzatıp, Avrupa'ya yeni roketlerin yerleştirilmesini sağlamak olduğu için, Sovyetler Birliği'nin roketlerin ve atom başlıklarının sayısını eşit şekilde azaltma yönündeki bir dizi olumlu önerisini ciddiye almadı. 

Bu koşullarda ABD'ye şöyle bir soru da yöneltilebilir; 

Eğer Demokratik Alman Cumhuriyeti, Polonya ve Çekoslovakya'nın kendi atom roketleri olsaydı, ABD ne yapacak- u? Bunların hesaba katılmamasına razı ola» cak mıydı? 


Türkiye Postası, 9 Eylül 1983 


İlk yedi ayda 


enflasyon yüzde 19,1?e ulaştı 


1983 yılında, enflasyon oranının 
son üç yilin en yüksek düzeyinde gerçekleşeceği kesinlik kazandı. Ticaret Bakanlığı'nın derlediği verilere göre (toptan eşya fiyatları endeksi), Ocak-Temmuz 1983 döneminde fiyatlar yüzde 19,1 oranında 
artış gösterdi. Oysa, 1981 ve 1982 
yılının eş döneminde fiyatlar sıra- 


ısıyla yüzde 14,5 ve yüzde 14,2 oranında artış göstermişti. 

Öte yandan, yine Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 1983'de yılık enflasyon oranı 


(Temmuz 1982-Temmuz 1983) 
yüzde 30,2'e ulaşmış bulunuyor. 
Geçtiğimiz yılın eş döneminde, yıllık enflasyon oranı yüzde 25,3 olarak gerçekleşmişti. Uzmanların beliritiğine göre, elektrik, kömür, demir ve petrol gibi ürünlerin fiyatlanna yapılan son zamlar, Temmuz ayıindekslerinde yeralmadı. Bu nedenle, Ağustos ayı fiyat artışları ve enflasyon oranı Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 1,8'lik artıştan daha yüksek olacak ve böylece, yıllık enflasyon daha büyük boyutlara ulaşacak. 


Sanayi mallarının yüzde 88'i tekellerin 

kontrolünde 


© Tekellerin kontrolünde olmaserbest reka- 


yan ve Spin 


Işçi ücretlerine ilişkin resmi istatistikler ve gelir dağılımı araştırmaları, Cunta'nın üç yıldır uyguladığı yıkım politikasının en başta işçi sınıfına yöneltildiğini, işçilerin satınalma gücünün yarı yarıya düşürüldüğünü gösteriyor. Devlet Istatistik Enstitüsü ve Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine dayanarak yapılan ücret araştırmasına göre, 1977 yılında 
147 lira olan günlük gerçek ücret (1977 
sabit fiyatlarıyla) 1983 yılına gelindiğinde yandan da aşağı düşerek 71 liraya geriledi. 

Ekonomik bunalımın derinleşmesiyle birlikte, 1978 yılından itibaren fiyat artuşları ve enflasyon oranı ücret artışlarımn önünde seyretmeye başladı ve bu durum, gerçek ücretlerin düşmesine neden oldu. Böylece, gerçek ücretler 1978'de yüzde 2,4 ve 1979 yılında da yüzde 10,8 oranında gerileme gösterdi. 
1980 yılı başında yürürlüğe konulan “24 
Ocak Kararları” ve bu kararlara aynen sahip çıkan Cunta'nın uygulamaları sọnucu enflasyon yüzde 110'a urmandırılarak, gerçek işçi ücretleri yüzde 31 oranında düşürüldü. 

Cunta, işçi sınıfının sendikal haklarinı gaspederek, bir yandan işçiler aleyhine bozulan ücret dengesini korudu; öte yandan da, ücret artışlarını sürekli enflasyon oraninin altında tutarak gerçek ücretlerin daha da düşmesini sağladı. 
itekim;, gerçek ücretler 1981 yılında 


ise be a nda cü 83 yırüldü, 


EKONOMİ 


Sayfa 11 


Cunta'nın ekonomi politikası ve üç yılın bilançosu 


Emekçilerin ulusal gelirden aldığı pay yarı yarıya azaldı 


© 1975'de köylülerin ulusal gelirden aldıkları pay yüzde 31 iken, 1981'de yüzde 23'e, işçi ücretlerinin payı yüzde 20'den yüzde 11e; memur maaşlarının payı yüzde 11'den yüzde 5'e düşürüldü. 

© Sanayi ve hizmet kesiminin ulusal gelirden aldığı pay, 1975'de yüzde 
38 iken, 1981'de yüzde 61'e yükseldi. 


"nayi kesimi kazanıyor, Bu kesimin ulusal gelirdenaldığı pay 1975'deyüzde38iken, 1981'de yüzde 6'e yükseliyor. 

© Esnaf ve zanâatkarların, orta katmanların, orta ve küçük boy sermayenin yanısıra, büyük boy sermayenin belli kesimlerinin bile yıkıma uğradığı bir ortamda, ulusal gelirden aslan payını alanlar, bir avuç banka, büyük ticaret ve banka sermayesiyle içiçe geçen büyük holdinglerden başkası değildir. 

© Gelir dağılımı araştırması, 1982 ve 
1983 yılındaki gelişmeleri göstermiyor. 
Cunta, 1982 ve 1983 yıllarında da uyguladığı politika ile işçilerin, köylülerin, memurların gelirlerini ve satınalma güçlerini daha da düşürdü, gelir dağılımını onlar aleyhine daha da bozdu. 

© Sözgelimi, 1982-1983 yıllarında enflasyonun yüzde 30-35 dolaylarında seytettiği bir ortamda, işçi ücretleri, memur maaşları ve tarımsal ürünlerin taban fiyatları, ancak yüzde 20 oranında artırıldı. 


Protestolar, iflaslar ve işsizlik 

Cunta, üç yıldır uyguladığı ekonömi politikasıyla, Türkiye tarihinin hiçbir döneminde görülmemiş boyutlarda yığın» lari yikima uğrattı veaçık işsizler ordusu na bir milyonun üzerinde insan katarak işsizler sayısını dört milyon sınırına dayandirdi. Cunta'nın uyguladığı ekonomi politikasının özet sonuçları şunlar olu vor 
© Cunta, iktidara el koyduğunda, Tür- 


s kiye'de açık işsizlerin sayısı, 2 milyon 


367 bin kişiydi. Cunta saçık işsizler orilyon 198 bin kişi daha ekle- 


GERÇEK ÜCRETLERDEKİ DÜŞÜŞLER 


Yıllar Günlük gerçek ücret TL 
1977 147 - 
143 24 
128 -10,8 
88 -31,0 
82 -6,7 
76 -7,1 


Gerçek ücretlerdeki düşüşler % 


İki tehlike 


on Demirel Hükümeti'nin güvenuyu aldığı tarih, 25 Kasım 

1979'dur. Oylamadan bir gün sonra, 26 Kasım günü, MESS 

Başkanı Turgut Özal Istanbul'dan tası-tarağı toplayarak, $oluğu Demirel'in evinde alır. Saatlerce süren konuşma, ertesi gün iki kararla noktalanır: Birincisi, “24 Ocak Kararları” diye anılan ekonomi politikalarının yürürlüğe konulmasıdır. Ikincisi, ekonominin başına Turgut Özal'ın getirilmesi karandır. 

Bu olaydan bir hafta sonra, 2 Aralık 1979 tarihinde Woodword'un başkanlığında IMF heyeti Ankara'ya gelir. Aslında gelen, Demirel'in deyimiyle IMF değil, Pentagon'un, ABD yönetiminin ta kendisidir. 

Nitekim, IMF'nin gelişinden kısa bir süre önce, Demirel tekellerin temsilcileriyle Intercontinental otelinde bir toplantı yapar. Bazı işveren temsilcisinin, IMF'nin “yeşil işık” yakmaması ve kredi vermemesinden yakınması üzerine, Demirel baklayı ağzından çıkanr ve açık konuşur 

“Bakın beyler, size çok açık söyleyeyim, IMF diye bir şey Ur... 
Bu işler IMF'ye bağlı değil, ABD'ye bağlıdır” der. 

1977'den beri, Türkiye'ye büyük güçlükler çıkaran IMF, bu sefer hiç mi hiç sorun olmaz. Çok kısa süren görüşmelerden sonra, “24 Ocak 


rn gi 


n, serbest rekabet koşullarında değil, firmaların kendi isteklerine göre belirleniyor. 
İlgili araştırmada, tekellerin kontrolünde olmayan ve fiyatların serbest rekabet koşullarında belirlendiği malların payının, toplam sanayi üretiminin ancak yüzde 12'sini oluşturduğu belirtildi. 

-Yapılan araştırma, metale dayalı ve metal dışı sanayi mallan üreten kesimlerin, tekelleşmenin en yüksek düzeye ulaştığı sanayi kolları olduğunu göstermektedir. Buna göre, tekeller metale dayalı sanayi üretiminin yüzde 92'sini ve metal dışı sanayi malları üretiminin de yüzde 91'ini kontrol etmektedirler. 
© Tekelleşmenin en düşük düzeyde kaldığı sanayi kolu ise, tekstil konfeksiyon ve deri sanayiidir. Bu sanayi kollarında, yine de tekeller toplam üretimin yüzde 77'sini ellerinde bulunduruyorlar. 
© ligili araşurmaya göre, Türkiye'de üretilen sanayi mallarının yüzde 16'si bir işletme ya da holding tarafından gerçekleştirilmektedir. 
© Üretilen sanayi mallarının yüzde 18'i 

Sanayi malları üretiminin yüzde 54'ü de, *3'ün üstünde firma ya da holding tarafın- 
“dan üretilmektedir. 


İSO 1983'ü 
“sıkıntılı yıl” ilan etti 


Istanbul Sanayi Odasi uSU), İlk altı 
aylık verilere dayanarak 1983 yılını, 1981 
ve 1982 yıllarına oranla “daha sıkıntılı yıl” ilan etti. 1SO'nun yaptığı açıklamada, ulusal gelirde yıl sonunda ulaşılması hedeflenen yüzde 4.8'lik büyümeye ulaşılamayacağı belirtilerek, büyüme hızı- nın yüzde 2.9'da öne sürüldü. 

—Dişsatım ve İşçi girişlerinin de, yılın ilk altı ayında giderek yavaşladığına dikkati çeken ISO yetkilileri, 1983 yılı programında öngörülen dışsatım ve işçi dövizi girişi hedeflerine ulaşılamayacağıni söyleyerek, enflasyon oranının yüzde 30'u aşacağını belirttiler. 


p ij e 
Ekonöm bui yüksek fiyat artışlari ve Cunta'nın bunalımı yığınların sir- 


tina yıkma politikası, büyük sermayenin dışında kalan toplumun tüm sınıf ve katmanlarını yıkıma uğrattı. Onların gerçek gelirlerini ve satınalma güçlerini düşür- 


«dü. Nitekim, bilim adamı Oktay Varlıer 


in yaptığı gelir dağılımı araştırması, bu gerçeğe çok açık bir biçimde işık tutuyor: 

© ligili araştırmaya göre, 1975'de köylülerin ulusal gelirden aldıkları pay yüzde 3) iken, 1981 yılına gelindiğinde yüzde 23'e düşüyor. 

© işçiücretlerininulusal gelir içindeki payı 1975'de yüzde 20 iken, 1981'de yüzde 11'e düşüyor. 

© Memur maaşlarının ufal gelir içindeki payı yüzde Il iken, 1981'de yüzde 5'e düşüyor. 

© Herkesin kaybettiği durumda, kazanan birileri vardır elbet, Herkesin kaybettiği ortamda, yalnızca hizmet ve sa- 


1975 
Kaynak: Bilim ve Sanat, Mart 1983 


Ulusal gelir dağılımı 6l 


(yüzde olarak) 


For OM KİŞİYE JUNa IPA TPUS U dusuna I milyon 198 bin kişi daha ekledi ve işsiz sayısı 3 milyon 565 bin kişi- ye yükseldi. 

1980 yılında 1142, 1981 yılında 2312 
ve 1982 yılında da 2178 irili ufaklı şirket, bunalıma ve rekabete dayanamayarak iflas etti. 
© Cunta'nın işbaşına gelmesinden sonra, binlerce ortağa sahip 180 işçi şirketi iflas ederek kepenkleri indirmek zoründa kaldı. Devlet Sanayi Işçi Yatırım Bankası'nın 5 Temmuz 1983 tarihinde 
yaptığı açıklamaya göre, geri kalan ve 450 
bin ortağa sahip olan 235 işçi şirketi de batmak üzere. 
© Protesto edilen senetlerin parasal değeri, 1980 yılında 61 milyar lira iken, bu rakâm 1981'de 137 milyar ve 1982 yılında da 216 milyar liraya yükseldi. Milliyet gazetesinin 22 Ağustos tarihli sayısında yazdığına göre, protesto edilen senetlerin parasal değeri, bu yıl 300 milyar lirayı aşacak 


Dört kişilik bir aile için 95 bin liralık aylık gelire ihtiyaç var 


© Bu miktar, 11 bin 157 lira olan aylık asgari ücretin yaklaşık dokuz katını oluşturu- 


yor. 

Yapılan bir araştırmaya göre, büyük kentlerde iki çocuklu bir ailenin geçimini sağlayabilmesi için, ayda 95 bin tiralık gelire sahip olması gerekmektedir. Bu miktar, 11 bin 157 lira olan aylık asgari ücretin yaklaşık dokuz katını oluşturmaktadır. 


Milliyet gazctesinin 28 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan ilgili araştırmaya göre, 30 bin lira ile en yüksek harcama kalemini kira ödemesi ve 28 bin lira ile de mutfak masrafları ikinci önemli ödeme kalemini teşkil etmektedir. 


Araştırmada, dört kişilik bir ailenin aylık giyim giderinin 7 bin 850, ulaştırma masraflarının 4 bin 500, isıtma ve aydınlatma giderlerinin de 5 bin 300 lira olduğu belirtildi. 


hiç mi hiç sorun olmaz. Çok kısa süren görüşmelerden sonra, “24 Ocak Kararlar” konusunda tam bir görüş birliğine vanlır. 
Ancak, yığınların yıkimı demek olan ve yalnızca ekonomide değil, 


diktatörlüğü getirmeden 

ta geçirmeyi, Demirel göze alabilir miydi? 

Demirel hiçbir seçim hesabı yapmadan, gözünü “24 Ocak'ın uygulanabilir yanlarını bir bir hayata geçirdi. Ve Demirel bu kararları alırken, hayata geçirirken, bugünkü Cunta'nın üyelerini oluşturan generallerin tam bir “olur” ve desteğini aldı. Bu konuda, Emin Çölaşan'ın “24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası” adli kitabında yeterli belge ve kanıt var. 

Sonra, 12 Eylül geldi. “24 Ocak Kararlar"nı, Demirel'in bıraktığı yer- 


bile uygulanamaz olan yanlarını da, Cunta eksiksiz tamamladı. 

Açıkçası, generallerin uyguladığı program, nerelerde ve ne kadar sapma gösterdiği çok açık bilinemez ama, büyük bir ağırlıkla Demirel'in ve onun partisinin temsil ettiği iç ve dış güçlerin programından başkası değildi. 

O halde, neden Demirel Cunta'yla ters düşmüştür? Onun Cunta'yla kapışmasının nedeni, uygulanan programın içeriğinden mi kaynaklanmaktadır? Elbetteki hayır... Eğer, Cunta Süleyman Demirel'e, onun partisine ve kadrolarına politik arenada izin verseydi, o zaman bu çatışma ortaya çıkar mıydı? Elbette ki çıkmayacaktı... 

Ne var ki, evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve bilinen nedenlerle, generaller gitmiyor, gidemiyor... Cunta'nın kalıcdığının kendileri açısından İyice netlik kazanması üzerine, bırakalım burjuvazinin liberal kesimlerini, dünkü en güçlü destekçileri olan AP ve onun ana kadroları bile, en başta da Demirel, şimdi Cunta'ya karşı çıkıyor. Cunta'yla mücadeleye girmiş bulunuyor. 

Bu gelişmeler, Cunta'nın içerde iyice yalıtlandığının önemli göstergeleridir. Tekelci sermayenin en işbirlikçi, en gerici, en şoven ve en asalak kesimlerinden başka, bugün memlekette Cunta'nın destek bulabileceği bir güç yoktur. Ve o, ABD emperyalizminin dışında kalan dünkü destekçilerini bile yitirme, dışta da hızlı bir yalıtlanma sürecinin içine girmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle, bu “yeni durum” önemlidir ve demokrasi güçleri açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak, tam bu noktada birbiriyle ilişkili iki tehlikenin varlığı da açık ve ortadadır. 

Şimdi Demirel ve onun AP'si, demokrasi havarisi kesilip yığınları peşine takabilir, onların “öncü”sü maskesini yüzüne geçirebilir ve böylece, Cunta'nın yaptıklarının üstüne oturup “dikensiz gül bahçesi"nden memleketi yönetmenin yollarını bulabilir. Böyle bir olasılık yok değildir ve bu, birinci ciddi tehlikedir. 

Demirel ve AP, yine demokrasi havarisi kesilerek ve yanlarına başka politik unsurları da alarak, Cunta'yla her an uzlaşabilirler. Hem de, yığınlara Cunta'yı “gerilettik”; ya da, “yıktık, yıkıyoruz” imajını vererek... 
Böyle bir olasılık da az değildir ve bu, tehlikenin ikinci yanını oluşturmaktadır. 


gütlemek cek? Açıkçası, buradadır... 


...12 Eylül 1980'den 12 Eylül 1989'e... 


Ekonomide geniş emekçi yığınların ve sermayenin bir bölümünün olduğu kadar, orta ve kimi büyük sermaye kesimlerinin de yıkımı pahasına gerçekleştirilmeye çalışılan bu köklü altyapısal değişme, üst yapıda bir dizi düzenlemeyle birlikte gitmek zorundaydı. Cunta burjuva demokratik devlet yapısından “faşist devlet” yapısına geçişin adımlarını attı. Bu, bir dizi yasa, yasak ve uygulamada yansıdı. 12 Eylül 1980'den bu yana 550 yeni “kanun” kabul edildi. 150'si de halen Cunta'nın gündeminde bulunuyor. Anayasa başta olmak üzere toplumu ve devleti biçimlendiren tüm temel yasalar değiştirildi. Miras hukuku, Türk parasını koruma Kanunu, Medeni Hukuk'dan Dernekler ve Siyasal Partiler Yasalarına kadar toplumsal hayatın tüm kesimlerini kapsayan yüzlerce yasal değişikliğin yanısıra, eğitim öğretim alanında ilkokuldan Üniversitlere kadar köklü altüstlükler getirildi. 
Dil ve kültür alanlarında, ilerici ve demokrat öğelerin tümünü yokedici bir sıra düzenlemeyi, iktidarlardan kısmi bağımsızlığını koruyabilen Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumların bu niteliklerinin ve varlıklarının ortadan kaldırılması izledi. 
Kısaca, Cunta, üç yılda, emperyalizm ve bir avuç tekelin kendisine yüklediği görevleri “başarıyla” yerine getirerek, açık faşist bir nitelik kazandı; ekonomiyi ve devleti faşistleştirme yönünde önemli adımlar attı. 

Bu sayfada sunduğumuz üç yazı, Cunta'nın üç yılda izlediği yolu ve vardığı noktayı birbirini tamamlayan bir bütünlük içinde sergilemeyi amaçlıyor. 


Bir varmış, 


12 Eylül 1980'den 12 Eylül 1989'e... 


12 Eylül 1980'de silah zoruyla iktidarı gaspeden Evren Cunta'sı, 
darbeden üç yıl sonra misyonunu (görevini) yerine getirmekte önemli yollar almış bulunuyor. Türkiye'de geniş emekçi yığınların ve başta işçi sınıfının sınıfsal uyanış ve savaşımını engellemek, Türkiye halkının barış, bağımsızlık, demokrasi istem ve savaşımını susturmak, her türlü siyasal ve toplumsal muhalefetin önünü kesmek için iktidara gelen Cunta'nın üç yılının kaba bir muhasebesi, üç yılda 180 bin kişinin siyasal nedenlerle soruşturmaya uğradığını, halen 50 binden fazla kişinin (33 bin 
891 tutuklu, 7 bin 183 hükümlü) cunta zindanlarında bulunduğunu, 6 bine yakın ölüm cezası istendiğini, 180 kesinleşmiş (siyasal suçlardan) idamdan 25'inin infaz edildiğini, işkence ve çeşitli gerekçelerle Cunta'nın sorgusuz mahkemesiz öldürttüğü kişi sayısının 500'ü aştığını ortaya koyuyor. 

Bütün bunların amacı, tüm benzeri durum ve ülkelerde olduğu gibi, bir avuç tekelin devletle gitgide daha fazla içiçe geçerek ekonomiye tümüyle egemen olmalarını sağlamaktı. Bu, emperyalist finans kuruluşlarının, örneğin IMF'nin emir ve denetimi altında gerçekleşecekti. Buna bağlı bir diğer amaç, ABD emperyalizminin, sosyalizme, barış ve detanta karşı saldırıya geçtiği, NATO stratejilerinin bu yönde değiştiği, Ortadoğu'nun bir sıcak savaş bölgesi haline getirildiği 1980'ler dünya koşullarında, Türkiye'yi, saldırgan ABD emperyalizminin, savaşçı Reagan yönetiminin Ortadoğu kapılarındaki Jandarma karakolu ve saldırı üssü haline getirmekti. 


ir yokmuş... 


12 Eylül 1980'den 12 Eylül 1983'e... 12 


Üç yıl önce bir Anayasa vardı: Tüm gericilik güçlerinin saldırılarına hedef olan, bir kaç kez budanmış, kolu kanadı kopanlınış, ama yine de görece demokratik özünü koruyan 1961 Anayasası...Şimdi cunlnın Anayasası, yani faşizmin yasası var. Dünyada devlet güvenlik güçlerine “öldürme hakkı” veren tek Anayasa. “Anayasa” tanımının aksine, yurttaşların ve toplumun hak ve özgür-Miklerini korumayı değil sınırlamayı ve ortadan kaldırmayı hedef alan 7 Kasım 1982 
Anayasası, 


Üç yıl önce çeşitli siyasal partiler vardı. 
Kısıtlı burjuva demokrasisinde komünist partisi hariç parti kurmak, partiye üye olmak yasada belirtilen koşullar dışında de 


selimin aa sana tabi di mii 


rine rağmen, başta işçi sınıfı olmak Üzere demokrasi güçlerinin kararlı direnişleriyle engellenmiş olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, yetkileri ilk düşünülenden de çok arttırılmış olarak yeniden kuruldu. 

İşçi sınıfının ve tüm demokrasi güçlerinin düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki en büyük engel olan 141 ve 142. 
maddelerin cezaları iki katağırlaştırıldı. Çeşitli baslo ve yasaklarla düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün en küçük kırıntısı bile yok edildi. 


Kürt halkı bugün üç yıl öncesine oranla bile çok daha büyük ve keyfi baskılar, zu- 


ilm ve iskence altinda hülunuüvar Save. 


rekçelerle üniversitelerden çıkarıldı. Tüm emeklilik ve özgürlük hakları da ellerinden alındı. 


Üç yıl önce işten çıkarmalar ancak yargı kararı veya yasayla belirtilmiş ilgili kurulların kararıyla mümkünken, 600 kadar öğretim üyesi, 200 kadar kaymakam ve onbinlerce öğretmen ve memur Sıkıyönetim Komutanlıkları emriyle görevlerinden alındılar, 


Üç yıl öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, aralarında DİSK ve bağlı sendika eğen demokratik örgüt ve 

içılar bulu- 


kesimlerine kadar yayılan geniş muhalefet cephesi, daha üçüncü yılında Evren cuntasını olağanüstü Saner 


Cunta pek çok el aç yılda “Bir varmış bir yokmuş” yaptı. Bir tek şey hariç: Türkiye işçi sınıfı, Türkiye emekçi halkı, Türkiye demokrasi giçleri,..Kesin sonucu bunlar belirleyecek, 


12 Eylül'ün üçüncü | 
kitleler ve tekele 


mak yasada oclirllen koşullar dışında denetime ve yasağa tabi değildi. Şimdi cuntanın kurdurduğu “canla partileri” dışında burjuvazinin siyasal örgütleri dahi tümüyle yasaklanmış durumda. 


s.. 


Üç yıl önce belli kısıtlamalarla birlikte de 
olsa grev ve sendikalaşma hakkı vardı. 274 
ve 275 sayılı Sendikalar, Grev ve Toplu Sözleşme Yasaları kaldırıldı, yerine getirilen yasalarla özgür sendikalaşma bütünüyle engellenirken, grev elinde bir silah olmaktan çıkarıldı, Üç yıldan bu yana Türkiye işçi sınıfı grev hakkını hiç bir şekilde kullanamıyor. Sendikaların çalışmalar durdurulmuş bulunuyor. DİSK ve sendikaları, diğer kimi sınıf sendikalarıyla birlikte yok edildi. Yöneticileri idamla yargılanıyor. 


... 


Çeşitli kesimlerde çalışanların meslek örgütleri, dernekleri, dayanışma kuruluşları vardı. Başta yüzbinlerce üyeli TÖB-DER öğretmenler derneği olmak üzere tü- 

“mü kapatıldı, faaliyetleri durduruldu. Siyasal örgütlenme dışında mesleki ve demokratik amaçlı tüm örgütlenmeler yasaklandı. 


Görece sınırlamalara rağmen demokratik zorlamalarla kullanılabilen basın özgürlüğü tümüyle yok edildi. Üç yılda 286 irili ufaklı yayın kapatıldı. Türkiye'nin en büyük beş günlük gazetesinin beşi de çeşitli dönemler- de, çeşitli aralıklarla kapatıldı. Tüm basın sansür altında bulunuyor. Yeni çıkartılmaya çalışılan bu tüm basın kuruluşlarının şiddetli tepkisini çeken Basın Yasası, gazetelerin daha piyasaya çıkmadan toplatılması yetkisi dahil, yerel otoritelere her türlü engelleme yetkisini veriyor. 


Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak fiilen yasaklanmış durumda. Yeni çıkarılan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasıyla bu haklar kullanılmaz hale getirildi ve yerel otoritelere her türlü engelleme hakkı verildi, 


... 


Sıkıyönetim Kanunu ve Olağanüstü Hal Kanunu'yla, Sıkıyönetim Komutanlıkları"- na ve Olağanlstü Hal ilam durumunda yerel makamlara, kişi hak ve özgürlükleri üzerinde, yargısız, mahkeme kararsız sürgüne yollama, her türlü ev araması yapma, tüm kişisel ve örgütsel hak ve özgürlükleri keyfi biçimde yok etme yetkisi tanındı. 


Gerici güçlerin 10 yıldır sürekli taleple- 


ONC ÇOK Gana DUYUK Ve Keyli baskılar, ZUlüm ve işkence altında bulunuyor. Şovenizm olağanüstü yaygınlaştırıldı. Kürt bölgeleri işgal bölgelerine dönüştürüldü. 


500 milyon kadar işçi, üç yıl önce “işçi” 
haklarından yararlanıyorlardı. Üç yıl sonra ne bu haklar var, ne de bu işçiler, 00 binden fazla işçi bir kararnameyle memur sayıhverdi, 


s.. 


Grev yasasının kimi maddeleriyle, bazı 
işkollarına kesin grev yasağı getirilerek 1 
milyon işçi bir kalemde grev hakkından mahrum edildi. 


... 


Anayasa ve cunta yasalarının koyduğu s+- nırlama ve yasaklarla, çeşitli toplumsal kesimlerden 4 milyona yakın yurttaş, parti kurma ve siyasal çalışmalara katılma hakkından yoksun bırakıldı. 


Üç yıl öncesine kadar seçimle gelen belediye başkan ve kurulları ve muhtarların tümünün yerine, emekli astsubaylardan emekli albay ve generallere kadar çeşitli rütbelerden emekli askerler cunta tarafindan dtandı. Yerel yönetimlerin seçimle gelmesi ilkesi yok edildi. 


... 


YÖK yasasıyla, üniversite özerkliği yok edilirken, yüksek öğretim cuntanın bir kaç has adamının emrinde bir kışlaya dönüştürüldü, 600'e yakın bilim adamı siyasal ge- 


CUNTABAŞI EVREN 
12 Eylül öncesi faşist mihraklardan gelen 
terörü halka karşı bir şantaj olarak kullanıyor 


di e ağ as a İran e ge 


parti yöneticileri, yazarlar, sanatçılar bulanan yüzlerce kişi vatandaşlıktan çıkanldı; siyasal mülteci olmaya mahkum edildi. 


... 


Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, Üç yıl öncesine kadar iktidarlardan bağımsız özerk yapılarını korurlarken, her iki kurum da lağvedilerek faşist iktidar denetimine sokuldu. 


Üç yıl önce Türkiye'de, giderek bilinçlenen, ekonomik ve siyasal savaşıma giderek daha güçlü katılan bir işçi sınıfı vardı. Bu sınıf ezilmek, ekonomik ve siyasal savaşımı Yok edilmek istendi. Üç yıldır buna uğraşıldi. AMA TÜRKİYE İŞCİ: SINIFI yediği tüm darbelere, üç yıldan beri karşı karşıya bulunduğu ağır zulüm ve baskıya rağmen YA-ŞIYOR, SAVAŞA HAZIRLANIYOR. 


... 


Üç yıl önce Türkiye'de barış ve bağımsızlık özlemleriyle dolu, bu uğurda savaşan geniş toplum kesimleri, yığınların içinde kök salmaya başlayan bağımsızlık düşüncesi vardı. Üç yıl boyunca, Türkiye'de, barış ve bağımsızlık yargılandı; bunu istemek suç sayıldı. AMA TÜRKİYE HALKI BAĞIMSIZLIK VE BARIŞ İSTEMLERİ. 
Nİ UNUTMADI. BARIŞ VE BAĞIMSIZ LIK İÇİN YENİDEN DAHA BİRLİKLİ VE DAHA GÜÇLÜ SAVAŞMAYA HA-ZIRLANIYOR. 


Üç yıl önce Türkiye'de, hangi politik görüş ve kanaate yer alırsa alsın siyasal savaşım içinde, politize bir halk vardı. Cunta üç yılda halkı siyasal savaşımdan uzaklaşırmak için yalanın, propagandanın ve baskinin ber çeşidini denedi. AMA TÜRKİYE HALKI, CUNTA PARTİLERİ KARŞISIN-DAKİ TUTUMUYLA, SİYASET DIŞINA İTİLEMEYECEĞİNİ, CUNTANIN KUK-LA PARTİLERİNE KANMADIĞINI GÖS-TERDİ. O ŞİMDİ YENİ SİYASAL SAVA-ŞIMLARA HAZIRLANIYOR. 


Cunta, üç yıl boyunca faşistleşme süreci içinde Türkiye'yi sağır ve dilsizler ülkesi, işkenceler, darağaçları ve zindanlar ülkesi, emperyalizm, savaş güçleri ve bir avuç işbirlikçi tekel için dikensiz gül bahçesi yapmaya çabaladı. İlk bakışta kazandı-E başanlara, aldığı yola rağmen, iktidarı gasbedişinin üçüncü yılında karşısına dikilen ve Demirel'den burjuvazinin çeşitli 


Bu yazı “Antiimperlalistisches Informationsbulletin” Dergisi için hazırlanan uzun bir makaleden yazanın izni ile özetlenmiştir. 


12 Eylül 1980 darbesinin üçüncü yıldönümü yaklaşırken cuntanın başı Kenan Evren'in Nevşehir- de yaplığı konuşma darbenin sosyal ve ekonomik işleviyle İlgili en özlü açıklamalardan birini kapsıyordu. General Evren şöyle diyordu: “Bugün Uygulanan ekonomik ve sosyal politika hiç bir şah- sa maledilemez. Bu politika bizden önceki hükümet tarafından tesbit edilmiştir. Bilinmeyen bir politika da değildir. Dünyanın bir çok başka ülkesinde de uygulanmıştır. Yalnız karanın muvaffak olması için bazı sert tedbirlere ihtiyaç vardı. Biz bunları yerine getirdik.” 


Türkiye'de tekelci sermayenin planlarının uygulanmasında tek tek kişilerin ve kadroların oynadıkları rol, süreç içinde önemli göstermiştir. Bu durum, yani kişilerin ve kadrolann değişimi, yalnız tekelci sermayenin politik plandaki temsilcileri ve üst kademe hizmetkarları bakımından değil, doğrudan doğruya tekelci sermayedarlanın kendi iç güç dengeleri ve etkinlik sıralamaları bakımından da geçerlidir. Petrol üreticisi Arap ülkelerinde toplami 15 milyon dolara varan ihaleleri, ucuz işgücünün ve bu Ülke yöneticilerinin bir bölümüyle girişilen karanlık çıkar ortaklıklarının etkisiyle kazanan büyük inşaat müteahhitleri ve bunların holdingleri çok önemli bir güç durumuna gelmiştir. Aynı şekilde dışsatımın eşine ender rastlanan çeşitlilikte ve boyutlarda devlet teşvikleriyle desteklenmesinden yararlanan dışsatımcılar, dışsatıma yönelik üretim yapan büyük sanayiciler kısa sürede büyük sıçrama sağlamışlardır. Ekonomik krizin yoğunlaşmasıyla güç duruma düşen ya da iflas eden çok sayıda şirketi ele geçiren bu kesimler üç dört yıl içinde ağırlıklarını hızla arttırmışlardır. 


12 Eylül darbesi, iç sosyo-ekonomik dinamikler 
bakımından, geri ve dışa bağımlı Türkiye kapitalizminin bir yol ağzına gelip dayandığı koşullarda, çalışan kitlelerin çıkarlarını koruyup geliştiren demokratik bir alternatifin reddedilmesi ve bunalıma uluslararası ve yerli tekellerin çıkarları doğrultusunda bir çözüm aranmasının sonucudur. Ekonominin, esas olarak 1960'lann sonların- dan itibaren her yıl biraz daha derinleşerek gelişen bunalımı, 20 yılda toplamı yalnızca resmi girişimler olarak 13 milyon dolara ulaşan yurt dışından yollanan işçi dövizleri, tarımda üstüste iyi hasat yıllarının yaşanması ve 10 milyar dolara yn dış borç ve yardımlarla ertelenebilmişr. 


650 bin kişi lle, NATO'nun” B 
kalabalık ordusunun b zeyinde girişilen askeri 

332 milyon olan askeri ha an 
krize rağmen yüzde 107 
754 milyon liraya Çıkartıl T 
nü büsbütün tüketmiştir. 12 Eyi 


En ağır saldırı işçi”si, 


İlerici sendikaların ti kalanların grev ve toplu"şö4 müyle ortadan kaldırılması, bi 


ra 1963'deki düzeyinin 
Büyük kapitalistlerin, sendikal 


sözleşme yasaları hakkındatg şitli raporlarında belirttikleri ble] la Danışma Meclisi tai dar bile değiştirilmeden kanum ka tirilmektedir. Sendikal ve y: yoksun olan işçiler, çıkl lışabilecek nüfusun yüzde milyon kişinin işsiz olduğu" 

yıl daha da artacağının ağık koşullarda boyun eğmek = i 


alternatifieriyle karşı ka 


İşçi kitlelerinin durumu öte! 
kımından da aynen gi sendikalaşmalan yasakları besi sonrasında dayanış 


yılı sonunda 1972'deki dü müş bulunmaktadır. Çoğ 


va 


z4 mi e. 
görev yeri politik nedenlerle'de 


Son yıllarda olağanüstü iyi i masına rağmen, büyük halding! 
Ürünlerini dış pazarlara 


“hipleri dışında, kırsal kesin 


bir düşme vardır. Hükü 4 
saptanan tarımsal ürün tal yıldır genel enflasyon orn muştur. Son iki yılda, tarımı larında gerçekleşen yüzde fi 


Herşey “en büyük”ler için 


© Ekonomik temelde de ABD em- 
, © peryalizmine bağımlılık birinci plana yükseltildi 


| O Cunlanın uyguladığı ekonomi politikası 

' ile ekonominin yapısında, örgütlenme biçiminde, dış ekonomik ilişkilerde, serma- 

, ye birikim tarzı ve sermayenin yapısında, giderek cuntanın dayandığı sınıfsal güçleri dé, gericilik bazında köklü değişmeler ortâya çıktı. Bu değişiklikler, genel hatlariyls şu ana noktalarda toplanabilir: 


© Ulusalekonominin emperyalizme bağımlılığı, heranlamdaarttı; yeni-sömürgeciliğin bütün araçları eskiye oranla çok da ha etkinlik kazandı. 
© Türkiye ekonomik ilişkilerindt ABD'ye yöneldi ve ekonomik bazda d: ABD emperyalizmine bağımlılık birine plana çıktı. 
© Ulusal ekonominin militaristleşti rilmesi ve silahlanma harcamalarında bü yük urmanmalar oldu; bu doğrultuda çol Jehlikeli ve ciddi yeni adımlar atıldı. 
© Tekelleşme, sanayi sermayesiyle ban kâ sermayesinin birleşmesi ve bu serma ye biçiminin devletin ekonomik-politik gücü ve emperyalist tekellerle içiçe geçme kaynaşma süreçlerinde, çok önemli gelişmeler oldu. 
M OYAK ve Ordu Vakan en büyük sermaye gruplarından birisi haline geldi Bu kuruluşlar eliyle, “militarist klik” yal hizca ekonominin birçok alanına urman 


l yılında emekçi 


į sermaye 


makla kalmadi; aynı zamanda, silah endüstrisine de elattı. Yine “militarist klik? 
in çokuluslu emperyalist tekeller, yerli büyük banka-sanayi sermayesi ve devletin ekonomik kuruluşlarıyla içiçe geçmesi, kaynaşması önemli boyutlara ulaştı, 

© Cunta'nın dayandığı iç ve dış güçlerin tabanındaki daralmaya paralel olarak, 


Kelepir firma kapatma şampiyonu Okumuş Holding'in sahibi Mehmet Okumuş, 12 Eylül- den sonra 30 büyük şirketi ele geçirmesinin ekonomiyi nasıl etkilediğini soran basın mensuplarına, “el değiştirmeler ekonomiyi ferahlattı” diye yanıt verdi 


1983 yılı başlarından itibaren ekonomi 
politikalarında da değişmeler ortaya çıktı. 
Bir yandan, dışarıda ekonomide ABD'ye yönelme girişimleri çok daha güçlü bir hale gelirken; içerdeki tekelci sermayenin en 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ele geçirmeleri ve banka ve holdinglerin kredi ilişkisi içinde oldukları zor durumda kalan her türlü şirketi satın almaları toplulaşmada başlıca yöntemler olmuştur. Ayrıca, her türlü fiyat anlaşması ve kartelleşme alabildiğine yaygınlaşmıştır. 


Ekonomik krizin derinliği, en buyok holdingin 


gerici, en bağımlı ve en asalak kesimlerinin çıkarlarına hizmet eden bir ekonomi politikası uygulanmaya başlandı. 


Bağımlılık artıyor 

Cunta'nın ekonomi politikası, bir yandan ulusal ekonominin emperyalizme ba-Zımlılığını artırdı, yeni-sömürgeciliğin bütün araçlarına eskiye oranla çok daha etkinlik kazandırdı; öte yandan, Türkiye ekonomik ilişkilerinde ABD'ye yöneldi ve ekonomik bazda da ABD emperyalizmine bağımlılık birinci plana çıktı. 

Sözgelimi, Türk parası tümüyle ABD Doları'na bağlandı. Sürekli devalüasyonlarla, TU'nın değeri yük oranlarda düşürüldü. 1980'de bir dolar alabilmek için 
45 TL yetiyordu. Bugün, bir ABD Doları 
alabilmek için, 240 lira gerekiyor. 

Bu uygulama, iki anlamda emperyalist soygun ve sömürüyü artırdı, Birinci olarak, TL'nin değerinin Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görülmemiş boyutlarda düşürülmesi, aynı oranda Türkiye'- nin dışsaım mallarının da pahalılaştırıl masina neden oldu. Sonuçta, Cunla'dan önce yılda yaklaşık 2 milyar dolar olan dış ticaret sömürüsü, 4 milyar doların üstüne tırmandı. Sözgelimi, 1981 ve 1982 yıllarında bu yolla Türkiye'den alıp götürülen emperyalist sömürünün miktarı 8 milyar 
687 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

İkinci olarak, Cunta'dan bu yana TLnindeğerinin yaklaşık beş katdüşürülmesi Türkiye'nin dış borçlarının aynı oranda 
artmasına neden oldu. Türkiye'nin 1980 


ül 1980'den 12 Eylül 1983'e... 12 Eylül 1980'den 12 Eylül 1983'e... 12 Eylül 1980'den 12 Eylül 1983'e... 


Cunta ekonomisinin özü: 


yılında yaklaşık 20 milyar dolar dış borcu vardı ve bu miktar, Türk parası olarak 
900 milyar lira ediyordu. Bugün ise, Türkiye'nin 20 milyar dolarlık dış borcu Türk parası cinsinden 4 trilyon 800 milyar lira ediyor. Daha açığı, Türkiye'nin dış borçları son üç yılda beş kattan fazla artmış bulunuyor. 

Ayrıca, Cunta'dan sonra yeni sömürgeciliğin en etkin araçlarından birisi olan dış borçlanma önemli miktarlara ulaştı. 
Son üç yılda, Cunta 7 milyar 239 milyon doları taze para ve 4 milyar 700 milyon doları da borç ertelemesi olmak üzere toplam 11 milyar 939 milyon dolar dış borç aldı. Cunta'nın aldığı 7 milyar 239 milyon dolarlık dış borcun 6 milyar 800 milyon dolarlık bölümü, ABD kaynaklı kuruluşlardan alındı. 

Böylece, Cunta'dan önce Türkiye'nin yılda 700-800 milyon dolar olan dış borçlanması, 4 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, Cunta'nın işbaşına gelmesinden önce, Türkiye'nin yıllık dış borç anapara ve faiz ödemeleri 450 milyon dolar dolayında 
iken, Cunta'dan sonra bu miktar yılda 3 
milyar dolari aştı. 

Dahası, ulusal ekonominin daha da bagımlı kılınması açısından iki önemli olay daha gerçekleştirildi. Birincisi, Cunta'nın üç yıllık döneminde Türkiye'ye giren yabanci sermaye miktarı, 1954-1980 dönemini kapsayan 26 yılda gelen sermayenin üç katına ulaştı. İkinci olarak, ABD bankaları Türkiye'de üslenmeye başladı. Sözgelimi, cuntadan önce Türkiye'de temsilcilikler dışında üç-yabanci banka şubesi vardı. Cunta'dan sonra, 7'si ABD patentli olmak üzere 10 yabancı banka Türkiye'de şube açtı 


Ekonomi mititaristleştiriliyor 1970'li yılların başına yıllık 1,3 milyar 


„dolar, olan Türkiye askeri harcamaları, 


Cunta'yla birlikte yılda 3 milyar doların üstüne urmandırıldı. 


sayt > 13 


12 Eylül 


yüzde 41'ini kontrol etmektedir. 

Yine Cunta döneminde, 15 en büyük holding, 200 dolayındaki büyük şirketi ve özel bankaların tümünü ele geçirdi. Sözgelimi, üç yıllık dönemde, Kozanoğlu-Çavuşoğlu, Okumuş Holding ve Enka Holding üçlüsünün ele geçirdiği şirket sayısı 62'yi buldu. 

Büyük holdinglerözel bankaların tümünü ele geçirerek, sanayi sermayesiyle banka sermayesinin į geçmesi, kaynaşma» sı doğrultusunda büyük yol alırken; devlet bankaları ve işletmeleriyle içli-dişli ortaklıķlara giriştiler. Sözgelimi, devletin üç büyük bankası olan Ziraat, Vakıflar ve Anadolu Bankası, başta Koç, Çukurova ve Sabanci Holding olmak üzere, büyük hot- 


Çukurova Holding'in patronu Mehmet Karamehmet, cuntanın “yürü ya kulum” dediklerinden | dinglerin pek çok işletmesinin ortağı durumundadır. Aynı şekilde, devlete ait pek çok işletme, büyük holdinglerle karşılıklı ortaklık ilişkilerine sokularak, devletin ekonomik gücüyle tekellerin gücünün kaynaşması yolunda da, önemli adımlar atıldı. 

Ayrica, Cunta döneminde OYAK ve Ordu Vakıfları, en büyük sermaye gruplarından birisi haline geldi. Bu kuruluşlar eliyle “militarist klik” yalnızca ekonominin bir çok alanına tırmanmakla kalmadı; aynı za- 


manda, silah endüstrisine de elattı. Yine 


“militarist klik”in çokuluslu emperyalist tekeller, yerli büyük banka-sanayi sermayesi ve devletin ekonomik kuruluşlarıyla içiçe geçmesi, kaynaşması önemli boyutlara ulaştı. 

Her şey “en bttyük”ler için 

1983 yılı başlarından itibaren, Cunta'- 
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gelirlside- artış bir yana- yanya yakın bir düşmeyi ifade etmektedir. 


Küçük esnaf ve zanaatkarlar arasında iflas edenlerin oranında büyük bir artış vardır. Bir örnek olarak, yalnız Ankara şehrinde 1981-1982'de 
2748 bakkalın iflas ettiğini belirtmek yeter. Son 
üç dört.yılda, işletme sermayesi ihtiyaçlarının, hammadde, aramal fiyatlarının bir kaç kat artmiş olmasına karşı, kredi imkanlarının daralması ve koşullarının ağırlaşması iflasların en başta gelen nedenidir. 


Emekçi kitlelere yüklenen tüm bu maliyetler, uluslararası tekellerin sömürülerini daha da yoğunlaştırmaları, 100 civannda büyük sermaye grubunun kontrol ağlarını ekonominin tüm kan damarlarına yayarak en kısa sürede en büyük birikime ulaşmaları içindir. Yapılan bir araştırma, büyük sermayenin yapım sanaylinin 97 alt sektöründen 40'ında kesin, 45'inde önemli bir kontrola sahip olduğunu; yaygın olarak kullanılan 251 sanayi ürününden 93'ünde, en büyük üç firmanın toplam üretimin yüzde 100'ünü, 87'sinde en büyük üç firmanın toplam üretimin yüzde 75.99'unu, 56'sında en büyük üç firmanın toplam üretimin yüzde 50.74'ünü ve ancak 
15 maddede, üretimin yarısından azını ürettiğini ortaya koymaktadır. Büyük firmalar, holdingler çevresinde örgütlenmiş ve ülkenin Batı yarısında ve özellikle İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde toplanmıştır ve yabancı sermayenin en yakın ortakları, bu tekelci sermaye gruplarıdır. 


Türkiye sanayiinde yoğunlaşmayla ilgili hesaplamalar, sanayide büyük firmaların kontrol gücünün ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden de büyük olduğunu göstermektedir. Belli başlı büyük bankalar, holdingler tarafından kontrol edilmektedir. Tüm teşvik sistemi, büyük sermayenin tekelci gücünü daha da geliştirmesine yardımcı olacak biçimde düzenlenmiştir. 


Son üç yılda, yalnız sanayii ve bankacılık alanında değil, aynı zamanda ticaret, inşaat, ulaştırma ve madencilik alanlarında da, yoğunlaşma, toplulaşma ve tekelleşme eğilimi 1970'den 1980'e kadar 10 yıl boyunca katedilenden daha büyük bir mesafe almıştır. Gazete sayfalarını satılık tabrika İlanlarının doldurduğu, orta ve hatta kimi büyük sermayedarların yeni ortaklar aradıkları bu dönemde, sayısı binlere varan firma el değiştirmiştir. Büyük ticaret şirketlerinin, orta ve küçük sanayi şirketlerini ele geçirmesi, büyük sanayi şirketlerinin karlı yan sanayi şirketlerini yutmalan, dış ülkelerde müteahhitlik yapan sermaye gruplarının İlişkili sanayi ve ticaret şirketlerini 


Ekono krizin derinliği, en büyük holdinglerin ve onlara bağlı firmaların kar oranlarının düşmesine değil, yol açmış, bu holdingierden ilk ikisi ve bankalardan ilk üçü kimi Amerikan ve Avrupa dergileri tarafından her yil yayınlanan dünyanın en büyük finans ve bankaları arasında yer almışlardır. Hem de karlılık ve büyüme hızı bakımından ön sıralarda olarak. 


ekg erer a isik imar Mi satımda maliyetten düşük 

devlet rıyla, dış ticaret eml in 
1973 : 100 olmak üzere 1979'da 74.8'den 1982 
sonunda 47.8'e düşürülmesi (böylece üç yılda, bu yüzden 13 milyar dolar kayba uğranması) pahasına, satılması mümkün ne varsa ülke dışı na satılmıştır. Bu uğurda, paranın dış değerini 1979'da bir dolar 37.70 TL'den 1983 ortalarında 
1 ABD doları 220 TL'e düşüren bir kambiyo 
politikası izlenmiştir. 


Geçinme endeksinin 1963'de 100'den 1979'da 1097'ye ve son üç yılda 6400'e çıktığı, emekçi kitlelerin bunun yükü altında ezildiği koşullarda, kar oranları her yıl bir öncekini aşmıştır. 


Yine de istenileni sağlayamadılar 


Tüm bu kaynaklar, cuntanın faşist disiplini altında gerçekleştirilen tüm bu soygun, çeşitli batıl devlet adamlarının her fırsatta verdikleri demeçlerle örnek ülke olarak tanımladıkları Türkiye'de ekonominin temel göstergelerinde, göz boyayrcı ortalamalarda köklü bir iyileşme sağlayamamıştır. 1983'ün ilk yarısında enflasyon oranı en çarpıtılmış resmi endekslerde bile yüzde 30 ciyarında seyretmektedir. 1981'de, eski çok düşük düzeyinden yukarı doğru önemli bir sıçrama gösteren dışsatım, stokların erimesi, hayali ihracatin Türk lirasının resmi kuru ile piyasa kuru arasındaki farkın yeniden büyümesiyle görece 


makta, bir direnç yöntemi olarak zorbalığın ömrünü ve etkinliğini azaltmaktadır. 


U ã 3D ga va dolari üstüne üurmandiırıldı. 

Ayrıca, Cunta ekonominin militaristlegtirilmesi ve askeri harcamaların tirmandirılması yolunda, ABD ile birlikte çok daha tehlikeli yeni adımlar atmaya başladı. Birinci olarak, karar aşamasına gelen “ordunun modemleştirilmesi” ve “Tusaş'ın uçak yapımı” projeleri için, önümüzdeki on yıl içinde 22 milyar dolarlık askeri harcama öngörülüyor. Faizleriyle birlikte düşünüldüğünde, önümüzdeki on yılda 22 milyarhk anapara 40 milyar dolara yükselecek ve böylece Türkiye'nin askeri harcamaları yılda 4 milyar dolar artırılmış olacak. 

İkinci olarak, OYAK ve Ordu Vakıfları, Türkiye'nin tek silah üreticisi ve bir devlet kuruluşu olan Makina Kimya Endüstrisi (MKE) ile ortaklıklara girişti ve savaş araçları üretimine yeni halkalar eklendi. 


Devletle içiçe geçiş 

12 Eylül devirmesinden sonra, silah zoruyla sömürünün yoğunlaşması ve pek çok büyük şirketin “en büyük”ler tarafından ele geçirilmesi, tekelleşmenin çok büyük boyutlara ulaşması sonucunu doğurdu. 
Nitekim, 1983 yılında yapılan araştırmalara göre, Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 88'i tekellerin kontrolünde bulunmaktadır. Aynca, Türkiye'de üreti- 


Vehbi Koç, tatilini neden Avrupa'da değil de, 

Erdek'te geçirdiğini soran bir gazeteciye, “Av 

rupa'da zenginler tatil yapar. Ben zengin de-Silim. Benim gibilerin yeri burasıdır” dedi 


len önemli 29 temel maddenin 76 büyük işletmenin tekelinde olduğu ve bu işletmelerin tamamına yakınının da 15 dolayındaki holdinge ait bulunduğu belirlendi, Dahası, 1982 yılı verilerine göre, Türkiye'nin en büyük elli işletmesinin 16'si Koç 
ve Sabancı Holding'e ait bulunuyor. Bu 16 
işletme, 1982 yılında gerçekleştirdikleri 
248 milyar liralık üretimle, Türkiye'nin 
elli büyük işletmesinin toplam üretiminin 


1983 yılı başlarından itibaren, Cunla'- 
nın ekonomi politikasında bazı önemli değişiklikler ortaya çıkmaya başladı; işbirlikçi tekelci sermayenin en gerici, en bagımlı ve en asalak kesimlerinin çıkarlarına hizmet eden bir politika gündeme geldi. 

Birinci olarak, de#let esnaf ve zanaatkarların, banka sahibi olmayan sanayicilerin köylü işletmelerinin kredilerini ya tümden ortadan kaldırırken; ya da, büyük sınırla malar getirirken, devletin bütün kredi ólanakları banka sahibi büyük holdingler için seferber edildi. Sözgelimi, 1982 yılı sonun» da, 578 milyar lira olan kamu kesimi kredileri, 1983 yılı Nisan ayı sonunda 568 
milyar liraya indirildi. Aynı dönemde, tarım kesimi kredileri 43 milyar liradan $ milyar liraya düşürüldü. 

Kamu kesimi ve tarım kredilerindeki gerilemeye karşılık, 1982 yılı sonunda 290 
milyar lira olan banka kesimi kredileri 
34 milyar lira artırılarak, 1983 yılı Nisan 
ayı sonunda 324 milyar liraya yükseltildi. 
Dahasi var. 17 Haziran-8 Temmuz tarihlerini kapsayan yirmi gün içinde, büyük holding bankalarına Merkez Bankası tarafından 76 milyar 700 milyon liralık yeni kredi açıldı. 

Ayrıca, Sınai Kalkınma Bankası tarafından 74 büyük sanayi kuruluşuna açılan 21 
milyar 14 milyon liralık kredinin, 6 mik 
yar 807 milyon lirasını Koç Holding, 2 
milyar 142 milyon lirasını Çukurova Holding ve 2'milyar 138 milyon lirasını da 


` Sabancı Holding kullandı. 


Bunların yanısıra, Cunta bir kararname ile KİT'lerin statüsünü değiştirdi ve böylece, bu kuruluşların en büyük holdinglerin kontrolüne geçmesinin yasal kılıfı hazırlanmış oldu. Nitekim, yeni düzenlemeye göre, mülkiyetinin tamamı ya da yansın- dan çoğu devlete ait olan KİT'ler özel sektöre devredilebilecek. 

Üçüncü olarak, yeni hazırlanan bir yasa tasarısıyla, İş Bankası'yla birlikte ekonominin her alanına kök salmış 71 büyük işletme, devletin desteğinde ve onunla kaynaşarak en büyük tekellerin kontrolüne geçmiş olacak. 

Dördüncü olarak büyüklerin kendi aralarındaki kapışmada, Cunta banka sahibi en büyük holdingler yanında kesin tavır almaya başladı. Sözgelimi Transtürk Holdingin Koç, Sabamcı ve Çukurova Holding'le çatışmasında Cunta üç büyükten yana kesin tavir aldı, Son bir örnek, yıllardır “sigara sanayii” koluna sokulmayan özel kesime Cunta nihayet “yeşil ışık” yak- u. Şimdi, Sabancı “Marlboro” ve Koç Holding'de, “Rothmans” sigaralarının üretimine başlamanın hazırlığını yapıyorlar. 


Sayfa 14 


| OKUYUCU Postası HA E 


Bu ne iştir? 


Fransa'dan M. Demirel, Fransa'da çalışmakta olan Malatyalı bir işçinin Afganistan'dan getirtilip Türkiye'ye yerleştirilen göçmenler konusunda anlatlıklanni onun ağzından gazetemize göndermiş: 

Biz Malatya'nın merkez köylerinaeniz, Malatya'mızın çevresi su dolu ama bir çok köyünde hatta merkez mahallelerin çoğunda bile su yok. Ne sultanlık vaktinde ne de ondan sonraki devlet ve hükümetler şehre su getirmemişler. Su getirmediler ama Afganistan'dan insanlar getirdiler. Adlarını da öz türkler koymuşlar, Türkiye'de doğup büyümedikleri halde. 

Afganistan'dan getirilenlerden bir 

Kısmını bizim köyle Boztepe arasına yerleştirdiler, afet evlerine. Ya afetzedeler ne yapıyor? Onlar yıllardır ortalarda sürünüyorlar. Bu Afganlılara milyarlarca lira harcamışlar. Yollarını sağbk ocaklarını yaptılar. 
* Afgan mültecisinin şimdi adam başi- na 4000 lira maaşı ve her ailenin donatılmış bir evi ve her evin de bedava suyu, elektriği var. Işittiğime göre bir o kadar Afgan göçmeninin Hakkari ve Diyarbakır illerinde şimdi daha geniş topraklar üzerinde evleri ve otlakları var. 


Daha önce de Yugoslavya'dan ve Bulgarya'dan getirdiler. Bizim köyün aşağısına yerleştirdiler. “Yeni Köy” adı- 


ni verdiler. Köylerimizin otlaklarını, hazi- 


nenin en kıymetli topraklarını verdiler. 
Ev, ziraat aletleri ve kredi verdiler. 


Metin Toker'in 


sırası 


Kimileri Metin Toker hakkında sikiyönetimin soruşturma açmasına şaşıyorlar, Çünkü Bay Toker 12 Eylül'den sonra sürekli Cunta'nın yanında yer almış bir kişi. Şimdi Cunta'nın onu bile izlemesi şaşılacak şey. Ama bizce bunda şaşılacak bir şey yok. Hitler faşizmi döneminde bir papazın “ söylediği gibi: Önce Yahudileri götürdüler. 
Sonra Komünistleri, Sosyalistleri, Sosyal Demokratları. En sonunda da beni götürdüler.” 

Bu iş böyledir işte. Götürüldüğünde şaşıracağımız kişi çok. Herkesin bir sırası var. Boşuna söylememişler “Parasıyla değil sırasıyla!” 


Adinin açıklanmasını istemeyen bir okur/Giresun 


Ekmek parası 


Türkiye'deki bunalımın ağırlığına, işsizliğe, açlığa inanmayanlardan bir Maraşlı arkadaş bu yıl izinde başından geçen bir olayı aktararak şöyle dedi: 

- Birkaç arkadaştan duymuş fakat inanmamıştım. Bizim Maraş'ta gençler ufak tefek yaralanmaları göze alarak kendilerini Alman plakalı arabaların önüne atıyorlar. Para koparmak için... 
Başıma iki sefer geldi. 

Türkiye'de bu yönetim devam ettiği müddetçe Maraş gençliğinin ekmek parası için önümüzdeki yıllarda çok daha ilginç yöntemler bulduğunu göreceğiz. 
Meraşlı arkadaşa bunları söylediğimde o da bu düşünceme katıldı. 
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Bizden olanlar arkaya mı? 


Türkiye Postası'nın 11. sayısında “Okuyucu Postası” sayfasına “Nazım Herkesin Yüreğinde” başlığıyla Brüksel'den yazan Bekdaş kardaşımın elleri dert görmesin. Yazıda sözü edilen 8. sayıdaki "1. mektup” beni de epeyi dertlendirmişti. O zaman hemen birşeyler yazmıştım. 
Yazıyı gazeteye göndermeden önce yeniden okudum. Ne yalan söyleyeyim öfkeli bir havası vardı. Bu yüzden vazgeçtim. Şimdi daha sakin olarak yeniden birşeyler yazma- ya çalıştım. 


Sözkonusu mektupta “Oturma hakkı için ne yapmalıyız, o sorunu baş sayfada... Büyük şair Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümüyle ilgili resim ve haber gazetenin iç sayfalarında yer alabilirdi" deniyor. Yani kafasıyla ve yüreğiyle işçi sınıfından, bizden olanlar arkaya anlayışı gibi bir şey. Üstelik bu “yığın politikası” anlayışına oturtulmaya çalışılıyor. 

Hemen belirteyim ki, Idstein arkadaşların bu yazıyı son derece iyi niyetle yazdıklarına kuşkum yoktur, Bence iyi niyet yetmediği gibi, söylenenlerin yığın politikasıyla hiç mi hiç ilgisi yoktur. Sorun yığın anlayışını yanlış değerlendirmek ve Nazım'ı yeterince tanimamaktır. 


Nazım'ı ve daha geniş olarak sinıf bilimini öğrenmek demek, yığın çalışmasını bilmek demektir. Ve dahi yığın içerisinde örgütlenmeyi becermek demektir. 

Biz Türkiyeliler Nazım'dan ötürü dünyanın en şanslı insanlarındanız, böylesi bir deryaya sahip olduğumuz için. O'nu burjuvazi bir türlü öldüremedi, öldüremeyecek... Onun en karşıtlan dahi ta 1929'larda O'nun önünde diz çöktü. Peyami Safa gibi, Nazım ve Nazım gibi düşünenlerin yeminli * düşmanı, “Türk edebiyatında inkilap... Halk dilinin güzelleşmesi, tekamülü, hari- ka...” demek zorunda kaldı Nazım için. 

Bugün faşizm koşullarında 1982 
basımlı bir kitapta (Türk Dilinde 25 
Ünlü Eser, Varlık Yayınları) Nazım'ı başa almak zorunda kalıyorlar. 

Tüm bunlara rağmen biz kalkip Nazım'ı halktan gizlemeye çalıştığımizda yapılan yığın çalışması değil, olsa olsa yığından soyutlanmamizdır. En çok acısını çektiğimiz şey neyi, ne zaman, nasıl, nerede koyacağımızı bilememektir. Yani Brecht'in dediği gibi, “anladık İyi adamsın ama neden iyi/anladık dediğin dedik ama dediğin ne?/esir- gemezsin gözünü budaktan/ama ki- 


me karşı?...” 

Türkiye Postası'na gözümüz, kulağımız, sesimiz diye sahip çıkan binlerce ilerici, onu geliştirmek, güçlendirmek, abone sayısını habire arırmak, elden satışları en geniş ala- na yaymak durumundadir. Ve en önemlisi onu yazıyla, haberle, resimlerie beslemek... Fakat tümü bu değil, Bir. de onu titizlikle incelemek, işçi kafası, işçi gözüyle eleştirmek gerekir. Bunları bir bütün olarak yaptığımızda ancak tam bir iş yapmış sayılırız. 

Bizler, tüm demokrasi güçleri, Türkiye ve Kürdistan'ın yiğit evlatları, işçi sınıfının yolunda, dünya barış güçleriyle birlikte, güzel ülkemizi açlıklarla, işkencelerle, zindanlarla yaşanmaz hale getiren ve en tehlikelisi ABD emperyalizminin uşaklığını yaparak o Ortadoğu'nun göbeğinde dünya barışını tehdit eden faşist diktatörlüğe karşı Avrupa'dan sesimizi birlikte yükselteceğiz. Nazım'ın dediği gibi, Hayinlik onların tiynetindedir... Isimleri isimlerimize benzer, dilleri dillerimize/ fakat mantarın ağaçta/at sineğinin atla ilgisi neyse/onlar da o kadar bizden/bu memlekettendir...” 

Eninde sonunda yenecek olan biziz... 

Heval 


Gidilse gidilse 


cehenneme gidilir 


Tübingen'de bir cemiyetteyim. Genellikle sosyal-demokrat ve AP'li kesimin geldiği bir yer burasi Gazele okurken diğerleri kendi aralarında izin izlenimlerini anlatıyorlardı. Hepsi sınır- dan başlayarak problemlerini dile getiriyordu. w 


O da yetmiyormuş gibi, tütün, mensucat, demir yollarında en iyi işlere yerleştirdiler. 


bir okur/Köln 


Bir eksiklik 


11. sayıda ben bir eksiklik hissettim. Cunta'yı neden faşist olarak nitelendirdi Türkiye Postası? Bunu belirten hiç bir yazara rastlayamadım. 

Gazetemizde Türkiye'deki adım adım 


Sorun bakalım bizim neyimiz var? 
Babam, büyük babam ve onların babaları aynı köyden doğmuşuz. Hepsi vatan için askerlik yapmış. Kimi 8 yıl, kimi dört yıl. Ben de 2,5 yıl askerlik 


yaptım. Devlete vergi verdik, bekçilik Orta 


lı birisi televizyon program- 


e ee ii a ve Siiri dere a-h yaptım. Devlete vergi verdik, çil ettik, bağışlarda bulunduk. 6 baş iki göz kerpiç evde atımızla ineğimizle birlik oturduk. Yer sallandı, çatlayan toprak evin duvarlarını yine çamur sıvayla kapattık. işte öyle yaşadık, hâlen yakınlarımız öyle yaşıyorlar. 


Afganistan'dan getirilmiş adına Türk konulmuş insanlara hiç bir emek çekmeden su var, ev hazır, elektrik var, doktor ve ilaç var. Hepsi bedeva. Bu ne iştir? Sülalesi canını vermiş insanlar bir iş veya su, yol istese, devlet kapısına varsa, hemen ona ya anarşist ya da komünist gözüyle bakarlar. 
Belki de içeri tıkarlar. 


Afgan'dan, Bulgar'dan, Yugoslavya'- dan getirilen insanlara karşı değiliz. 
Ama bunların getirilişinin arkasında bir gizlilik, bir plan, bir bit yeniği var. İş- te bu getirilişlerin altındaki oyunlara karşıyız. Bize çoğa mal oluyor. 

Bu konuyu, aydınlar da işlemiyor. 
işleseler de bizim anladığımız dilden değil. Bu ne iştir bilemiyorum. 


lek diren JETO TOOGE 
Gazetemizde Türkiye'deki adım adım gericileşmeyi, faşizme doğru cuntanın yol alışını, devlet tekelci kapitalizme geçişi, dış politikada ABD'ye (en gerici emperyalist çevrelere) daha siki bağlanmaya dair yazılar çıktı, Buna diyeceğim yoktur. Ama bir sayıda birden bire cuntanın bilimsel açıdan değerlendirmesini yapmadan yazarlarımızın cuntanın ismini faşist olarak koyması bence bir eksikliktir. 
bir okur/Hannover 


Acı mı acı 


Gazetemizin 11. sayısı acıyı, umudu, sevinci, direnci ve gözyaşını da birlikte taşıdı bana. Bu sonuncu belki yalnızca bana özgüdür, bilemiyorum. liticaci kampında pek çok şeyden soyutlanmış gibi yaşayıp da, Cunta zindanında ölümü hiçleyip, insan onurunu yüceltenler için bir şey yapamamanın kahrından belki. Hele “Tirmıkçı” dostumuzun yazısı... “Acı mi acı,” 

Cengiz Doğu/Neuburg 
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Kirchheim ve çevresinin pazar yeri olan Mark Platz'da kurulan Türkiye Postası standında, Göppingen'li ve Kirchheim'lı ilericiler olarak Türkiyeli İlericilere gazetemizi tanıtıyoruz. Gerek Türkiyeli, gerekse diğer ulusların insanlarına hem çay Ikram ediyor, hem de ayak üzeri çeşitli konularda sohbet ediyoruz. 

Çeşitli nedenlerden dolayı ülkemiz insanlarının ilerici ve devrimcilere olan çekingenliği Türkiye Postası aracılığıyla sıcak İlişkilere dönüşüyor. 


Kemal Çelik/Kirchheim u.Teck 


İğrenç ve sahtekar 


Biz de bir çok Türkiyeli yurttaşımız gibi iznimizi geçirmeye memlekete gittik. Kapıkule'den sonra yol boyunca (sanınm Edirne'ye kadar) sağlı sollu 


“Çöp tenekeleri dizmişler. Bilmem hangi 


dışı kalaylı, içi vayvaylının aklıysa, amaçları Avrupalıya karşı sözümona temiz görünmek. Doğrudur, çöp tenekeleri- nin ne işe yaradığını herkes biliyor. 
Yalnız bilinmeyen şey, bu tenekelere çöplerin nasıl atılacağıdır. Çünkü her çöp tenekesinin yanıbaşında bir “durma yasağı” şildi boy gösteriyor. Çöp tenekelerini dizdiren akıl, Kapıkule-Edirne arasına k yeri de yapmayı düşünememiş. elik bir de çöp at- 


mak için durmaya kalkarsan, basiyorlar 1500 liradan eksik olmayan cezayı. 
Polisler parsellemişler Kapikule ile Edirne arasını. Keyfi ceza yazmakta adeta yarışıyorlar. 

Ikincisi de yine paşaların emriyle olsa gerek, E-5 karayolu boyunca binalarin yola dönük duvarları beyaza boyanmış. Tabii iş emirle yaptırıldığından kimisi güzel, beyaz boyayla boyanmış, kimisi de kireçle. Bu boyama işi, eski ama güzel görünümlü binaların görünüşlerini cunta başlarının suratı gibi iğrenç ve sahtekar yapmış. 

bir okur/F. Almanya 


BEDELLİ ASKERLİĞİN İÇYÜZÜ 


Askerlik Çağındaki Gençlerin Mutlaka Okuması Gereken Kitap 


Yazan: SABAHATTİN GENÇ 


128 sayfa 10 DM 


10'dan fazla siparişlerde %25 indirim yapılır. 
Ödemeli olarak adresinize gönderilir.” 


ORTADOĞU KİTABEVİ Brandenburgersir.22 

4200 Oberhausen 11 BR.D 
Tel: 0208/661743 


Orta yaşlı birisi televizyon programlarından şikayetçi: 

> Sanki vergisini kendileri veriyormuş gibi zaten üç saatlik yayın yapan televizyonu ya Evren'e ya da Türkiye'nin bilmem neresinde yapılan askeri bir törenle işgal ediyorlar". 

Atatürkçü vatandaşın şikayeti de şöyle: 

— Be kardeşim Atatürk'ün ömrü boyunca gezmediği Türkiye'yi Evren 3 yi- da neredeyse 2 defa dolaşacak. 

Sınırdaki memurların rüşvet ve dolandırıcılıkları herkesin şikayet ettiği konu, 

— Önceden hiç olmazsa itiraz edip zor da olsa rüşvet vermekten kurtulurduk ama şimdi neredeyse kanun haline getirecekler. 

Bir diğeri: 

— Bu gidişle demokrasiye değil, gidilse gidilse cehenneme gidilir. 

Yönetimden memnun olanlardan birisi: 

— Artık insanlar ölmüyor ya, hele ucuzluğu görünce şaştım kaldım. 

Yaşh ve bilinçli biri hemen cevap veriyor: "Ne ucuzluğu be kardeşim, sen herhalde Türk lirası ile Mark'ı birbirine kanştınyorsun. Bir yılda biriktirdiğin parayi bir ayda harcamak sana kolay geliyor. Bir de asgari ücretle geçinen çocuk sahibi aileleri düşün. Adamlar doğru dürüst karınlarını doyuramıyorlar. Anarşiye gelince. Valla ben anarşinin Önlendiğine de inanmiyorum. Eskiden haberimiz oluyordu, şimdi sansür yüzünden olanlardan hiç bilgimiz yok.” 

Daha böylece sürüp gidiyor konuşmalar. Herkes hoşnutsuz ve karamsar. 


bir okur/Tübingen 


Yemekleri hazır çıkıyor 


Gaziantep'te geçmişie, MSP'nin ağırlığıyla 500 tane işçi konutu yaptırtılmıştı, Ama bu evler tamamlanınca işçilere değil, Afgan'dan getirilen namussuzlara verildi. Burayı lüks bir semt yapmış” lar, etrafını da telle çevirmişler. Yemekleri hazır çıkıyor, hepsi maaş alıyor. 
Yerli halk, "Biz burada açlıktan ölüyoruz, bunları özel besliyorlar" “diyerek basıyor küfürü. 


bir okur/F Almanya 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destek üzerinde yoğunlaştırdı. 
Batı Berlin 


Ölüm olayı kentte bomba gibi patladı. 
Kentin çeşitli semtlerine yapıştırılan ilanlarla halk aynı gün saat 17'de yapılacak sessiz protesto gösterisine katılmaya çağırıldı. 

Alman ve yabancı 10 bin dolayında insa- nın katıldığı ve kentin merkezinden başlayan yürüyüş, Altun'un Türkiye'ye iade edilmesi kararını veren mahkemenin önünde son buldu. Yürüyüş kolu Altun'un o sabah penceresinden kendisini atarak intihar ettiği Idari Mahkeme binası, önünden geçerken, olay yerine çiçekler konarak Altun anıldı. 

4 Eylül Pazar günü ise, 7 bin kişinin katıldığı bir törenle Kottbusser Tor'dan alınan Altun'un cenazesi üç saat süren bir yürüyüşle Mariendorf mezarlığında toprağa verildi. Altun'un mezarı başında bir ko- 


Cemal Kemal Altun Batı Berlin'de toprağa verildi 


Cinayetle sonuçlanan “sığınmacı alışverişi” bütün Batı Avrupa'da protesto edildi 


Cemal Kemal Altun'un 30 Ağustos günü intihar ederek ölmesi, Federal Almanya ile Türkiye'deki faşist cunta arasında başlatılmış olan sığınmacıları iade anlaşmasına karşı bütün Batı Avrupa'da geniş protestolara yolaçtı. 
Bu protestolar boyunca Altun'un ölümü bir “cinayet” olarak nitelendirilirken, İçişleri Bakanı Zimmermann'ın istifası, sığınmacıların iadesinin durdurulması, Cunta'ya yapılan yardımların kesilmesi istendi. 

Açlık grevlerinin hemen ardından gelen bu gösteriler, Avrupa kamuoyunun dikkatlerini bir kez daha Türkiye ve Federal Almanya'nın Cunta'ya verdiği 


nuşma yapan avukatı, iyi Almanca bilen Altun'un duruşmalar sırasında sadece bir kez söz alarak “Ich will leben-yaşamak istiyorum” dediğini açıkladı. 
Düsseldorf 


C.Kemal Altun'un ölümü üzerine, “Düsseldorf Türkiye'deki Politik Tutuklularla Dayanışma Komitesi”nin çağrısıyla 
1 Eylül 1983 tarihinde Düsseldorf da korsan bir protesto yürüyüşü yapıldı. FIDEF, DIB-FAK, Dev-lşçi, DIDF taraftarları ve DKP, Yeşiller, KPD gibi Alman örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen protesto eyleminde, göstericiler şehrin en işlek yeri olan Schedowplatz'da toplanarak CDU binasi- na doğru yürüyüşe geçtiler ve bina önünde gösteri yaptılar. 

Ulm 
İ Eylül günü Südwest-Presse adlı en bü- 


Altun'un ölümü tüm Avrupa kentlerinde protesio eylemlerine yol açı. Resimde Köln'- deki gösteriden bir görünüş 


yük yerel gazetenin önünde toplanan göstericiler, daha sonra gazele binasına girerek eylemlerinin nedenini açıklayan yazılı bildiriyi gazete yetkililerine verdiler. Gazete binasından aynlan göstericiler, mahkeme 


İLMECE-BULMACA-SATRANÇ - Ed 


Bulmaca 


Boş karelerin içine aşağıda alfabe sırasına sokulmuş sözcükleri soldan sağa yada yu 


karıdan aşağıya yerleştiriniz. Ipucu olarak bir sözcük bizim tarafımızdan yerleştiril- 


di: Çevrelemek. Bulmacanın doğru çözümündetüm sözcüklerin kullanılmış olması ve 


hiç boş kare kalmaması gerekiyor. 


Satranç 


İtalyan Partisi 
Beyaz: Rossolino Siyah: Relssmann 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Bu hamle, bir yandan 4.d4 hamlesiyle 


binasına doğru da bir yürüyüş yaptılar. 
Tübingen 


Altun olayının duyulmasından sonra, Serxwebun ve FIDEF taraftarları Alman örgütlerine çağrı yaparak, olayın protestosu için girişimde bulundular. Freudenkreis, Alternative Liste, Arbeitskreis Auslândischer Arbeitnehmer ile birlikte 31 
Ağustos tarihinde şehrin merkezinde masa açılarak çok sayıda bildiri dağıtıldı. Aynı gün yapılan “sessiz protesto eylemi”ne Tübingen'deki iltica kampından gelen çok sayıda ilticacı katıldı. 


Heilbronn 


Altun'un ölüm olayı, DGB'nin girişimiyle Heilbronn kentinde de protesto edildı. Yaklaşık 500 dolayındaki Alman ve Türkiyelinin katılımıyla gerçekleşen gösteride, şehrin merkezine bir çelenk konarak faşist 


-du ve 


tadan kaldırılmasının bir sonucudur. Demokratik güçlerin 1933-1945 yıllarında ancak başka ülkelere sığınarak yaşamlarını kurtardıkları bir ülkede gelişen bu olay ürkürücüdür. 

Ülkemizde demokrasinin korunması açısından da, aşağıdaki istemlerin yerine getirilmesi önemlidir: Politik takibata uğrayanlar (Türkiye gibi) diktatörlükler ya da (Lübnan gibi) bunalım bölgelerine geri gönderi!- mesin. Sığınma hakkının ortadan kaldırılmasına- son. Anayasa'nın 16. Maddesi'nin 
2 fikrası'na pratik etkinlik kazandırılmalı. 


“dir. Türk makamlarının burada yaşayan 


Türkler hakkında toplanan bilgi ve verilerin ulaşması durdurulsun. Özellikle Türkiyeli sığınmacılarla ilgili bilgiler ve dosyalar Türk makamlarının elinden titizlikle korunmalıdır. Türk askeri cuntasına Federal Hükümet'in yaptığı yardım derhal durdurulmalıdır. 


Hollanda 

Hollanda'da Cemal Kemal Altun'un ölümünü protesto amacıyla yapılan gösteriler, Federal Almanya Konsolosluğu önüne konan siyah çelenkle başlatıldı. HTIB, Devrimci Işçi, Serxwebun, Partizan, TÖK (HK), Devrimci Halkım Birliği, Işçi Gerçe-Bi ve Avrupa'da Dev-Genç'in temsil edildiği bir komite Federal Alman Konsolosu ilegörüşürken, konsolosluk önündeki göstericiler, “Katil Zimmermann, Kahrolsun Faşist Cunta, Altunlar Ölmez” şeklinde belgiler attılar. 


Yapılan görüşmede, Federal Almanya Konsolosu olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Kişi olarak böyle bir durumu tasvip etmediğini ve hükümetine bir mektupla durumu ileteceğini "söyledi. Konsolosluğun önünden sloganlar atarak aynlan göstericiler, Amsterdam merkez postshanesine gelerek uzun bir kuyruk oluştur- 


olayı kınayan kartlar postaladılar. 


ve A 


2 HARFLİ SÖZCÜKLER 
af - ar - at - de - il - is - it - iz - la - re - se - ve 


3 HARFLİ SÖZCÜKLER 
ama - ana - ani - bem - beş - bit - dam - eke - epe - ika - kar - kep - kle - lir mat - met - nal - ney - raf - ser - tak - tek 


4 HARFLİ SÖZCÜKLER 
amon - anot - asit - atom - eser - gaip - İnat - kama - kete - lüle - miad - nine nüve - roma - saar - sait - sele - Şuur 


5 HARFLİ SÖZCÜKLER 
betik - dilek - fasit - kamil - kapak - kefal - koşut - limit - makas - marul - mekik mikap - nefer - ralfe - şikak - torba - yelli 


6 HARFLİ SÖZCÜKLER 
abadan - afitap - afiyet - analık - araban - balata - budala - emanet - kelime rakabe - şebeke - şerefe - tarife 


7 HARFLİ SÖZCÜKLER 
alamana - arifiye - kalafat - kelebek - kelepir - mekanik - refakat tanilli - vatikan 


8 HARFLİ SÖZCÜKLER 
ataerkil - elektrik 


9 HARFLİ SÖZCÜKLER 
karabasan - lokomotif - matematik - zonguldak 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 

SOLDAN SAĞA: 1.Büyükekimdevrimi, 2. Amazon-Kaide-Sim, 3. Müt-Zeki-Ara, 4. 
Skramirak-Leylek, 5. Ateh-Yakındoğu, 6. Bak-Tasahı-Ekip, 7. Eriyik-Kana-Dama, 8. 
Yamak-Alnar-El, 9. Pıtrak-Sı, 10. Ebe-Ok-Sönmez, 11. Keceleg-Ratşip, 12. Lepra-Tak. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Bamsibeyrek, 2.Ümük-Ara-Bek, 3. Yatrakimzec, 4. Üz-At-Yaz-El, 5. Kozmetik-Ole, 6. Enelhak-Kep, 7. Kr-Ap-Gr, 8. Iklayaklı, 9. Ma-Kalantor 
10. Di-Kınar-At, 11. Edalı-Arasta, 12. Veren-Köşk, 13. Aydede-Ni, 14. Is-Lokal-Mp 
15. Mi-Eğim-Se, 16. Im-Kupakızı. 


TOU USUNG, UUN JONGAN V.F narnncsye siyahın ç$'teki filine saldırıyı hazırladığı için beyaza tempo kazandırıyor; öte yandan siyaha taşlarını geliştirme olanağı verdiği için beyazın gelişiminde yavaşlama anlamı taşıyor). 
4.Af6 (1) (Atı oyuna sokan siyah aynı zamanda 64'e saldırıyor). 

5.d4,e5:d4 6.c3:d4, Fb4 + (1) (Siyah şimdi Fb6 oynarsa, beyaz merkezde hakimiyeti ele geçirir ve siyah için kaybedilmiş bir oyun ortaya çıkar. Örneğin: 7.d5,Ae7 8. 
e5,Ag4 9.d6(!),c:d6 10.e:d6,Ac6 11.Fg5, Af6 12.0-0,0-0 13.Ac3 ve şimdi siyah 14. 
AdS hamlesine karşı yeterli bir savunma- dan yoksundur). 

7.Fd2,Fb4:42+ (7...A:04!? hamlesinden daha sağlam. Çünkü: 8.F:b4,A:b4 9. 
F474(0), $:07 10.Vb3+,d5 11.V:b4 ve siyah şahın durumu oldukça tehlikeli) 8. 
Ab1:d2,45(!) (Siyahın merkezde yeniden dengeyi sağlamasının en sağlam yolu). 
9.e4:d5,Af6:d5 10.Vb3 (Beyazın merkezi bozuldu ve d4 piyonu yalnız kaldı) 10...A(c6)e7 11.0-0,0-0 12.K(f1)e1,c6 (Siyah için, d5 karesini kontrol altında tutmak çok önemli). 13.a4(), b6 (?) (Biraz sonra göreceğimiz gibi, c$ filini b7 yoluyla oyuna sokmak, talihsiz bir deneme. 
En iyi devam yolu 13...Vc7, 14.K(a1l)cl, VEE) idi). F 
14...Ae5,Fb7 15.a5!K(a8)c8 16.464! (Şekilde görüldüğü gibi, beyaz figürlerin konumu çok etkili. Siyah şimdi b5 oynarsa: 17.Fd3 ve 18.Ac$ hamleleriyle beyazın durumu daha da güçlenir). 

16... Vc7 17.26, Fa8 18. Vh3! 

18...Af4 19.Vg4,A(€7)d5 20.Ka3! 
204.Ae6(7) (Bu hata yenilgiyi çabuklaştırıyor. Ama en iyi hamle olan 20...A86 bile siyahı kurtaramazdı:21.Ag5') 21.F:d5,c6:d5 O 22.Af64*-,Şh8 23.Vg6!! 
(Müthiş bir sürpriz! Şimdi 23...f:g6 hamlesi matla sonuçlanır; 

24.A:g6*-!,h:g6: ve 25.Kh3 +mat). 
23...Ve2 24.K(a3)h3! Terk 


pEr rran m a şehrin merkezine bir çelenk konarak faşist cunta ve Federal Alman hükümetinin tutumu kınandı. 


Duisburg 


Olay, 600 dolayındaki göstericinin katılımıyla ve düzenlenen korsan bir gösteriyle Duisburg kentinde protesto edildi. Göstericiler 2,5 kilometrelik bir yürüyüşten sonra, faşistlerin katettiği yurtseverlerin anısi- na dikilen anıtın önüne gelerek oraya bir çelenk koydular ve faşist cunta ile Federal Aiman hükümetini protesto ettiler. 


Köln 


Köln'de 30 Ağustos günü Alman ve Türkiyeli demokratik örgütlerin katıldığı bir yürüyüş yapıldı. 300 kişinin katıldığı gösteriye Yeşiller'den $ milletvekili katıldı. 300 
kişilik gösteri boyunca Altun'un ölümü bir cinayet olarak nitelendi. 


GEW 

Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Kuzey Westfalya eyalet örgütü, yönetim kurulu 
3 Eylül 1983 tarihinde C. Kemal Altun'un 
ölümüyle ilgili olarak aldığı kararda, Federal İçişleri Bakanı Zimmermann'ı olayın politik sorumlusu olarak kınadı. GEW Türkiye'deki rejimle halen sıkı işbirliğini sürdüren Zimmermann'ın istifaya zorlanmasını istedi. Kararda özetle şöyle denildi; 

“C Kemal Altun'un ölümü Federal Içişleri Bakanı'nın bu somut olayla ilgili aldiá tavnn ve sığınma hakkının adım adım or- 


Cemal Kemal Altun'un ölüm olayı, Isviçre'nin Zürih kentinde Federal Almanya Korisolosluğu önündedüzenlenen bir gösteri ile protesto edildi. BIRKOM içindeki örgütlerin, Demokrasi Için Birlik, Gerçek Gazetesi'yle Dayanışma ve Demokrasi Güçleriyle Dayanışma Komiteleri ile KKDK Isviçre sempatizanlarının ortak eylem birliği temelinde gerçekleştirilen gösteride, Federal Alman Hükümeti ve faşist Cunta kınanarak, konsolosluk önüne bir siyah çelenk konuldu. 


Aynca, 4 Eylül Cumartesi günü de Isviçre'nin Basel kentinde bir protesto yürüyüşü yapılarak örgütlerin ortak kaleme aldıkları bildiriler dağıtıldı. 


Fransa 


Paris'teki Türkiyeli örgütler | Eylül günü Federal Almanya elçiliği önünde 100 kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlediler. Gösteriler sürerken Federal Alman Elçiliği 3 kişilik bir delegasyonu kabul ederek “olaydan duvduğu üzüntüyü” bildirdi. 


Isveç 
Başkent Stockholm'de düzenlenen sessiz yürüyüşle Federal Almanya'nın sığınmacılar Cunta'ya iadesi protesto edildi ve ayrıca Federal Alman Elçiliği'ne de bir protesto mektubu verildi. 


Altun'un ölüm haberinin hemen ardından binlerce Batı Berlin'li protesto gösterisi için bir araya geldi 


Sayfa 16 


Federal Almanya'da ABD roketlerine karşı kitleler ayağa kalkıyor 


“Sıcak Sonbahar”, “1 Eylül” ile başladı 


© DGB, SPD ve DKP yaptıkları açıklamalarda bütün barışseverleri Ekim ayındaki gösterilere katılmaya çağırdılar. 
DGB Başkanı Pagel, Andropov'un roketler konusundaki son önerilerini desteklediklerini söyledi. 


“1 Eylül Dünya Banş Günü", Federal Almanya'nın pekçok kentinde düzenlenen yığınsal toplantı, yürüyüş ve mitinglerle sonbaharda Batı Avrupa'ya yerleştirilmesi planlanan ABD roketlerini protesto temelinde kutlandı. 


Federal Almanya'da eylemler, 30-31 Ağustos tarihlerinde başladı. Alman Sendikalar Birliği DGB'nin çeşitli eyaletler- de “Sendikalar Atom Roketlerine Karşı 


Barış ve 35 Saatlik Çalışma Haftası Için” 


belgisi alında düzenlediği gösterilerde, 19 
Ekim tarihinde roketleri protesto amacıyla uyarı grevleri yapılması istendi. 
suplarını ve tüm barışseverleri barış ey-Öte yandan, “7 Eylül Barış Günü” dolayısıyla DGB Federal Yönetim Kurulu, DKP Prezidyumu ve SPD Başkanı Brandi yaptıkları açıklamalarla kendi örgüt men- 


imine çağırarak, silahlanma yarışının durdurulmasını istediler. 


Mutlangen 


Federal Alman barış hareketi, 2 Eylül Cuma günü Mutlangen yakınındaki Amerikan hava üssü önünde protesto eylemi düzenledi. Bine yakın gösterici üssün etmfn sararak, ABD'nin Batı Avrupa'ya atom roketleri yerleştirme planını protesto etti. 

Mutlangen'deki bu gösteride, blokaj eylemine kaùlanlar arasında ünlü yazar Heinrich Böll, DKP Prezidyurh üyeleri, Yeşiller ve milletvekilleri de vardı. 


Batı Berlin 
Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Batı 


Berlin'de düzenlediği banş yürüyüş ve mitingine onbinlerce insan katıldı. 1 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen ve tüm sendikaların, SPD'nin, B.Alman Sosyalist Birlik Partisi (SEW) ve AL'nin katıldığı miting ve yürüyüşte bir konuşma yapan DGB Başkanı M. Pagel, ABD'nin soğuk savaşı körükleme politikasını kınayarak, 


. “savaş harcamalarının sefaleti artırdığının 


açıklık kazandığını "belirtti ve Andropov"» un roketler konusundaki son önerilerini desteklediklerini söyledi. 


Hamburg 
3-4 Eylül tarihleri arasında Federal Almanya'nın Hamburg kentinde, Avrupa'- nın bütün ülkelerinden gelen sanatçıların yanısıra, Latin Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya'dan da sanatçıların katıldığı büyük bir barış toplantısı yapıldı. 


Yunanistan'da 
Türkiye halkıyla 

dayanışma eylemleri sürüyor 


25 Ağustos tarihinde Yunanistan 
Komünist Partisi'nin yönetimde olduğu Atina'nın “Neo Fledelfiya” Belediyesi “Türkiye halkıyla dayanışma gecesi” düzenledi. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen dayanışma gecesi, bölge barış komitesi temsilcisinin konuşması ile açıldı. Türkiye'nin bugünkü durumunu ve Nazım'ın savaşımını anlatan slayt gösterisinin yer aldığı ve ayrıca anti-faşist içerikli bir filmin gösterildiği gecede konuşmacılar, cuntanın uygulamalarını protesto ederek Türkiye halkıyla daya- 


ti , e- te yandan, Yunanistan in Selanik 


Türkiye Postası, 9 Eylül 1983 


Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez bir 
“barış haftası” 
düzenlendi 


Geçtiğimiz yılın Aralık ayında kurulan Kıbrıs Türk Barış Derneği, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Barış Haftası”nda bir çok etkinlik gerçekleştirdi 


Kıbns Türk Banş emeği, Kibns'ın kuzeyinde ilk kez barış haftası düzenledi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında kurulan Kıbrıs Türk Banş Demeği, | Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlediği “Barış Haf- 
#ası”nda bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirilen etkinlikler arasında, “Ayn devlet ilanının Kıbrıs'a ve bölge barışına getirecekleri” konulu bir panel yeraldı. Panele iki büyük muhalif parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin yanısıra, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Ileri-Gi Sendikalar Federasyonu da katıldı 

Öte yandan, Kıbrıs Türk Barış Derneği, “Adadaki emperyalist üslerin ve ABD dinleme istasyonlarının sökülüp atılması” için 3 ay sürecek olan bir imza kampanyası başlattı. 

Aynca düzenlenen banış haftasının son günü olan | Eylül'de barış yürüyüş ve mitingi yapılarak, “adadaki emperyalist üslerle ABD'nin dinleme istasyonlarına” karşı çıkıldı ve “yaşayabileceğimiz tek gezegen olan dünyamızı koruyalım çocukları da öldürür” şeklinde belgileratıldı. 

Öte yandan, KTFD yönetimi, Kibns Türk Barış Derneği'nin tescil işlemlerini yapmamakta ısrarlı tutumunu sürdürüyor. KTFD yönetimi. 


Güney Almanya'da, ABD atom roketlerinin üslenmesi öngörülen alanda Federal Alman 


barış savaşçıları bir işgal eylemi örgütlediler 


Düsseldorf'ta açlık grevi yapıldı 


7 Temmuz'da Türkiye cezaevlerinde 
2500 politik tutuklunun başlatığı açlık 
grevleriyle dayanışma ve direnişlere Düsseldorfdan da omuz verebilmek amacıyla FIDEF, Devrimci-Işçi ve DIDF taraftarları biraraya geldiler, tüm yerel Türk, Kürt ve Alman demokratik örgütlerine 


İsviçre'de demokrasi güçleriyle dayanışma 


İsviçre'nin Basel şehrinde, 31 Ağustos Çarşamba günü Türkiyeli ilerici kadınlar Ve demokrasi güçleriyle dayamşma gecesi düzenlendi. Basel İlerleme ve Barış için Kadınlar Birliği adlı örgütle Türkiyeli ilerici kadınların birlikte düzenlediği ve çok sayıda İsviçreli ve Türkiyelinin katıldığı toplantıda, Cunta'nın başı Kenan Evren'e bir protesto telgrafı çekilmesi kararlaştırıldı. 


Recklinghausen'de eğitim çalışmaları 


Yaz izinlerinin bitmesiyle birlikte Recklinghavsen Türkiyeli Işçiler Demeği (RETID) 1. dönem eğitim çalışmalarına başladı. 50'ye yakın maden işçisinin katıldığı eğitimlerden ilkini, MEOH 8 
tüm Dairesi Müdürü Süleyman Üstün yaptı. 


Wiesbaden'de 
“Barış Günü” 


27 Ağustos Cumartesi günü, Wiesbaden'in Dotzheim bölgesinde SPD bir “Barış günü” düzenledi. Barış, çalışma ve iş konularında üç ayn formun düzenlendiği "Bans günü"ne, SPD'nin gençlik örgütü Juso'lar, Wiesbadener Friedens Woche, 1G-Metall, Barış Komitesi, Yeşiller Serbest Dinciler Birliği'nin yanısıra yabancılar olarak Türkiyeli işçilerin örgütü Wiesbaden Işçi Derneği ve Ispanyollar katıldı. 


çağrı yaparak bir toplantı düzenlediler. 
Toplantıda oluşturulan “Türkiye'deki açhk grevcileriyle dayanışma komitesi"nin girişimiyle, 11 ile 13 Ağustos tarihlerinde üç günlük sembolik bir açlık grevi yapildi. 

30 kişinin katıldığı açlık grevine 23 


Offenbach'ta 
Juso'lar iade anlaşmasının iptalini istedi 


Astrid Ost bildiriyor: 

Offenbach Genç Sosyalistler Jus05) örgütü 12 Ağustos günü bir basın bildirisi yayınlayarak, Türkiyeli sığınmacılann Federal hükümet tarafindan Türkiye'ye gönderilmelerini protesto etti. Cemal Kemal Altun'un ölümünden kısa süre önce yayınlanan bildiri, yerinde bir öngörü ile geri, gönderilenleri Türkiye'de bekleyen tehlikelere dikkati çekiyor ve somut örnekler verdikten sonra Türkiye ile Federal Almanya arasındaki iade anlaşmasının derhal iptal edilmesini istiyordu. 


Offenbach Genç Sosyalistler Örgütü'nün bildirisinde iade edilen, oysaaynı sıralarda hakkında Avrupa Insan Hakları Komisyonu'nun incelemeleri sürmekte olan Sami Memiş ömeğine dikkat çekiliyor ve Memiş'i Türkiye'de idam ve işkence beklediği halde iade etmenin sonuçlarına değiniliyor, 

Bildiri bu arada şu görüşe de yer veriyor: “Açık olan şudur ki askeri cunta lade istemlerini suçluların cezalandırılması için değil, 12 Eylül 1980'- den beri yurt dışında bulunan muhaliflerinin izlenmesi için yapmaktadır. 
Bunun anlamı her türlü muhalefetin sistematik olarak yok edilmesid.” 


demokratik örgüt destekleme mesajı gönderdi ve birçok parti, sendika ve irisiyatf temsilcileri grev yerini ziyaret ederek grevcilere destek ve moral verdi. Aynca, 
11 Ağustos 1983 tarihinde yapılan basın 
toplantısının ertesi günü şehrin merkezinde bir stand açıldı ve bildiri dağıtıldı. 13 
Ağustos 1983 tarihinde de T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun önünde 150 kişinin katıldığı oturma grevi ve arkasından da bir miting yapıldı. 


Türkiye halkı ve gençliğiyle dayanışma amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Son olarak Kavala, Polomiada, Veria Serez, Taso, Tilkis ve Selanik Üniversitesi'nde Yunanistan Komünist Partisi, onun gençlik örgütü KNE ve diğer ilerici demokrat örgütlerin girişimiyle düzenlenen eylemlerde, Türkiye halkı ve gençliğiyle dostluk ve dayanışma dile getirildi. İGD'nin aktif olarak katıldığı eylemlerde, faşist Evren cuntasına karşı barış, demokrasi ve özgürlük için, Türkiye ve Yunanistan halklarının ortak savaşımının önem ve anlamı vurgulandı. 

Ayrıca 20 Ağustos tarihinde Yunanistan'ın Arto kentinde başlayan KNE'nin 
9. Gençlik Festivali'ne davetli olan İGD aktif olarak katıldı ve festivalde İGD temsilcisinin yaptığı konuşma ilgi ile izlendi. 


Düsseldorf'da gençler askerlik bedelinin düşürülmesini istediler 


Daha önceleri de değişik çalışmalar yapan “Düsseldorf ve çevresindeki askerlik çağındaki 

gençler” izin döneminden yararlanarak, 21 Ağustos'ta bir gezi düzenlediler. Gençlerle ailelerinin katıldığı gezide, gençlerin askerlik ve çalışma sorunlar tartışıldı. Daha sonra yapılan 

basın açıklamasında, 20 bin Mark askerlik bedelinin çok yüksek olduğu vurgulanarak, 

yasanın yeniden gözden geçirilmesi ve askerlik bedelinin 8-10 bin Mark düzeyine düşürülmesi istendi 


munu sürdürüyor. KTFD yönetimi, Banş Derneği'ni tescil etmemeye gerekçe olarak, “toplum içinde barış isteyen ve istemeyenler” şeklinde “bö 

cülük” yapıldığını gösteriyorlar. Yasadışı olan bu tutumu ortadan kaldırmak amacıyla, Kıbns Türk Barış Derneği mahkemeye başvurdu. 9 Ağustos günü yapılan duruşmaya, Lefkoşe kaymakamlığı gelmediğinden, dava ileriki bir tarihe ertelendi. 


Avustralya'da cuntaya karşı protesto eylemi 


Avustralya'nın Mildura kentinde oturan Türkiyeli işçiler, açlık grevinde bulunan 
2500 politik tutukluyu desteklemek amaayla bir dizi eylemde bulunarak konuyu Avustralya kamuoyuna duyurdular. Kentte oturan Türkiyeli işçilerin çoğunluğu tarafından imzalanan bir protesto telgrafi Cunta'nın başı Kenan Evren'e gönderildi. Protesto telgrafında, “zindanlarınızda açlık grevinde bulunan 2500 kişinin istemlerini destekliyor, insanlık dışı uygulamalar, protesto ediyor ve tüm anti-faşist tutuklulara özgürlük istiyoruz” denildi. 


HDF, askeri cuntayı protesto etti 


Halkçı Devrimci Dernekleri Federasyonu (HDF) yayınlandığı bir bildiri ile askeri Cunta'nın vetolar sonucu üç parti- den başkasının seçimlere katılmasına izin vermemesi protesto eti. HÜF'nin yayınladığı bildiride, “askeri Cunta'nın son kararlan nedeniyle yeni kurulan partilerden SODEP ve DYP'nin 6 Kasım'daki seçimdere katılamayacakları"belirtildikten sonra “yeni kurucu üyeleri reddeden generaller, Bülent Ecevit'in gelecek yıllarda generallerin ilerici, halktan yana partilere izin vermiyeceğine dair öngörüsünü doğruladılar” denildi. Aynca bildiride, HDF Cuntayı anti-demokratik girişimlerinden Ötürü protesto etti ve Cunta'ya karşı dayanışma eylemleri hazırlayacağını belirtti, 


